Girtîgeh  bûne  navenden  tolhildane 


Seroka  Gistî  ya  TUHAD-FED’e  Zubeyde  Teker:  Li Tirkiye  girtîgeh;  pekanînen  keyfî,  binpekirina  mafen  mirovan,  şikandina  rûmeta  mirovan,  zext,  eşkence  û bi  eşkenceye  qetilkirina  mirovan  û  bi  mirina  girtiyen  nexweş  en  nayen  dermankirin,  bi  kurtî  bi  pekanînen  dervehî  mirovahiye  ten  bibîranîn.  Girtîgeh  vegurîne  navenden  mirin  û  helandina  mirovan.  Yek  jî  ger  girtî  Kurd  be, rastî  pekanînen  behtir  hovane  û  derveyî  mirovahiye  ten. 


W  eke  ku  hûn  jî  dizanin  jinen  Kurd  di  nava  Tevgera Kurd  de  ji  salen  90’  î  û  vir  ve  arteşa  xwe  avakirin  û  di  ve  pevajoye  de  biprensîben  modela  rexistinkirine  ya  îdolojiya  Rizgarikirina  Jine,  li  qada  legal  bi  Sedhezaran  Jin  birexistinbûn  û  jinen  Kurd  bi  reberiya  birez Abbdûllah  Ocalan,  bûn  heza  sereke  ya  guhertina  civake  û  berxwedane.  Li  hemberî  jinen  Kurd  en  xwediye  heza 
teşhîrkirin  û  guhertina  pergale  ye.  Rûpel  9 


‘Ondört  yıllık  direniş özgürlüğe  yaklaştırdı’ 


Utamara’  ya  300 
kadın  başvurdu 

Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezi’  çalışmalarını  sürdürüyor. 
Kadınlara  sosyal  ve  psikolojik  desteğin  yanı  sıra  bilinç  yükseltme  eğitimleri  de  düzenleyen  merkeze  bir  yıl  içerisinde  300’e  yakın  kadın  başvurdu. 
Son  yıllarda  Avrupa'da  artış  gösteren kadına  yönelik  şiddetin  boyutlarını  ve şiddet  mağduru  kadınların  yap  tıkları başvurular...  4.sayfada 


Medya  ve  çocuk 

■ 

İletişim  teknolojisinin  çeşitlenmesi,  yazılı,  görsel  ve  dijital  medyanın  dünyanın  her  yerinde  yoğunca kullanımı,  medyayı  önemli  güçler  arasına  taşıdı.  Ancak  gelinen  aşamada medyanın,  her  ülkede  veya  her  zaman,  toplumun  ihtiyaçlarını,  insan haklarını  gözettiği  söylenemez.  Nitekim  medyanın  rolü...  I6.sayfada 


Dillerinin  yarısı  500 
yılda  yok  oldu 


Kaybolan  ve  tehlike  altında  ki diller  ile  ilgili  bilim  insanlarının yaptıkları  açıklamalara  göre  şu  anda dünya  genelinde  6  bin  800  dil  kullanılıyor.  Büyük  ve  egemen  topluluklar içinde  asimile  olan  dillerin  giderek daha  az  kişi  tarafından  konuşulması ve  bu  dillere  hakim  olan  kişilerin ölmesiyle  yüzyılın...  7.sayfada 


KJB  Koordinayon  üyesi  Viyan:  "TC  devletine  bugün  Ortadoğu  halklarının  teslim  alınması  misyonu ve  öncülüğü  verilmiştir.  Kendi  halkına  ihanet  eden  bu  gücün  dini  nasıl  kullandığı  ortaya  çıkmıştır.” 


‘KÜRT  HALKI  KOMPLOYU  UNUTMAYACAK’ 


KJB  Koordinasyon  üyesi  Leyla  Viyan  yaptığı  açıklamada; "Kürt  halk  Önderi  üzerinde  gelişen  komplonun  neden  ve niçin  bütün  devletlerarası  bir  ittifak  halinde  yürütüldüğünü bugün  daha  açık  ve  net  olarak  görmekteyiz.  Çünkü  Ortadoğu'¬ ya  müdahalenin  ilk  hazırlıklarının  yapıldığı  bir  anda  tüm  engelleri  kaldırmaları  gerekiyordu.  Kürt  halk  Önderi  ve  hareketini kendileri  açısından  en  büyük  engel  olarak  gördüler  ki  ilk  yöneldikleri  alan  da  burası  oldu.  Önderlik  bugün  bile  14  yıllık  esaret koşullarında  insanlık  dışı  bir  tecritte  tutuluyor  ve  uluslararası güçler  bu  tecride  seyirci  kalıyorsa,  uygulamanın  niçin  ve  kimler  tarafından  yapıldığı  anlaşılıyordur”  dedi. 


‘ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ  BÜYÜK  AVANTAJ’ 


14  yıldır  Kürt  halk  önderi  Öcalan'ın  ve  Kürt  halkının 
direnerek  komployu  boşa  çıkardığını  söyleyen  KJB Koordinasyon  üyesi  Viyan;  “Bu  süreçte  belki  de  Ortadoğu'da  birçok  güce  göre  örgütlü  ve  bilinçli  bir  halk  olarak güçlü  bir  öncülüğe  sahip  olmamız  büyük  bir  avantajdır. 
Bugünlerde  Kürt  Özgürlük  Hareketi’nin  ve  halkın  başlatmış olduğu  ‘Kürt  halk  Önderi’nin  özgürlüğü  ve  Kürt  halkının  statüsünün  tanınması’  hamleleri  önemli  tarihi  adımlardır.  Devletlerarası  komplonun  yıl  dönümünde  bu  komploya  vereceğimiz  en  büyük  cevaplardan  biri  de  kendi  sistemimizi inşa  etmektir”  ifadelerini  kullandı.  3.sayfada 


Güney  Afrika’da kadınların dunu  buğunu 


Kadınların  siyasal alandaki  temsiliyet sorunundan  söz  edildiğinde,  genelde  küresel 
Batı'nın  dışındaki  ülkeler akla  gelir.  Sanki  batı ülkelerinde  kadınların meclislerde  temsil  edil¬ me  sorunu  yokmuş,  bu sorun  ‘geri  kalmış’ veya 
‘az  gelişmiş’  ülkelere özgüymüş  gibi.  Böyle  bir algı  taşıyanlar,  Güney 
Afrika’da  hükümetin yüzde  45’ini  kadınların oluşturduğu  bilgisi  karşısında  muhtemelen  şaşıracaklardır. 

5.sayfada 


Komploya  karşı 

‘devrime 

devam’ 


Gönül  KAYA  -  5.  sayfada 


Tecavüz 

toplumu! 


Fidan  YILDIRIM 

-  8.  sayfada 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 


'2015'de  yok  olabilir1 

Uydularla  yapılan  tespitlere  göre,  Arktik’te  bu  yıl yaşanan  erime,  rekor  kabul  edilen  760  bin  kilometre  kareyi  geride  bıraktı.  ABD  Ulusal  Kar  ve Buz  Veri  Merkezi  (NSIDC),  16  Eylül  günü  Kuzey  Buz Denizi’ndeki  buzulların  yaz  mevsiminde  maruz  kaldıkları erimeyi  sona  erdirerek,  kış  mevsiminin  gelmesiyle  artış yaşayacakları  döneme  girdiğini  belirtti.  Buzulların  yeniden  artmasıyla  kaplayacakları  toplam  alanın  3.41  milyon kilometreye  ulaşacağı  tahmin  ediliyor.  Bu  rakam,  1979  ile 
2000  yılllan  arasında  buzulların  kapladığı  alanın  yarısınyandan  çok  az  daha  fazla.  Buzullardaki  en  yüksek  ikinci  erimenin  yaşandığı  2007  yılında,  kutuplardaki  yüksek 


başınç  alanı  sisteminin  uzun  sürmesi  nedeniyle  buzullar güneş  ışınlarına  çok  fazla  maruz  kalmıştı.  Dahası,  şiddetli rüzgarlar  erimenin  hızlanmasına  neden  olmuştu. 

Bilim  insanları  arasında  çok  daha  kötümser  olanlar da  var.  İngiliz  Guardian  gazetesine  konuşan  Cambridge Üniversitesinden  Profesör  Peter  VVadhams,  “Bu  Artik’- teki  son  yıkım...  Şu  an  yaşanan  erime  2015-16’da  son bulabilir  ve  geride  hiçbir  şey  kalmayabilir”  dedi. 

Bu  konudaki  tahminler  ise  değişiyor.  VVashington  Üniversitesi’nden  Cecilia  Bitz,  New  York  Times’a  yaptığı  açıklamada,  10  yıl  içine  Artik  buzullarının  tamamen  erime ihtimalini  yüzde  50-50  olarak  verdi.  Bilim  insanları, buzulların  yok  olmasının  Kuzey  Buz  Denizi’nde  hiç  buz kalmayacağı  anlamına  gelmediğini  de  dikkat  çekti. 
Ancak  bu  gidişle  uydularda  görüntüleyecek  belirgin buzul  parçaları  kalmayacak.  •  Araştırma  Merkezi 


İki  yıldızlı  güneş  sistemi 


İsveç’teki  Uppsala  Üniversitesinden  Thomas 
Âgren  tarafından  yürütülen  araştırmada,  yeni oluşan  duygusal  anıları  beyinden  silmenin  mümkün  olduğu  ortaya  çıktı.  Psikolog  Âgren’in,  meslektaşları  profesörler  Mats  Fredrikson  ve  Tomas  Furmark  ile yürüttüğü  çalışmaların  sonuçları  Science  dergisinde yayınlandı.  Yayımlanan  araştırmada,  gönüllülere  normal  bir  resim  gösterdikleri  esnada  elektrik  şoku  verildi.  Yapılan  bu  işlemle,  gösterilen  fotoğraflar,  deneklerde  duygusal  hafızalarına  yerleşecek  bir  korku  hissi yarattı.  Fotoğraf,  hafızaya  kaydolan  bu  korkuyu  ortaya çıkarmak  için  elektrik  şoku  olmadan  tekrar  gösterildi. 
Deney  grubuna,  resim  üst  üste  gösterilerek  pekişme sürecinin  tekrarlanmaması  sağlanırken,  kontrol  grubuna  ise  resim  uzun  aralıklarla  gösterilip  yeniden pekişme  sürecinin  gerçekleşmesine  izin  verildi. 

Deney  grubunda,  pekişme  sürecinin  tekrarlanmasına  izin  verilmeyerek,  resimle  bağdaştırmış  oldukları  korku  yok  edildi.  Diğer  bir  ifadeyle,  resim hatırlanmasına  rağmen,  korku  uyandırmaya  devam etmedi.  Bunun  yanısıra,  yapılan  manyetik  rezonans  görüntülemede,  beynin  duygusal  hafızayı kontrol  eden  kısmı  olan  amigdala  tarandı  ve  korku- nun  tamamen  ortadan  kaybolmuş  olduğu  görüldü. 

Âgren,  “Bu  araştırmadan  alınan  sonuçlar,  hafıza  ve korku  üzerine  yapılan  araştırmalarda  bir  dönüm  noktası  olabilir.  Bulgular,  aksiyete  sorunları,  travma  sonrası  stres  bozukluğu  vb.  problemlere  sahip  milyonlarca  insan  için  gelişmiş  tedavi  teknikleri  üretilmesini sağlayabilir”  açıklamasını  yaptı.  •  Haber  Merkezi 


‘Beyin  protezi’  gerçekleştirildi 


Protez  sayesinde,  zihinsel  yetileri  zarar  görmüş  olan  maymunların  karar  verme  mekanizmaları  iyileştirildi  ve  öncekinden daha  iyi  bir  hale  getirildi. 

•  Araştırma  MERKEZİ 


rotez  uzuvlar,  kulak  ve  gözün  ardından,  bilim dünyası  bilim  kurgu  filmlerinde  görülen  bir gelişmeyi  gerçeğe  dönüştürmek  için  önemli bir  adım  attı.  Araştırmacılar,  maymunların  karar verme  mekanizmasını  iyileştiren  bir  implant  icat  ederek,  beyin  hasarları  ve  hastalıklarının  tedavisinde önemli  bir  gelişme  sağlandı. 

Güney  Kaliforniya  Üniversitesi,  Kentucky  Üniversitesi  ve  Wake  Forest  Baptist  Tıp  Merkezinden  araştırmacılar  tarafından  yapılan  çalışmada,  al  yanaklı  maymunların  beyinlerinin  ön  kısmına  sinirsel  bir  protez yerleştirildi.  Protez  sayesinde,  zihinsel  yetileri  zarar görmüş  olan  maymunların  karar  verme  mekanizmaları  iyileştirildi  ve  öncekinden  daha  iyi  bir  hale  getirildi. 

Çalışmada  yer  alan  araştırmacılar,  alınan  sonuçların,  kaza  ya  da  hastalık  sonucu  zihinsel  yetileri  zarar görmüş  olan  hastalara  yardımcı  olacak  yeni  bir  yönte¬ min  icadında  rol  oynayabileceğini  ifade  etti. 

Beyinlerin  ön  kısmına  protez  yerleştirildi. 

Journal  of  Neural  Engineering  dergisinden  yayımlanan  makaleye  göre,  yapılan  araştırmada,  deneydeki 


beş  maymunun  beyninin  ön  tarafına  bir  dizi  elektrottan  oluşan  sinirsel  bir  protez  yerleştirildi.  Maymunların  bellek  görevlerini  yerine  getirebilme  becerilerinin nasıl  iyileştirilebileceğini  hesaplamak  amacıyla, beyindeki  sinirlerden  gelen  uyarılar  protezdeki  elektrotlarla  ölçüldü. 

Deneyin  ilk  kısmında,  maymunların  gördükleri resmi,  aradan  bir  süre  geçtiğinde  hatırlayıp  hatırlayamayacağı  test  edildi.  Maymunlardan,  kendilerine  çok kısa  bir  süre  gösterilen  resmi,  kısa  bir  ara  verildikten sonra  yansıtılan  iki  ila  yedi  resmin  arasından  seçmeleri  istendi.  İki  sene  boyunca  eğitilen  maymunlar,  yapılan  testte  ortalama  yüzde  40-75  başarılı  oldu.  Kol hareketleri  kamerayla  takip  edilen  ve  ekrana  imleç hareketi  olarak  yansıtılan  maymunlar,  doğru  işaret ettikleri  her  resim  için  meyve  suyuyla  ödüllendirildi. 

Beyin  zarına  iki  farklı  yerden  yerleştirilen  protez, beynin  prefrontal  korteks  adı  verilen  ön  kısmındaki aktiviteyi  kaydetti.  Bu  protez  sayesinde,  maymunların resimleri  seçtiği  sırada  aktif  olan  karar  verme  mekanizmalarının  nasıl  çalıştığını  incelenerek,  doğru  resmi gösterdiklerinde  aktif  olan  sinir  yolları  tespit  edildi. 
Maymunlar  yanlış  resmi  işaret  ettiklerinde,  bu  sinir yollarının  aktivitesinin  daha  düşük  olduğu  fark  edildi. 

Protez  maymunların  performansını  arttırdı 

Bir  sonraki  aşamada,  maymunlara,  konsantrasyonlarını  ve  karar  alma  mekanizmalarını  bozmak amacıyla  kokain  enjekte  edildi.  Deneyin  ilk  kısmında yapılan  test  tekrarlandığında,  kokainin  etkisinde olan  maymunların  doğru  resmi  seçme  oranının,  normal  hallerine  göre  yüzde  13  daha  düşük  olduğu  gözlemlendi. 

Deneyin  bir  önceki  kısmında  maymunların  prefrontal  kortekslerine  yerleştirilmiş  olan  implant, maymunlar  kokainin  etkisi  altındayken  tekrar  takıldığında  ise  maymunların  performasında  çarpıcı değişiklikler  olduğu  görüldü.  Protezin,  bozulan karar  alma  mekanizmasını  iyileştirmekle  kalmayıp, 


doğru  resmi  seçme  oranlarını  eskisine  göre  yüzde 
10  artırdığı  ortaya  çıktı. 

Araştırmada  yer  alan  fizyoloji  ve  farmakoloji  profesörü  Sam  Deadvvyler,  “Protez,  adeta  bir  açma-kapama  düğmesi  görevi  yaparak  maymunların  karar  vermesinde  etkili  oldu”  dedi.  Makalenin  başyazarı  olan Robert  E.  Hampton  “Elde  ettiğimiz  sonuçlara  dayanarak,  beyin  hasarından  kaynaklanan  zihinsel  yetersizlik gibi  problemlerin  tedavisinde  kullanılmak  üzere beyne  yerleştirilecek  ‘sinirsel  protezler’  üretilebilir” açıklamasını  yaptı. 

Deneyde  hayvanlar  üzerinde  gerçekleştirilen  tüm deneyler  ABD  Tarım  Bakanlığıyla  birlikte  hareket eden  Wake  Forest  Üniversitesi,  Ulusal  Sağlık Enstitüleri  ve  Uluslararası  Laboratuvar  Hayvanları Bakımı  Derneği’nin  onayladığı  kılavuza  uyularak  gerçekleştirildi.  * Ntvmsnbc  sitesinden  alınmıştır. 


Diş  dolgusu 
6  bin  yaşında 

İtalya'nın  Trieste  kentinde  bulunan 
Uluslararası  Teorik  Fizik  Merkezi'nden 
Claudio  Tuniz,  yeni  üretilen  X  ışını  görüntüleme  aracını  kullanarak  yaklaşık  100 
yıl  önce  Slovenya'daki  Lonche  köyü  yakınlarında  bulunan  fosilleşmiş  bir  çene  kemiğini  incelediklerini  belirtti. 

Tuniz,  çene  kemiğinin  incelenmesi  sırasında  köpekdişlerinden  birinde  olağandışı  bir maddeye  rastladıklarını  söyledi.  Dişin  yüksek çözünürlüklü  ve  üç  boyutlu  görüntüsünü  elde ettiklerini  ifade  eden  Tuniz,  bir  kırık  saptadıklarını  ve  dentin  tabakasına  ulaşmak  için  diş minesinde  geniş  bir  kavite  açıldığını  belirlediklerini  ifade  etti. 

Kavite  ile  kırığın  üst  kısmının  bir  maddey¬ le  doldurulduğuna  dikkati  çeken  Tuniz,  yapılan  incelemelerde  dolgu  malzemesi  olarak balmumunun  kullanıldığını  ortaya  çıkardıklarını  belirtti.  Tuniz,  bal  ve  propolis  içeren balmumunun  antibakteriyal  ve  enfeksiyon giderici  özelliklere  sahip  olduğunu,  diş  dolgusu  olarak  kullanılmasının  Cilalı  Taş  Devri insanları  arasında  ileri  tıp  bilgisine  işaret ettiğini  söyledi.  •  Araştırma  Merkezi 


En  uzak  galaksi bulundu! 

NASA'nın  Spitzer  ve  Hubble  uzay  teleskopları,  yaklaşık  13.2  milyar  ışık yılı  uzaklıktaki  bir  galaksiyi  tespit etti.  Bilim  insanları,  şu  ana  kadar  keşfedilmiş en  uzak  galaksiyi  görüntülediklerini  bildirdi. 

Nature  dergisinde  yayınlanan  yeni  bir araştırmaya  göre,  gök  bilimciler,  'MACS 1149-JD'  adı  verilen  galaksinin,  Büyük Patlama'dan  sadece  500  milyon  yıl  sonra şekillendiğini  düşünüyor.  ABD'deki  Johns 
Hopkins  Üniversitesi  Fizik  ve  Astronomi Departmanı'ndan  araştırmaya  katılan  Wei 
Zheng,  "MACS  1149-JD,  şu  ana  kadar  gözlemlediğimiz  en  uzak  ve  eski  galaksi.  Bu keşif,  evrenin  en  eski  objelerini  araştırmada ve  karanlık  çağların  nasıl  sona  erdiğini  anlamada  bize  yardımcı  olacak"  dedi. 

Bilim  dünyası  tarafından  kabul  edilen teori,  evrenin  13.7  milyar  yıl  önce  yaşanan Büyük  Patlama  ile  oluştuğu.  Gök  bilimciler, günümüzde  en  gelişmiş  teleskopları  kullanarak  evrenin  en  eski  ve  uzak  köşelerine  ulaşmaya  çalışıyor.  •  Araştırma  Merkezi 

Tarihte  bu  ay 

‘16  Ekim  1793  Fransa  kraliçesi  Marie Antoinette  giyotinle  idam  edildi. 

‘Fransa'da  4  Ekim  1944'de  yapılan  yasa değişikliğiyle  kadınlara  seçme  ve  seçilme hakkı  verildi.  21  Ekim  1945'te  ise  ilk  defa parlemento  seçimlerinde  oy  kullandılar. 

*1995  yıldan  Pekin'de  toplanan  IV.  Dünya 
Kadın  Konferansında  15  Ekim  Dünya  Kadın Çiftçiler  Günü  olarak  kabul  edilmiştir. 

*19  Ekim  1905  tarihinde  SSCB  kürtajı devlet  güvencesine  alan  ilk  ülke  oldu. 

‘25  Ekim  1992'de  PKK'ye  karşı  Türk  ordusu  ve  KDP'nin  ortak  düzenlediği  operasyon¬ da  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  öncü  kadroların¬ dan  Gülnaz  Karataş ( Berîtan )  yaşamını  kaybetti.  Kürt  halkı  her  yıl  Ekim  ayında  'Ekim Şehitleri'  etkinlikleri  adıyla  yaşamını  yitiren kadın  gerillaları  anmaktadırlar. 


Ekim  2012 
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Nevvaya  Jin 


Cezaevlerinde  ki  açlık  grevleri  sürüyor 


Türkiye  ve  Kürdistan’daki  PKK  ve  PAJK’lı tutsaklar  12  Eylül’ün  32.  yıldönümünde süresiz-dönüşümsüz  açlık  grevine  başladı.  Cezaevlerinde  askeri  darbe  dönemini  aratmayan  uygulamalara  dikkat  çeken  tutsaklar  Kürt Halk  Önderi  Öcalan’ın  sağlık-güvenlik-özgürlük koşulları  oluşturuluncaya  kadar  eylemi  sürdüreceklerini  açıkladı. 

Geçen  ay  tutsaklar  adına  açıklama  yapan  Deniz Kaya,  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan’dan  14  aydır  haber  alınamadığına  dikkat  çekmiş,  “Türk  devletinin  Önderliğimiz  üzerindeki  tecriti,  halkımıza  karşı gerçekleştirilen  fiziki,  siyasal  ve  kültürel  soykırım politikalarına,  anadilimiz  üzerindeki  ırkçı  ve  inkarcı 
politikalara  karşı,  tarihsel  bir  eyleme  giriyoruz.  12 
Eylül  tarihinde  süresiz  ve  dönüşümsüz  açlık  grevine başlıyoruz”  açıklamasında  bulunmuştu. 

12  Eylül’de  altı  cezaevinde  başlayan  açlık  grevlerine  her  geçen  gün  yeni  cezaevleri  ekleniyor.  İlk 


olarak  Diyarbakır  E  Tipi’nde  9  kadın  tutsak  süresiz  dönüşümsüz  açlık  grevine  başladı.  Yine  aynı tarihte  Bolu  F  Tipi’nde  bulunan  9  tutsak  da  süresiz dönüşümsüz  açlık  grevine  başladı. 

Bakırköy  Kadın  Kapalı  Cezaevinde  PKK  davasından  tutuklu  bulunan  Gönül  Erdoğan  ise,  1 
Eylül  Dünya  Barış  Gününde  ölüm  orucuna  başlamıştı.  Erdoğan,  Adalet  Bakanlığı’na  yazdığı  dilekçede  “Sayın  Öcalan'ın  savunma,  sağlık  ve  özgürlüğü  sağlanmalı.  Bunlar  sağlanmadığı  sürece  yaşam  anlamını  yitirir.  Nasıl  ki  halkımız  insanlık  dışı uygulamalar  karşısında  direniyorsa  ben  de  özgürlük  tutsağı  olarak  bu  direnişi  sahiplenip,  direneceğim”  demişti. 

Teker;  dayanışma  çağrısında  bulundu 

TUHAD-FED  Genel  başkanı  Zübeyde  Teker  ise konuyla  ilgili  gazetemize  yaptığı  değerlendirmede; 


cezaevlerinde  başlayan  açık  grevlerinin  Kürt  halk önderi  Abdullah  Öcalan'ın  üzerinde  bir  yıldır  devam 
eden  insanlık  dışı  tecritin  ve  cezaevlerinde  12 
Eylül’ü  aratırmayacak  uygulamalarla  tutsakların karşı  karşıya  olduğunu  belirtti.  "13  yıldır  amansız bir  tecrit  altında  tutulan  PKK  lideri  ve  Kürt  halk önderi  olan  sayın  Abdullah  Öcalan  üzerinde  uygulanan;  gayri-insani,  gayri-ahlaki  ve  gayri  hukuki  baskılarını  alabildiğine  arttırmaktadır"  dedi. 

Zübeyde  Teker,  cezaevlerinde  ki  siyasi  tutsakların  yaşananlara  seyirci  kalamayacağını  söyleyerek; şöyle  devam  etti;  "Tüm  bu  yaşananlara  cezaevlerinde  ki  tutsaklar  sessiz  ve  seyirci  kalamasını  kimse bekleyemezdi.  Çünkü  onlar  34  yıllık  mücadele boyunca  zindanda  tarih  yazan  diriliş  ve  direniş  kültürünün  yol  yürüyüşçüleridir”  dedi.  Teker  devamla: “Ve  bu  uzun  yıllar  boyunca  hep  halkının  yanında, hep  öncü  ve  moral  gücü  olmuşlardır.  Bu  temelde başlattıkları  eylem  çok  anlamlı  ve  meşrudur.  Tüm kamuoyunu  sizler  aracılığı  ile  bu  süreçte  siyasi  tutsaklar  ile  dayanışmaya  bu  direnişi  yükseltmeye çağırıyoruz"  ifadelerini  kullandı.  •  Haber  Merkezi 


Kürtler  9  Ekim’i  unutmadı 

Viyan;  "TC  devletine  bugün  Ortadoğu  halklarının  teslim  alınması  misyonu  ve  öncülüğü  verilmiştir. 
Kendi  halkına  ve  Ortadoğu  halklarına  ihanet  eden  bu  gücün  dini  nasıl  kullandığı  ortaya  çıkmıştır”  dedi. 


•  Haber  MERKEZİ 


Kürt  halkını  infiale  sürükleyen  PKK  lideri Abdullah  Öcalan'ın  uluslararası  bir  komployla  Suriye'den  çıkarılıp  daha  sonra Türkiye'ye  teslim  edilmesi  ile  sonuçlanan  9  Ekim 1998'  in  14.yılına  girildi.  Kürt  halkının  '9  Ekim Uluslararası  Komplosu'  olarak  tanımladıkları  bu günde,  Kürtler  14  yıldır  bulundukları  her  yerde  protesto  gösterileri  yapmaktalar.  Kürt  halk  önderi Abdullah  Öcalan  üzerindeki  baskılar  her  yıl  arttırılarak  sürmüş;  tutuklu  bulunduğu  İmralı  Kapalı Cezaevi'nde  geçirdiği  her  yıl  yeni  uygulamalar  geliştirilmiş,  yasaklar  konulmuş;  haftada  iki  saat  olan avukat  görüşmeleri  bir  saate  indirilmiş  ve  gelinen aşamada  bir  yılı  aşkındır  avukat  görüşmeleri  tümden  kesilmiştir.  Kürtler  her  yıl  9  Ekim'i  protesto etmekten  vazgeçmemişlerdir.  Uluslararası  tüm yasalar  çiğnenerek  geliştirilen  kaçırma  olayı,  yine uluslararası  tüm  yasalar  çiğnenerek  yerini  ağırlaştırılmış  tecride  bıraktı.  Kürt  halk  önderi  Öcalan'ın  9 
Ekim  1998'de  başlayıp,  15  Şubat  1999’da  kaçırılmasıyla  son  bulan  sürecin  gelişimi  ve  kaçırılma sebeplerini  irdelemek  günümüz  siyasi  konjüktürü açısından  da  oldukça  önemlidir. 

‘Kürt  halkı  uluslararası  ihaneti  unutmayacak* 

Konuya  ilişkin  KJB  Koordinasyon  üyesi  Leyla Viyan  gazetemize  değerlendirmelerde  bulundu. 
Ortadoğu'da  son  iki  yılda  yaşanan  gelişmeleri,  Türkiye'nin  bu  gelişmelerdeki  pozisyonunu  ve  Kürt halkının  9  Ekim  komplosuna  yaklaşımını  değerlendiren  KJB  Koordinasyon  üyesi  Viyan  yaptığı  açıklamada;  "Kürt  halk  Önderi  üzerinde  gelişen  komplonun  neden  ve  niçin,  bütün  devletlerarası  bir  ittifak halinde  yürütüldüğünü  bugün  daha  açık  ve  net  olarak  görmekteyiz.  Çünkü  Ortadoğu'ya  müdahalenin ilk  hazırlıklarının  yapıldığı  bir  anda  tüm  engelleri kaldırmaları  gerekiyordu.  Kürt  halk  Önderi  ve  hareketini  kendileri  açısından  en  büyük  engel  olarak gördüler  ki  ilk  yöneldikleri  alanda  burası  oldu. 
Şimdi  denilebilir  ki  ‘bu  kadar  güç  varken  niçin  böyle  bir  tercih?’  Tamamıyla  kendi  özgücüne  dayalı ortaya  çıkan  bir  Önderlik  ve  halk  gerçekliği  her  şeyi sanırım  açıkça  ifade  etmektedir"  dedi. 

Uluslararası  komplonun  esas  sebebinin  Öcalan'ı  ve  Kürt  Özgürlük  Hareketini  denetime  alamamalarının  sonucu  olarak  geliştiğine  dikkat  çeken Viyan  devamla  şunları  belirtti:  "Dünya1  da  ve  Orta  - doğu'  da  yaşanan  ve  yaşanacak  olan  ekonomik, ideolojik,  siyasi  krizler  karşısında  alternatif  bir  sistem  olarak  gördüler.  Önderlik  bugün  bile  14  yıllık esaret  koşullarında  insanlık  dışı  bir  tecritte  tutuluyorsa,  tüm  uluslararası  güçler  ve  bu  işte  sorumlulukları  olanlar  bu  tecride  seyirci  kalıyorsa,  uygulamanın  niçin  ve  kimler  tarafından  yapıldığının  da açıkça  göstergesi  olmaktadır.  "Uluslararası  güçlerin  Türkiye'ye  bölgede  rol  verdiklerini  vurgulayan Viyan;  "TC  devletine  bugün  Ortadoğu  halklarının 


teslim  alınması  misyonu  ve  öncülüğü  verilmiştir. 
Kendi  halkına  ve  Ortadoğu  halklarına  ihanet  eden ve  bunu  da  din  kardeşliği  adına  yapan  bu  gücün sonunda  dini  nasıl  sattığı  ortaya  çıkmıştır.  Batı  ve Ortadoğu  kimlikleri  arasında  sıkışıp  kalan;  bir Batı  yanlısı,  bir  Doğu  yanlısı  görünmeye  çalışan bukalemun  gibi  girdiği  ortama  göre  renk  değiştiren,  bulaştığı  her  kesimi  sistem  içileştirmeye  çalışan  bu  devlet  zihniyetinin  Kürtler  karşısında  gerçek  yüzü  açığa  çıkmıştır.  Bu  yaklaşımlarını  Kürt özgürlük  hareketi  deşifre  ettiği  için  de  Kürt  halkına,  Önderliğine  öfkelidir.  Çünkü  ona  verilen  roller deşifre  olmuştur.  TC  şahsında  Batılı  güçlerinde esas  Ortadoğu'ya  özgürlük  ve  halkların  taleplerini karşılamak  için  girmedikleri,  tam  tersine  Ortadoğu'nun  tüm  zenginliklerini  talan  etmeyi  amaçladıkları  Irak,  Libya  örneklerinde  çok  net  açığa  çıkmıştır"  tespitinde  bulundu. 

14  yıldır  Kürt  halk  önderi  Öcalan'ın  ve  Kürt  halkının  direnerek  komployu  boşa  çıkardığını,  ancak uluslararası  güçlerin  Kürt  halkı  nezdinde  günahkâr kaldığını  söyleyen  KJB  Koordinasyon  üyesi  Viyan; "Onlarca  Kürt  genci  bedenini  ateşe  verdi.  Bunlar karşısında  üç  maymunlar  oynandı.  Bir  halkın  ve  Önderliği  karşısında  suç  işleyenler  suçlarını  kabul etmeseler  de  tarih  ve  halkların  vicdanlarında  onlar suçlu  olarak  görüleceklerdir.  Kendilerini  gizlemeye çalışsalar  da  onlar  artık  bir  günaha  bulaşmışlardır. 
Bu  günahtan  arınmalarının  tek  bir  yolu  vardır.  O  da Kürt  halk  Önderliği'nin  özgürlüğünün  sağlanmasıdır"  ifadelerine  yer  verdi.  Leyla  Viyan  şöyle  devam etti;  "Bu  süreçte  belki  de  Ortadoğu'da  birçok  güce göre  örgütlü  ve  bilinçli  bir  halk  olarak  güçlü  bir  öncü¬ 


lüğe,  güce  sahip  olmamız  büyük  bir  avantajdır. 
Bugünlerde  Kürt  özgürlük  hareketinin  ve  halkın  başlatmış  olduğu  ‘Kürt  halk  Önderinin  özgürlüğü  ve Kürt  halkının  statüsünün  tanınması’  hamleleri önemli,  tarihi  adımlardır.  Cezaevlerinde  bu  direnişe  ve  hamleye  ölüm  oruçları  ile  katılan  tutsaklar topyekûn  bir  direniş  ile  sürece  katılmaktadır.  Devletlerarası  komplonun  yıl  dönümünde  bu  komploya  vereceğimiz  en  büyük  cevaplardan  biri  de kendi  sistemimizi  inşa  etmek,  her  türlü  sömürgeciliğin  saldırıları  karşısında  güçlü  ve  kararlı  bir duruş  içinde  mücadelemizi  yükseltmektir."  Kürt halkının  yıllar  geçse  de  uluslararası  ihaneti  unutmayacağını  vurgulayan  Viyan,  "Otuz  yılı  aşan  direnişle  bugün  özgürlüğe  en  yakın  günleri  yaşamaktayız"  ifadelerine  yer  verdi. 

9  Ekim  1998'in  gelişim  seyri 

*29  Ağustos  1998’de  PKK  Lideri  Abdullah  Öcalan  MED  TV’de  yayınlanan  basın  toplantısına  telefon  bağlantısıyla  katılarak  1  Eylül  1998  tarihinden itibaren  ateşkes  ilan  ettiklerini  duyurdu. 

*PKK  Lideri  Abdullah  Öcalan  hakkında  1998  yılı¬ nın  Eylül  ayı  başında,  Ankara  2  No’lu  Devlet Güvenlik  Mahkemesinde  bir  dava  açıldı.  Bu  dava sadece  Öcalan  hakkında  açıldı.  O  dönemde  bu davayla  amacın  Türkiye’nin  Öcalan’ı  Suriye’den çıkartma  ya  da  “Türkiye’ye  getirme”  konsepti  olduğu  şeklinde  yorumlandı. 

*17  Eylül  1998’de  VVashington’da  KDP,  YNK  ve ABD  arasında  toplantı  yapıldı.  Toplantıda  1992’de oluşturulan  Kürt  Federe  Meclisi  ve  yönetimiyle Türkiye  Cumhuriyeti  arasında  anlaşma  sağlandığı basına  yansıdı. 

*19  yıl  boyunca  Suriye’de  bulunan  Öcalan nedeniyle  ilk  defa  Suriye,  Türkiye  hükümeti  tarafından  tehdit  edildi.  Dönemin  Mısır  Devlet  Başkanı Hüsnü  Mübarek,  6  Ekim’de  Türkiye’yi  ziyaret  ederek  arabuluculuk  girişiminde  bulundu  ve  Türkiye bunu  kabul  etti. 

*Mısır  Dışişleri  Bakan  Amr  Musa  12  Ekim’de Ankara’ya  gelerek  Süleyman  Demirel’e  Suriye  Devlet  Başkanı  Hafız  Esad’ın  mesajını  iletti.  19  Ekim’de Adana’da  yapılan  Türkiye-Suriye  görüşmesinin sonucu  “Öcalan  şu  andan  itibaren  Suriye’de  değildir  ve  kesinlikle  Suriye’ye  girmesine  izin  verilmeyecektir”  hükmünü  de  içeren  mutabakat  metni  imzalandı  ve  20  Ekim’de  açıklandı. 

*9  Ekim’de  Kürt  halk  önderi  Öcalan,  PKK Yunanistan  temsilcisi  ve  Suriye  İstihbarat  Teşkilatı Muhaberat  üyesi  ve  yanında  olan  iki  kişi  ile  Suriye’yi  terk  etti.  Kürt  halkı  bu  süreci  "9  Ekim  Uluslararası  Komplosu"  olarak  ele  aldı.  Öcalan’la  birlikte Suriye’den  ayrılaan  Ayfer  Kaya’nın  açıklamalarına göre;  6  Ekim  1998’de  Şam’a  gelen  Yunanistan’¬ daki  PASOK  milletvekili  Kostas  Baduvas,  hükümetlerinin  Öcalan’ın  Yunanistan’a  gelmesini  kabul  ettiğini  ve  gelmesi  halinde  Atina  Havaalanı’nda  karşılayacaklarını  söylediğini  belirtti.  Abdullah  Öcalan, Suriye-Şam  Havaalanından  9  Ekim  1998  tarihinde  Atina’ya  hareket  etti. 


70  merkezde  'Öcalan ’a 
Özgürlük’  istenecek 


Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan’a  özgürlük talebiyle  Kürtlerin  eylemleri  yayılarak  devam ediyor.  8  Eylül'de  Mannheim  de  düzenlenen 
Kürt  Kültür  Festivali  ardından  yola  çıkan  "Öcalan’a özgürlük"  otobüsünün  ilk  durağı  Fransa’nın  Strasbourg 
kentinde  bulunan  Avrupa  Konseyi  oldu.  Avrupa’nın  8 
ülkesine  uğrayacak  olan  otobüsün  turları  devam  ediyor. 

24  Kasım  'a  kadar  devam  edecek  'Öcalan'a  Özgürlük'  otubüs  turunda;  TEVÇAND  sanatçıları.  Barış  Anneleri,  Ceni  Kürt  Kadın  Barış  Bürosu  üyeleri,  Avrupa Ezilen  Göçmenler  Konfederasyonu  üyeleri  yer  alıyor. 
Öcalan'a  Özgürlük  inisiyatifi  tarafından  düzenlenen otobüs  turu,  8  ülkede  70  merkezi  kapsayacak. 

İmza  kampanyası 

Ayrıca,  Avrupa'da  6  Eylül'de  Öcalan'a  özgürlük  talebiyle  başlatılan  imza  kampanyası  "Abdullah  Öcalan'a Özgürlük  Kürdistan'a  Barış  Uluslararası  İnisiyatifi"  tarafından  başlatıldı.  Şimdiye  kadar  Öcalan'a  yönelik "tecrit  ve  idam  karşıtı,  adil  yargılama"  gibi  birçok  uluslararası  kampanyaya  imza  atmış  olan  inisiyatif,  kampanyayla  "Öcalan'a  yönelik  ağırlaştırılmış  tecride  karşı uluslararası  bir  duyarlılık  ve  özgürlüğü  için  uluslararası dayanışma  yaratmayı"  amaçlıyor. 

Kampanyaya  başlangıç  itibariyle  65  ülkeden  80 
civarında  parlamenter,  tanınmış  şahsiyet  imza  attı. 
İmzacılardan  bir  kısmı  şöyle:  "İtalyan  düşünür  Prof. 
Antonio  Negri,  ABD'li  düşünür  Prof.  Immanuel  VVallerstein,  Sinn  Fein  Başkanı  GerryAdams,  ünlü  yazar  Prof. 
David  Graeber,  BM  eski  Genel  Sekreter  Yardımcısı Hans-Christof  von  Sponeck,  Şair  Şerko  Bekes,  ANC Genel  Sekreteri  Gvvede  Mantashe,  ABD'li  düşünür Prof.  Noam  Chomsky,  İtalyan  felsefeci  ve  siyaset  teorisyeni  Antonio  Negri,  yazar  Vedat  Türkali. 

Avrupa'da  startı  verilen  imza  kampanyasından bağımsız  olarak  Türkiye  ve  Kürdistan'da  da  geçtiğimiz günlerde  "Barış  İçin  Öcalan'a  Özgürlük  Platformu"  tarafından  imza  kampanyası  başlatıldı.  Kampanya  kapsamında  toplanacak  imzalar  Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık  ve  Adalet  Bakanlığı'na  verilecek.  Kürt sorununun  çözümünde  Öcalan'ın  rolüne  işaret  edilen imza  metninde  müzekarelere  kaldığı  yerden  devam edilmesi  çağrısı  yapılarak,  "Oslo  müzakerelerinde büyük  katkısı  olan  Öcalan’ın  savaşı  bitirecek  iradesi olduğunu  görüyor,  bu  nedenle  de;  Türkiye’yi  hızla istikrarsızlığa  ve  iç  savaşa  doğru  sürükleyen  bu  inkâr imha  politikasına  son  vermek  için  hemen  şimdi  Öcalan’a  özgürlük  diyoruz"  deniliyor. 

Kampanyaya  "http;//imza.  la/ocalan-a-ozgurluk" adresi  üzerinden  katılabilinir.  •  Haber  Merkezi 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“Hayvanlar”  ve  biz 

Neden  mi  hayvanlar?  Çünkü  son  dönemlerde  ördek,  inek  ve eşeklere  yapılan  tecavüzlerle,  tecavüze  uğrayan  ördeğin "namus"  cinayetine  kurban  gitmesinin  yarattığı  zihniyetin arka  planını  konuşuyoruz.  Gerçekten  de  hayvanlara  bunu  yapan  zihniyetle  faşizm  arasında  acaba  nasıl  bir  bağ  vardır?  Ya  da  bu  durumu  basit bir  kişisel  sapkınlık  örneği  olarak  yorumlayıp  işin  içinden  çıkabilir miyiz?  Başta  kadınlar  olmak  üzere  halklara  dayatılan  sömürgeleştirme tarihiyle  canlıların  sömürgeleştirilmesinin  ya  da  tecavüze  uğramasının hiç  mi  bağı  yok?  Sınıflı  uygarlık  tarihi  boyunca  insanlar  doğanın  hakimi oldukları  düşüncesiyle  hayvanlar  üzerinde  istedikleri  uygulamaları  yapmışlardır.  Aristo,  bütün  hayvanların  insanlar  için  yaratıldığını,  Kant'ta, "hayvanların  kendi  iradesi  olmadığını  ve  dolayısıyla  insanların  yararına çalışan  varlıklar  olduğunu"  belirtmiştir.  Engizisyon  mahkemeleri  13. 
yy’da  uzun  yıllar  sürecek  bir  cadı  avına  girmiş,  öldürülen  milyonlarca insanın  bir  kısmını  "şeytanla  ortaklık  yaptıkları  inanılan"  hayvanlarla ilişki  kurmaktan  suçlu  bulunan  büyücüler  oluşturmuştur.  Aynı  dönemde,  hayvanlarla  ilgisi  olan  tüm  mezhepler  yasaklanmıştır.  İnsanlarla hayvanların  ilişkisi  sadece  insan  sömürüsü  temelinde  kabul  görmüştür. 
Orta  Çağ  Avrupa'sı,  13.  yy’dan  itibaren  yaprak  biti ,  çekirge,  sülük,  fare,  sürüngenler  ve  yunusların  bile  mahkemeye  verildiği  ve  her  iki  tarafın  avukatlarca  savunulduğu  davalara  tanık  olmuştur. 

Hayvanlar,  tıpkı  kadınlar  gibi  doğal  kuralları  izlemekle  yetinen  Tanrı yaratıkları,  insanlara  günahlarının  cezası  olarak  gönderilmiş  bela  ya  da bizzat  kiliseye  karşı  gelen  "şeytanın"  araçları  olarak  yorumlanmıştır.  Bu davalar  gerçektende  enteresan  özellikler  taşıyor. 

1487  yılında  Fransa’nın  Beaume  kentinde  Mayıs  böceklerine,  Autin 
ve  Lyon’da  sümüklü  böceklere  karşı  davalar  açılırken,  1699  yılında büyük  bir  tırtıl  istilasıyla  karşı  karşıya  kalan  Fransa’nın  Auvergne  kentinde,  “başkalarının  malına  zarar  vermekten  suçlu  bulunan  tırtıllar,  prosedüre  uygun  olarak  mahkemeye  davet  edilmiştir,  insanlarda  olduğu gibi  hayvanların  da  işledikleri  suçlardan  dolayı  mahkemeye  çıkarılarak yargılanması  ve  cezalandırılması”  görüşünün  hakim  olduğu  Ortaçağ Avrupası’nda  824-1845  yılları  arasında  en  az  144  hayvanın  yargılandığı  resmi  kayıtlarda  geçmektedir. 

Hayvanlara  karşı  açılan  davalar  kilise  mahkemelerinde,  “insanlara karşı  kitlesel  olarak  eyleme  kalkışan”  fare,  çekirge,  tırtıl,  köstebek  gibi hayvanları  “iyileştirme”  ve  “kazanma”  amacına  yönelik  davalar  görülmeye  başlanır.  Sivil  mahkemeler  ise  daha  çok  “bireysel  suç”  işleyen domuz,  köpek,  inek  gibi  hayvanları  yargılamakla  görevlendirilmiştir. 

Bunlar  arasında  hakim  karşısına  en  çok,  çocukları  ısırdıkları  gerekçesiyle  domuzlar  çıkarılmıştır.  Bu  konuda  bilinen  en  eski  dava,  1266 
yılında  Fransa’da  görülmeye  başlanmış.  Bu  davada,  küçük  bir  çocuğu yiyen  domuz,  hakimin  emriyle  diri  diri  yakılmaya  mahkum  edilmiştir. 
1386’daki  bir  başka  davada  ise  Fransa’nın  Falaise  belediye  meclisi,  bir çocuğu  yaralayan  domuzu  ayakları  ve  başı  kopartılmak  suretiyle  ölüme mahkum  etmiştir.  Bu  hayvanlara  verilen  cezalar  genellikle  ölüm  olurken,  infazlar  “asılma,  diri  diri  gömme  veya  yakılma”  yöntemlerinden  biriyle  yerine  getirilmiştir.  Yargılama,  eğer  hayvan  “firarda”  değilse  “sanık”  huzurunda  yapılıyor,  suçlu  bulunarak  ölüme  mahkum  edilen  hayvanlara  infaz  öncesinde  elbise  giydiriliyordu. 

1389  yılında  Dijon’da  bu  kez  sanık  sandalyesinde  bir  at  oturtulur. 
Bu  davada  da  sahibini  yaralamaktan  suçlu  bulunan  hayvan,  başı  kesilerek  idam  edilir.  Fransa’da  ülkenin  en  yüksek  yargı  organı  olan  Paris  parlamentosu,  1546  yılında  çevresine  zarar  vermekten  suçlu  bulduğu  bir ineğin  önce  asılmasına,  daha  sonra  bir  şişe  geçirilerek  kızartılmasına karar  verirken,  1604’de  bir  eşeği  de  asılarak  ölüme  mahkum  etmiştir. 

1488  yılında  Autin’de  farelere  karşı  açılan  bir  davada  fareleri  savunma  görevi  verilen  avukat;  müvekkillerine  tek  tek  çıkarılan  bir  davetin,  bu  davada  pratikte  mümkün  olamayacağını,  müvekkillerinin  sayılarının  çok  fazla  olduğunu  ve  çevreye  dağılmış  olarak  yaşadıklarını  bildirir.  Mahkemenin  bu  talebi  kabul  etmemesi  üzerine  avukat,  farelerin, “kendileri  hakkında  dava  açıldığından  haberdar  olan”  kediler  tarafından  parçalanacaklarını  ve  bu  yüzden  mahkemeye  gelmelerinin  mümkün  olmadığını  söyler.  Avukat,  bu  itirazı  da  kabul  edilmeyince  hakimin "insanlığına  ve  adaletine"  sığınarak  müvekkillerinin  affedilmesini  ister. 

Yine  1792  yılında,  Paris'te  bir  papağan,  sokakta, "Yaşasın  kral"  diye slogan  attığı  için, "karşı  devrimci  faaliyetten"  yargılanır.  Mahkemenin tayin  ettiği  bir  terbiyeci  tarafından  devrimi  öven  sloganları  ezberledik¬ ten  sonra  giyotinden  son  anda  kurtulur. 

Yine  yakın  tarihimizde  1960ların  Amerika'sında  birkaç  kişiye  saldıran  köpek,  yargılanıp  ölüme  mahkum  edilir.  Bu  örnekler,  çoğaltılabilir. 
Okuduklarımız  herne  kadar  bize  komik  gibi  gelsede  aslında  bütün  bunlar  sınıflı  uygarlık  tarihimizin  bir  parçası.  Aslında  uygarlığın  bir  aynası. 
Doğayla,  canlılarla  eşit  ve  özgürce  yaşamayı  öğrenen  insan,  kendi  içinde bu  dengeyi  bozdukça  canlıların  özgürlüğünü  ve  var  olma  hakkını  da  kırıma  uğratmaya  başlattı.  Ve  daha  neler  neler  yaptı...  Kadınlar,  hayvanlar , doğa.  Kadınlara  yapılanlarla  diğer  canlılara  yapılan  zulümler  ne  kadar  da aynı  değil  mi?  Biri  özgürleşmeden  diğeri  de  özgürleşmeyecek.  Çünkü zulmün  kaynağı  ayni:  Erkek  egemen  sistem.  Oysaki  bütün  canlıların  kendilerine  ait  bir  kişilikleri,  bir  kimlikleri  var. 

Tüm  canlıların  insanlara  göre  değil  de,  sadece  ve  sadece  kendileri içindir.  İnsan  olma  onuru  onlara  saygılı  olmaktan  geçer.  İşte  o  zaman  bu tecavüz  kültürü  son  bulur. 


İngiltere'de  aile içi  şiddet  tanımı genişletildi 

BBC’in  haberine  göre,  İngiltere'de  aile  içi şiddetin  tanımı  fiziksel  şiddet  içermeyen baskıcı  davranışları  ve  18  yaş  altı  grupları  içerecek  şekilde  genişletildi.  Yapılan  değişikliğe göre  eşinin  ya  da  beraber  yaşadığı  kişinin  evden dışarı  çıkmasını  ya  da  telefon  etmesini  engelleyen kişiler  de  yargılanabilecek. 

Genişletilmiş  tanımın,  aile  içi  şiddet  ve  mağdurlar  konusundaki  bilinci  artıracağı  umut  edili¬ 


yor.  İçişleri  Bakanlığı  değişikliğin  ardından  daha fazla  sayıda  vakanın  yargıya  intikal  edebileceğini söyledi.  Bunun  yanı  sıra,  şiddete  maruz  kalan gençlerin  de  yardım  ve  destek  aramaya  teşvik edilmesi  amaçlanıyor. 

2013  yılı  Mart  ayında  uygulanmaya  başlanacak  değişiklikler,  yerel  yönetimler,  polis  ve  svil toplum  kuruluşlarının  çağrılarının  ardından  geldi. 

Başbakan  yardımcısı  Nick  Clegg  "Flükümetin bu  değişikliklerle  aile  içi  şiddetin  bilinenin  aksine daha  karmaşık  ve  daha  yaygın  olduğunu  göstermeyi  amaçladığını  söyledi"  ve  "Hangi  yaşta  olursanız  olun,  size  özen  göstermesini  beklediğiniz insanlardan  şiddet  görmek  korkunç  bir  şey.  Bu özellikle  gençlere  çok  zarar  verebilir.  Açtığı  yaralar  ömür  boyu  sürebilir"  dedi. 

İngiltere'de  aile  içi  şiddet  kendi  içinde  bir suç  olarak  tanımlanmıyor.  Ancak  "tehdit  edici davranışlar,  şiddet  ve  istismarı"  içeren  bir  ta¬ 


nım  2004  yılında  kabul  edildi. 

Ancak  bakanlar  bu  tanımın  polis  ve  savcılar tarafından  çok  dar  bir  şekilde  yorumlandığını  ve  bu nedenle  bazı  faillerin  cezalandırılmadığını  söylüyor. 

Çocuklara  yönelik  şiddet  konusunda  çalışan NSPCC  derneğinin  müdürü  Andrevv  Flanagan, 
"Aile  içi  şiddet  sadece  yetişkinlerle  ilgili  değil  aynı zamanda  gençlerle  de  ilgili  bir  sorun”  dedi.  'Çocuklar  için'  adlı  derneğin  yöneticisi  Anne  Longfield de,  aile  içi  şiddetin  fiziksel  şiddetin  ötesine  uzandığını  ve  tanımın  genişletilmesinin  İngiltere  genelinde  çok  olumlu  karşılanacağını  söyledi. 

Bu  tanımın  diğer  aile  bireyleri  arasındaki  şiddeti  kapsamamasından  kaygı  duyduğunu  belirten Longfield,  "Aile  içi  şiddetin  çoğunlukla  eşler  arasında  yaşandığı  düşünülüyor,  ancak  sorun,  düşünüldüğünden  daha  geniş  ve  tanımın  da  bu  şekilde genişletilmesi  gerekiyor"  dedi.  •  Haber  Merkezi 


Utamara’  ya  bir  yılda  300  kadın  başvurdu 

Yıldırım;  “kadının  bir  kuruma başvuru  yapması  ve  bu  konuda destek  istemesi  onun  için  çok ciddi  bir  adımdır.  Çok  büyük riskleri  göze  alıyorlar”  dedi. 

•  Döne  GÜZEL 


a  vrupa'da  kısa  sürede  isimini  duyuran  ve l\  kadınlara  dönük  çalışmaları  ile  sürekli  gün- 
/"Ademde  olan  ‘Utamara  Kadın  Buluşma 
Merkezi’  çalışmalarını  sürdürüyor.  Kadınlara  sosyal ve  psikolojik  desteğin  yanı  sıra  bilinç  yükseltme  eğitimleri  de  düzenleyen  merkeze  bir  yıl  içerisinde 300’e  yakın  kadın  başvurdu.  Son  yıllarda  Avrupa'da artış  gösteren  kadına  yönelik  şiddetin  boyutlarını  ve şiddet  mağduru  kadınların  yaptıkları  başvuruları ‘Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezi’  çalışmasında  yer alan  Fadile  Yıldırım  gazetemize  değerlendirdi. 

Fadile  Yıldırım,  merkeze  farklı  halklardan  kadınların  başvurduğunu,  şiddetin  sadece  bir  toplumun  ve halkın  sorunu  olmadığını  söyledi.  "Son  bir  yıl  içerisinde  300'e  yakın  kadın  kurumumuza  başvuru  yaptı.  Bu başvurular  farklı  halklardan  kadınlardan  oluşuyor. 
Toplumlarda  kadına  yönelik  şiddet  halen  en  temel sorun  olarak  karşımıza  çıkıyor.  Kadınlar  toplumsal cinsiyet  eşitsizliğinden  kaynaklanan  her  türlü  şiddet ile  karşı  karşıya  kalıyorlar"  ifadelerine  yer  verdi. 

Kadın  Merkezine  yapılan  başvurularda  şiddetin her  türüne  rastladıklarını  belirten  Yıldırım  devamla, "küçük  yaşta  evlendirmeden  tutalım,  başlık  parasına,  zorla  evlendirme,  evlilikten  kaynaklı  aile  içi  şiddet,  ensest  vakaları  vb.  başvurular  yapılıyor.  Yine son  yıllarda  genç  kadınların  yaşadıkları  sorunlar  bize yansıyor.  Genç  kadınların  evden  kaçması,  aile  dışında  farklı  arayışlara  girmeleri  yani  aileleriyle  yaşadıkları  çelişkiler,  çatışmalar  da  merkezimize  gelen  başvurular  arasında  yer  alıyor.  Boşanmak  isteyip  boşanamayan  ve  bu  nedenle  erkeğin  şiddetine  maruz kalan  kadınlar  var.  Bu  açıdan  baktığımızda  şiddetin bütün  biçimlerinin  yansıdığını  belirtebiliriz"  dedi. 

‘Kadınlar  başvuru  yaparken  bunun bedelini  de  göze  alıyorlar  ’ 

AvrupalI  kadınların  daha  çok  birlikte  yaşadığı veya  beraber  olduğu  erkek  partnerinden  şiddet  gördüğünü  ifade  eden  ‘Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezi’ çalışanı  Fadile  Yıldırım  şöyle  devam  etti:  "Ya  eş  şiddetine  ya  da  birlikte  olduğu  erkek  arkadaşı,  sevgilisi olarak  nitelendirilen  kişilerden  gördükleri  şiddet sonucunda  başvurular  yapılıyor.  Tabii  farklı  vakalar¬ da  mevcut.  Bu  çerçevede  hayati  tehlikesi  olanlar  var. 
Bir  de  kadın  emeği  üzerinden  kendisini  ifade  eden erkekler  var.  Kadınlar  bu  durum  karşısında  kopmak ve  tavır  almak  istediğinde  erkeklerin  şiddetiyle  karşılaşıyorlar.  Burada  söz  konusu  olan  kadınların  hayatları  oluyor.  Bu  tür  durumlar  karşısında  kadınlar  bize başvuruda  bulunuyorlar"  diye  belirtti. 

Fadile  Yıldırım,  kadınların  yaptıkları  her  başvuruya büyük  anlam  biçtiklerini,  şiddete  uğradıklarını  ifade eden  kadınların  birçok  şeyi  göze  aldıklarını  belirtti. 
Başta  kadınların  kendi  tabularına  karşı  bir  çıkış  yaptığını,  bunun  aynı  zamanda  toplumsal  bir  başkaldırı olduğunu  da  söyleyen  Yıldırım;  "300  kadının  merkezimize  başvurması  önemli  ama  bu  çok  yüksek  bir 


rakam  da  değil.  Binlerce,  milyonlarca  kadını  düşündüğümüzde  bu  rakamın  çok  yüksek  olduğunu  söyleyemeyiz.  Toplumlarda  kadına  dönük  şiddet  kolay kolay  açığa  çıkmıyor.  Kadınlar  başvuru  yapma  sürecine  gelinceye  kadar  çok  büyük  bedeller  ödüyorlar. 
Başta  kendisiyle  sınırlı  bırakmak  istiyor.  Kimsenin  bilmesini  istemiyor.  Kendisiyle  boğuşuyor.  Aslında  karar alan  ve  başvuran  kadınların  sayısı  çok  az.  Fakat, kadınların  cesaret  edip  'ben  şiddet  görüyorum'  demeleri  bile  çok  ciddi  bir  karar  oluyor.  300  rakamı  bu anlamda  bakıldığında  değerlidir.  Bu  çok  önemli  bir süreç.  Bunu  söylediği  andan  itibaren  yaşamı  değişiyor.  'Ben  şiddete  uğruyorum'  dediği  andan  itibaren kadın  riski  göze  almaya  başlıyor.  Eşini  karşısına  alıyor. 
Ya  da  şiddet  gördüğü  mekanizma  hangisi  ise  onu  karşısına  almaya  başlıyor.  Ama  susarsa  yaşamı  o  biçimde devam  edecek.  'Şiddet  görüyorum'  dediği  an,  kadınların  kendi  iradesiyle  olaya  'dur'  dediği  noktadır.  300 
kadın  bir  yerde  kendi  hayatlarına  bu  anlamda  müdahale  ediyorlar.  Ve  kendi  hayatlarını  değiştirme  kararını  alıyorlar.  Toplum  tarafından  'özel'  olarak  görülen  bir alanı  deşifre  ediyorlar.  Kadının  bir  kuruma  başvuru yapması  ve  bu  konuda  destek  istemesi  onun  için  çok ciddi  bir  adımdır.  Çok  büyük  riskleri  göze  alıyorlar. 
Tabii  bir  kadının  başvurusu  başka  kadınlara  da  cesaret  veriyor.  Onun  için  her  başvuru  çok  anlamlı  ve  de ğerlidir"  dedi.  Utamara  çalışanı  Yıldırım,  toplumun tabusu  olan  ensest  vakaları  konusunda  gelen  başvuruları  ise  şöyle  değerlendirdi.  "Bize  son  altı  ayda  4 
ensest  vakası  geldi.  Ensest  şiddet  türleri  içinde  tespiti  en  zor  olandır.  Aile  içi  cinsel  istismar  olduğu  için  çok karmaşık  ve  hassas  bir  alan  oluyor.  Psikolojik  açıdan daha  farklı  değerlendirilmesi  gereken  vakalar  olduğu için  çok  kolay  bir  sorun  olarak  karşımıza  çıkmıyor. 
Yani  gizli  kalan  ve  üstü  örtülü  bir  alandır.  Aile  içi  cinsel istismarı  ele  alıp  değerlendirmek  ve  uygun  çözümler üretmek  zorluklar  barındırıyor.  Bize  yapılan  başvurularda  mağdurlar  daha  çok  çocuklardır.  Söz  konusu çocuklar  ve  onların  bütün  yaşamı  olduğu  için  hassaslık  bir  o  kadar  artıyor.  Aile  içi  cinsel  istismarı  görünür kılmak  ve  mücadele  etmek,  ama  mücadele  ederken de  doğru  yöntemler  belirlemek  önemlidir.  Biz  de  kurum  olarak,  bu  yönlü  gelen  başvuruları  kendi  özgünlüğü  içerisinde  değerlendiriyoruz.  Ona  göre  uygun  yöntemlerle  sorunu  çözmeye  çalışıyoruz." 

Avrupa'da  mülteci  statüsünde  yaşayan  kadınların ‘Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezine  çok  sayıda  başvuru  yaptıklarını  ifade  eden  Yıldırım,  "özellikle  mülte¬ 


ci  olarak  Avrupa'da  yaşayan  kadınlardan  şu  yönlü  başvurular  yapılıyor.  Eğer  kadın  evlilik  üzerinden  gelmiş ve  oturum  hakkı  henüz  verilmemiş  ise,  eşi  kadını  boşamak  istediğinde  geldiği  ülkeye  tekrar  gönderilme sorunuyla  karşı  karşıya  kalıyor.  Bu  yasal  bir  prosedür. 
Bu  durumda  bize  yapılan  başvurularda  kadınların ikinci  defa  mağdur  olmamaları  için  kadınlara  psikolojik  ve  hukuki  destek  sunuyoruz.  Bir  de  eğer  geldiği yere  dönmek  istemiyorsa  kadınları  hem  istihdam etme,  hem  de  iş  alanları  oluşturma  konusunda  destek sunuyoruz.  Aynı  zamanda  eğer  kadın  istiyorsa  oturum hakkını  elde  etmesi  içinde  yardımcı  oluyoruz."  dedi. 

Yaşamlarıyla  ilgili  kararları  kendilerinin 

almasını  sağlıyoruz’ 

Fadile  Ylldırım,  kuruma  gelen  kadınlara  çözüm üretmeye  çalıştıklarını  belirterek;  "Kadınlara  imkanlarımız  dahilinde  psikolojik  destekten  tutalım  da  eğitim  olanaklarına  kadar  yardımcı  olmaya  çalışıyoruz. 
Bizim  buradaki  amacımız  kadınların  kendi  ayakları üzerinde  durabilmeleridir.  Zorluklar  karşısında  kendilerinin  mücadele  etmesi  ve  kendilerine  dayanarak yaşamlarını  yeniden  kurmaları  bizim  açımızdan  çok önemli.  Amacımız  kadınlara  yaşadıkları  mağduriyeti gidermek  için  destek  sunmak  ve  özgüven  geliştirmek.  Kadınlar  adına  kararlar  almıyoruz.  Onlara,  karar alacak  bir  noktaya  gelene  kadar  destek  sunuyoruz. 
Kadınlar,  yaşam  karşısındaki  zorluklarla  mücadele edebilsin  ve  aşabileceklerine  inansınlar  istiyor  ve bunun  için  bütün  imkânları  zorluyoruz.  Her  kadın yaşadığı  sorunu  kendisi  çözebilir.  Biz  hiç  bir  kadına ‘senin  sorununu  biz  çözeceğiz’  demiyoruz.’  Sen  çözeceksin  ’  diyoruz.  Kadının  buna  ikna  olarak,  yapabileceğine  dair  inanç  geliştirmeye  çalıştığı  süreçlerde yanında  oluyoruz.  Kadınlar  buna  ikna  olduğun  da kendi  ayakları  üzerinde  durabiliyor.  Bize  yaşam  karşısında  pes  ederek  gelen  kadınlar  var.  Ama  zamanla pes  ettikleri  noktadan  başlayarak  yaşama  tutunuyorlar.  Yeniden  mücadele  etmeyi  öğreniyorlar"  dedi. 

Merkezlerinin  bir  sığınma  evi  olmadığının  altını çizen  Fadile  Yıldırım;  "burası  kadınlara  sosyal,  psikolojik,  hukuki  ve  eğitsel  destek  sunan  bir  merkez.  Kadınlara  kadın  bilincini,  psikolojisini,  özgüven  ve  toplumsal  cinsiyetçilikle  mücadele  etme,  kadın  olmaktan  kaynaklı  ezilmişlikleri  ele  alan  ve  bu  konuda  kadınlarla  paylaşan,  yoğunlaşan  kadın  kimliğini  kazandırmayı  esas  alan  bir  kadın  kurumuyuz"  ifade  etti. 
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G.  Afrika’da  kadınların  dünü  bugünü 


Güney  Afrika'da  kadınların  özgün  örgütlenmeleri,  ikincil  plan¬ da  kaldı.  ANC  içinde  20.  yy’ın ikinci  yarısında  da  genel  kurtuluş öncelikli  iken,  kadın  kurtuluşu tali  bir  konumda  tutuldu. 

•  Meral  ÇİÇEK 


Kadınların  siyasal  alandaki  temsiliyet  sorunundan  söz  edildiğinde,  genelde  küresel Batı'nın  dışındaki  ülkeler  akla  gelir.  Sanki batı  ülkelerinde  kadınların  meclislerde  temsil  edil¬ me  sorunu  yokmuş,  bu  sorun  ‘geri  kalmış’  veya  ‘az gelişmiş’  ülkelere  özgüymüş.  Bu  algı,  kuşkusuz  batı¬ da  hakim  olan  benmerkeziyetçilik,  yine  kolonyalist ve  oryantalist  bakış  açıların  birsonucudur.  Böyle  bir algı  taşıyanlar,  Güney  Afrika’da  hükümetin  yüzde 45’ini  kadınların  oluşturduğu  bilgisi  karşısında  muhtemelen  şaşıracaklardır.  Yine  batının  ‘Apartheid’ rejiminin  sona  erdiği  ve  özgürlük  mücadelesini başarıyla  veren  Afrika  Ulusal  Kongresinin  (ANC) hükümette  olduğu  1994  yılından  bu  yana  mecliste¬ ki  kadın  oranının  yüzde  30’un  altına  hiç  düşmediği pek  bilinmez.  Aynı  şekilde  dünyanın  en  demokratik anayasasına  sahip  Güney  Afrika’da  cinsiyetçilik  ile mücadele  için  dünyada  eşi  benzeri  görülmeyen  bir hukuksal  çerçeve  mevcut. 

Bu  bilgilerden  yola  çıkarak  Güney  Afrika’da  kadınların  durumunun  çok  iyi  olduğu  sonucunu  çıkarabiliriz.  Ancak  gerçek  ne  yazık  ki  böyle  değil.  Zira  Güney Afrika,  dünyada  en  yüksek  tecavüz  oranına  sahip ülke  konumunda.  İstatistiklere  göre  her  30  saniyede bir  kadın  tecavüze  uğruyor.  Bütün  tecavüz  vakaların sadece  yüzde  2.8’i  kayıtlara  geçiyor.  Her  6  saatte  bir kadın,  eşi  veya  sevgilisi  tarafından  katlediliyor. 

Peki  bu  çelişik  durum  kaynağını  hangi  gerçekten alıyor?  Bu  soruyu  yanıtlamak  için,  kadınların  Güney Afrika’da  verdiği  cins  mücadelesi  ve  genel  mücadele  içindeki  yerlerine  bakmakta  fayda  vardır. 

Apartheid’le  mücadelede  kadınlar 

Kuşkusuz  Apartheid  yıllarında,  ‘beyaz’  olmayan kadınlar  (siyahiler  ve  Hintliler),  kadın  olmaktan  kaynaklı  daha  ağır  ve  özgün  sorunlarla  karşı  karşıya bırakılıyorlardı.  Örneğin  daha  Apartheid’ın,  yani  ırk ayrımcılığının  ‘resmileştiği’  1948  yılından  önce şehre  gelmek  isteyen  siyahiler,  özel  bir  kimliğe  sahip olmalıydı.  Şehirlerde  işçi  olarak  çalışan  siyahi erkekler,  eşlerini  ve  çocuklarını  yanlarına  alamadığından,  kadınlar  varoşlarda  kalıp,  yaşamın  bütün yükünü  tek  başına  kaldırmak  zorunda  bırakıldı. 
Üstelik  bir  tek  kış  tatillerinde  ailelerinin  yanına dönen  erkekler  de  çoğu  zaman  şehirde  kendilerine 
ikinci  bir  ‘aile’  kurdu.  Yoksul,  siyahi,  kadın  olarak  3 
kez  ezilen  kadınların,  özgün  örgütlenme  ihtiyacı duyması  bu  bağlamda  sadece  normal  bir  sonuç. 


Ayrıca  1912  yılında  kurulan  ANC,  o  dönem  kadın üye  kabul  etmeyen  bir  örgüt  idi.  Siyahilerin  ilk kadın  ligi  olan  Bantu  VVomen’s  League,  1918  yılında  kuruldu.  Bantu  Kadınlar  Ligi,  ağırlıkta  devletin kimlik  ve  pasaport  uygulamalarına  karşı  çok  ciddi etkiler  bırakan  kampanyalar  düzenliyordu.  Bu konuda  oldukça  militan  davranan  kadınlar,  protestolarında  sık  sık  gözaltına  da  alınıyordu. 

Bantu  Kadınlar  Ligi,  1931  yılında  ANC  tarafından  örgütün  kadın  kolu  ilan  edildi.  1943  yılında nihayet  ANC  erkek  örgütü  olmaktan  çıktı,  kadınlar için  üye  olma  yolu  açıldı.  1948’e  kadar  süren  bu entegrasyon  sürecinin  sonunda  Bantu  Kadınlar Ligi’nin  ismi  ANC  Kadınlar  Ligi  olarak  değiştirildi. 

Silahlı  direnişin  başladığı  1960  yılına  kadar örgütlü  kadınlar  ağırlıkta  Apartheid  rejiminin  ırkçı ve  ayrımcı  yasa  ve  uygulamalarına  karşı  mücadele etti.  Örneğin  Bantu  Eğitim  Yasası’na  karşı  okul boykotuna  öncülük  eden  kadınlar,  9  Ağustos 
1956  tarihinde  20  bin  kişiyle  oturma  eylemleri 
gerçekleştirdi.  Sivil  itaatsizlik  eylemlerinin  güçlü bir  şekilde  geliştirilmesi,  yine  kadınların  bir  kazanımı  olarak  direniş  tarihine  geçti.  Toplumsal  alandaki  bu  güçleri,  ANC  yönetim  kademelerinde  yer alan  ve  ataerkil  bir  zihniyete  sahip  erkekleri  de kadına  yönelik  yaklaşımlarını  bir  düzeyde  değiştirmeye  zorladı.  Ki  1956  yılı  aynı  zamanda  ilk  kez  bir kadının  da  ANC  yönetimine  girdiği  senedir. 

Öncesinde,  1954  yılında  kadınların  Apartheid’e karşı  mücadelelerini  güçlendirmek  amacıyla  bir  çatı örgütü  olarak  Güney  Afrika  Kadınlar  Federasyonu kuruldu.  Bu  federasyonda  ANC  Kadınlar  Ligi  yanı sıra,  Hint  kökenli  demokrat  hareketlerin  kadınları  yer aldı.  Böylece  ırkçılığa  karşı  kadın  cephesi  genişledi. 

1960’lardan  itibaren  silahlı  mücadelenin  başlaması,  ANC  ve  ANC  Kadınlar  Ligi’nin  yasaklanması  ile kadınların  örgütlenme  koşulları  da  değişim  göstermeye  başladı.  Kadınlar  bu  dönemde  de  aktif  bir 


şekilde  direnişin  bütün  cephelerinde  yer  aldılar, ancak  ANC  yönetiminin  sürgüne  taşınmasıyla  birlikte  yönetim  kademelerindeki  kadın  temsiliyetinde yeniden  düşüş  yaşandı.  Fakat  kadınlar,  hem Apartheid’e  karşı  ama  hem  de  kendi  toplumlarında- ki  geriliklere  karşı  mücadelelerini  sürdürdü,  bu mücadelenin  sonucu  olarak  1984  yılında  cinsiyetçilikle  mücadele  ANC’nin  programına  dahil  oldu. 

1989  yılında  Nelson  Mandela’nın  tutukluluğuna 
son  verilmesi,  ANC  üzerindeki  yasağın  kaldırılması ve  sürgündekilerin  dönüşü  ile  başlayan  müzakere sürecinin  ardından  yeni  bir  anayasanın  oluşturulması  için  yürütülen  tartışmalara  ANC  Kadınlar  Ligi  de katılım  sağladı.  1994  yılındaki  ilk  özgür  seçimlerden  sonra  anayasaya  alınan  aile  içi  şiddet  yasası, doğrudan  kadınların  kazanımı.  Yine  o  dönemde kadınların  karşı  karşıya  kaldığı  ayrımcılık  ve  cinsiyetçiliğe  karşı  yasal  zeminde  önlemlerin  alınması  için Ulusal  Kadın  Koalisyonu  oluşturuldu.  Bu  koalisyon, ülke  genelinde  toplam  2  milyon  kadının  katılımıyla yürütülen  tartışmalar  sonucu  kadınların  talep  ve önerilerini  somutlaştırıp,  önemli  belgeler  oluşturdu. 
Ardından,  yasal  değişikliklerin  takip  edilmesi  ve  ihtiyaçların  tespit  edilmesi  amacıyla  resmi  bir  daire olan  Kadın  Statü  Bürosu  kuruldu.  Yine  cinsiyet özgürlüğü  için  bağımsız  bir  komite  oluşturuldu,  bu komite  daha  sonra  parlamentoya  dahil  edildi. 

Yasaların  yaşamdaki  karşılıksızlığı 

Gerçekten  de  Güney  Afrika,  hem  yasaları  hem de  kurumlan  ile  cinsiyetçiliğe  karşı  çok  önemli  bir düzeye  sahip.  Yüzde  30’dan  yüzde  50’ye  yükseltilen  kadın  kotası,  8  Mart’ın  yanında  20  bin  kadının eylem  yaptığı  9Ağustos’un  ulusal  kadın  günü  ilan edilmesi,  ülke  çapında  kadınlar  haftasının  farklı etkinliklerle  kutlanması  vs.,  dünyada  eşine  pek  rastlanılmayan  örnekler  teşkil  ediyor. 

Ancak  ne  var  ki  bütün  bunlara  rağmen  Güney Afrika’da  tecavüz  kültürü  almış  başını  gidiyor.  Aynı şekilde  kadına  yönelik  şiddet,  bütün  yasal  önlemle¬ re  rağmen  durdurulamıyor.  Yani  yasal  alandaki  kazanımlar,  yaşamdaki  realiteye  uymuyor.  Peki  neden? 

Bu  sorunun  yanıtını  vermek  için  kuşkusuz  Güney Afrika’daki  kadınların  durumu  ve  mücadeleleri  ile ilgili  daha  kapsamlı  bilgiye  sahip  olmak  gerekiyor. 
Ancak  orada  edindiğim  izlenimler  ve  sahip  olduğum bilgilerden  yola  çıkarak  sorunun  kaynağında,  güçlü bir  kadın  kurtuluş  perspektifinden  ve  ideolojik  yaklaşım  ile  örgütlenme  yoksunluğunun  yer  aldığı  kanısındayım.  Güney  Afrika’da  kadınlar,  son  100  yılda Apartheid  ile  mücadelede  güçlü  bir  biçimde  yerlerini  aldı.  Hem  genel  mücadele  içinde  yer  aldılar  hem de  özgün  örgütlendiler.  Ancak  özgün  örgütlenme, genel  mücadele  içinde  zayıf,  ikincil  kaldı.  ANC  içinde  20’nci  yüzyılın  ikinci  yarısında  da  genel  kurtuluş öncelikli  iken,  kadın  kurtuluşu  tali  bir  konumda tutuldu.  ANC  Kadınlar  Ligi,  daha  ideolojik  bir  yaklaşımla  örgüt  içinde  ataerkillik  ve  cinsiyetçilik  ile  güçlü ve  etkin  bir  mücadele  yürütemedi.  Aynı  şekilde bugün  de  kadınlar,  cins  kimliği  konusunda  güçlü  bir bilinç  düzeyine  sahip  değil.  Bugün  Güney  Afrika sokaklarında  kadınlar,  düz  saç  kaynak  yaptıracak  bu kadar  çok  müşteri  buluyorsa,  kız  çocukları  bile  ‘beyaz  kızlarının’  düz  saçlarına  sahip  olmak  için  kaynak yaptırıyorsa,  biraz  da  bundandır. 


Filipinler  internet  seksini  yasakladı  r  sohbetlerini  ve  siber  seksi  suç  kapsamına 

1  J  I  aldı.  Siber  seks,  internet  üzerinden  telekız 

tabirinden  esinlenerek  ‘kamera  kızları’  olarak  adlandırılan  ka-  dınların,  yine  internet  üzerinden  kendileriyle iletişime  geçen  müşterilerle  kamera  karşısında,  seks içerikli  sohbetler  ve  davranışlar  sergilemeleriyle  gerçekleşiyor.  BBC’de  yer  alan  habere  göre,  internet  üzerinden  seks  dünyanın  pek  çok  bölgesinde  gelişen  bir sektör  ve  ge  nelde  genç  kadınlar  ve  reşit  olmayan  kız çocukları  bu  işi  yapmaya  zorlanıyor.  Yasağı  çiğneyenler  250  bin  Filipin  pesosu  para  cezası  ve  6  aya  kadar hapis  cezasıyla  karşılaşacak. 

Yeni  yasama,  başkan  Benigno  Aquino’nun  15  Eylül’de  imzaladığı  2012  Siber  Suçları  Önleme  Yasası’nın bir  parçası.  Yasa  siber  seksi  “Bilgisayar  sistemi  aracılığıyla,  cinsel  organların  ya  da  cinsel  fillerin  düşünceyi  tetiklemek  amacıyla,  şehvet  uyandırıcı  biçimde  sergilenmesinin  doğrudan  ya  da  dolaylı  olarak,  taammüden vaat  edilmesi,  sürdürülmesi,  kontrol  edilmesi  ya  da uygulanması”  olarak  tanımlıyor. 

Yasayı  hazırlayanlardan  biri  olan  Senatör  Edgardo Angara  yasanın  siber  seks,  kimlik  hırsızlığı,  spam  elektronik  postalar  ve  çevrimiçi  çocuk  pornosu  gibi  siber  suçların  tespit  edilmesi,  soruşturulması  ve  önlenmesi  açısından  Önemli  Olduğunu  Söylüyor.  •  Haber  Merkezi 


Nevvaya  Jin 


Komploya  karşı 
‘devrime  devam’ 

9  Ekim  komplosunun  14.  yılına  giriyoruz.  Tarihte  ezilenler  açısından  öyle  anlar,  öyle  olaylar  vardır  ki,  tarihin gidişatını  değiştirir,  asla  unutulmaz...  Öyle  olaylar  vardır  ki,  egemenlerin  yaptıkları  asla  affedilmez... 

Bizler  açısından  bellek  çok  önemlidir.  Kadın  belleği,  5000 
yıllık  tarihi  affedilmezlik  içinde  şekillenmiş;  haksızlıklara,  zulümlere,  zalimlere  karşı  duyarlı,  hassas  bir  özellik  taşımıştır.  Kadın belleği,  kendi  bağrında  biriktirdiği  nice  olay  nedeniyle  erkek egemenlikli  toplum  sistemine  karşı  hep  kuşkucudur.  Kadının  bu kadar  acımasızca  baskı  altında  tutulması,  erkek  zihninin  kadına hiç  ‘güvenmemesi’  bundandır.  ‘Kadın  hep  kontrolde  tutulmalı, her  şeyiyle  günahkardır,  ona  güvenilmez,  her  an  yoldan  çıkar, sopayı  eksik  etmemek  gerek’  der  bu  zihniyet  ve  onun  sahipleri...  Neden?  Çünkü  egemenler  zulümlerini,  yollarının  kirli  olduğunu  bilmez  değillerdir.  Onların  ‘yoldan  çıkmak’  diye  kastettikleri  ‘köle  kadın  olmaktan  çıkmaktır.’  Ne  mutlu  ‘köle  kadın yolu’ndan  çıkanlara...  Ve  ne  mutlu  özgürlük  yolunda  yürüyerek kendisi  olmayı  başaran  kadınlara... 

Bizim  belleğimizde  affetmeyeceğimiz  olaylardan  biri  9 
Ekim  Komplosudur.  9  Ekim  komplosu  bilindiği  gibi  Kürt  Halk Önderi  Abdullah  Öcalan’ın  şahsında  devreye  konulan  bir  erkek  egemenlikli  sistem  komplosudur.  Kadının  özgürleşmesi¬ ne,  kadın  şahsında  toplumun  özgürleşmesi  mücadelesine  yaşamını  adayan  bir  Önder  olan  Öcalan,  bu  sistemin  saldırdığı, imha  etmek  istediği  bir  kişilik  ve  öncüdür.  Tüm  komplolara rağmen  tek  başına  da  kalsa  ‘doğrudan,  hakikatten,  adaletten, özgürlükten,  iyiden  ve  güzellikten’  bir  tek  adım  bile  geri  adı atmamayı  yaşam  ilkesi  haline  getiren  Öcalan,  bugün  çok  büyük  bir  direnişi  ve  mücadeleyi  yürütmektedir.  Öcalan,  erkek egemenlikli  sistemi  asla  affetmeyen,  ona  kanmayan,  onunla tüm  bağlarını  koparan  bir  insandır. 

Kürdistanlı  kadınlar,  Öcalan  şahsında  yapılan  komployu kendilerine  yapılmış  olarak  gördüler,  görüyorlar  ve  kabul  etmiyorlar.  Affetmiyorlar.  Sistemin  tüm  kendi  yüzünü  maskelemesi¬ ne  rağmen,  çirkinliklerini,  adaletsiliğini  ve  kötülüklerini  biliyorlar.  Hani  her  zaman  eşini-çocuğunu  dövüp  dövüp  de  sonrasında  ‘beni  affet’  diyen  erkek  tipleri  vardır  ya...  Bu  sistem  kendini bu  tiplerde  yaşatıyor.  Evlere,  mahallelere,  şehirlere,  bireylere kadar  kendini  yerleştiren  bu  sistemi  affetmek  olur  mu?  Ona ‘neyse  sen  komplolarını,  şiddetini  yap,  ben  seni  affederim’ demek  olur  mu?  Hangi  yürek,  hangi  düşünce,  hangi  vicdan bunu  kabul  eder?  Kabul  edilir  mi?  Asla  ve  hayır... 

Öcalan,  zalimi,  zulmedeni  affetmemeyi,  ona  boyun  eğmemeyi,  ondan  medet  ummamayı,  kendin  olmayı,  varlığını  korumayı  ve  özgürleşme  mücadelesini  öğretmektedir.  Bu  komployu  boşa  çıkarmak  için  yıllardır  kadınlar  olarak,  halk  olarak büyük  bir  direniş  ve  mücadele  içindeyiz.  Bu  direnişin  içinde olan  kadınlar  olarak  tarihi  gelişmelere  imza  attığımızı  unutmamalıyız.  5000  yıl  önce  ilk  komplo  bizlere  yapıldı.  Kurnaz  ve yalancı  erkek  sistemi  ilk  kadına  vurdu,  ilk  düşüncede  ürettiği yalanlarla  insanlığı  kadın  şahsında  köleleştirmeye  başladı. 
Tarih  boyunca  ilk  olarak  kadının  özgürlük  belleğini  eritmeye, sıfırlamaya,  özgür  yaşam  alışkanlıklarımızı  köreltmeye  başladı.  Özgürlükte  korkar  hale  getirdi.  ‘Suskun-gönüllü  köleler’ haline  gelmemiz  için  türlü  oyunlar,  ‘aşk  sözleri’  uyduruldu. 
Köle  kadın,  erkeğin  sevdiği,  sevmesi  gereken  kadın  tipi  haline getirildi.  Özgür,  iradeli,  direngen  kadın  hayal  gibi,  öyle  kadın olmaz  gibi  sunuldu.  Erkeğe  bağımlı  kadın  tercih  edildi.  Kadın ‘sorun’  olarak  lanse  edildi.  Aynı  zamanda  ne  olursa  olsun  kadın  hep  ‘suçlu’  olandı.  Komplocu  sistemin  yarattığı  bu  tablo kadının  bitirilmesi  iken,  erkek  de  tanınmayacak  hale  geldi. 
Kendini  ‘efendi  sanan  köle...’  Bu  tabloya  köklü  ve  radikal  müdahale  etmek  demek  devrim  yapmayı  göze  almak  demektir. 
Bununla  mücadele  etmek,  tarihi  değiştirmek,  kadını  hep  bir yerlerden  çözüm  bekleyen  olmaktan  çıkarmak  sosyal  bir  devrim  yapmak  demektir.  Hele  hele  bu  devrimi  kadın  adına  yapmadan,  kadının  öncülüğünde  kendisinin  yapmasını  sağlamak ise  devrim  içinde  devrim  demektir. 

9  Ekim  komplosuna  ve  komplocularına  karşı  durmak,  onların  istediği  kadın  olmamak  bu  devrimin  bir  neferi  olmak demektir.  Kadının  özgür  belleğine,  benliğine  kavuşma  aşkını yaşamak,  bunun  heyecanıyla  dolmak,  kendini  ve  çevresindeki kadınları  bu  heyecana  ortak  etmek,  nefes  nefese  bu  sistemden hesap  sormak  büyük  bir  kadın  devrimi  ile  mümkündür.  Kürt Halk  Önderi  bu  devrim  içinde  devrim  yapma  gerçeğinin  adı olmaktadır.  9  Ekim  komplosu  geçen  süreçte  sergilenen  mücadeleyle  kırıldı,  boşa  çıkarıldı.  Ancak  erkek  egemenlikli  sistem henüz  yenilmedi.  Bunun  için  de  kendi  öz  ve  özgür  sistemimizi kurana  ve  yaşatana  kadar  ‘devrime  devam’  diyoruz. 
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Çad  gölü  kuruyor 

İnsanların  kendi  yaşamları  için  yaratmaya  çalıştıkları dünyada,  doğa  isyan  etmeye  devam  ediyor.  En  son Çad  gölü  de  bu  isyana  katıldı.  Dünyanın  sayılı  gölleri arasında  yer  alan  Çad  Gölü,  Aral  Gölü'nün  maruz  kaldığı sorunu  yaşıyor.  Suları  yıldan  yıla  azalan  göl,  özellikle  kurak dönemlerde  daha  da  küçülüyor.  Orta  Afrika'da  Nijerya, Kamerun,  Nijer  ve  Çad  sınırında  yer  alan  Çad  Gölü'nü  sadece  Şari  Nehri  besliyor.  Yağmurlu  mevsimde  suyu  bol  olan Şari  Nehri'nde  hayat  ise  sürüyor. 

Yüz  ölçümü  giderek  küçülen  göl,  yağmur  yağışlarının  etkili  olduğu  Temmuz,  Ağustos  ve  Eylül  aylarında  önemli  miktarda  su  alıyor.  Yılın  geri  kalan  döneminde  ise  göl  için  'ölü sezon'  olarak  ifade  ediliyor.  Bu  mevsimde  göl  suları  çekiliyor ve  kuraklık  kendini  iyiden  iyiye  hissettiriyor.  Çad  Gölü,  havzasında  değişik  kuş  türleri  besleniyor.  Kuşların  doğal  güzel-İlkleri  ise  başka  bir  hava  yaratıyor.  #  Araştırma  Merkezi 


Bitkilerle  gelen  sağlık 


‘Ormanlarla  zozanların  kesiştiği yerlerde  daha  fazla  çeşit  oluyor. 
Dağlarımızda  hemen  hemen her  şey  var  ve  çok  zengin.  Ortadoğu'ya  özgü  bitkiler  var.’ 

•  Ekin  BULUT 


Sanayileşmenin  gelişmesiyle  beraber,  toplumların  kullandığı  doğal  tedavi  yöntemleri  azalmaya  başladı.  Ancak  kimyasal  bileşimlerle yapılan  ilaçların  yan  etkileri,  hastalıkların  daha  yararlı yöntemlerle  tedavisinin  mümkün  olduğu  algısı  geliştikçe  'Alternatif  Tıp'  denilen  tedavi  yöntemleri  artmaya başladı.  Son  yıllarda  gittikçe  ilgi  merkezi  olan  bu  alanın en  etkili  sağaltıcıları  bitkiler.  Bu  alan  gün  gün  daha  da gelişmektedir.  Bitkilerle  tedaviyi  geliştirmeye  çalışanlar¬ dan  biride  Kürdistan  dağlarında  yaşayan  Beritan Karakoçan.  Üç  yıldır  bitkilerin  tedavi  edici  özelliklerine ilişkin  araştırmalar  yapıyor.  Karakoçan,  halkın  deneyimlerle  elde  ettiği  ve  bir  birine  aktardığı  bilgilere  ulaşmak içinde  bir  hayli  çaba  sarf  etmiş.  KCK  Sağlık  Komitesi'nde yer  alan  Beritan  Karakoçan,  bitkilerin  tedavi  edici  özelliğine  ilişkin  sorularımızı  yanıtladı. 

Nasıl  gelişti  bu  çalışma,  daha  önce  bilginiz  varmıydı? 

Genelde  doğaya  karşı  ilgim  vardı.  Bir  yurtseverimizin  vastasıyla  bu  çalışamaya  başladım.  Kendisi  yurt dışında  doktordur.  Bu  konuda  eğitim  verebileceğini söyledi.  Ben  de  eğitim  aldım.  Aslında  sağlıkçıyım.  Eğitimden  sonra  pratik  uygulamaya  geçtik.  Sonuçlar  iyi olunca  benim  çalışmaya  ilgim  artı. 

Sağlıkçı  olmam  işimi  kolaylaştırdı.  Özellikle  tedavinin sonuçları,  yan  etkileri  vb  konuları  takip  etmem  açısından zaten  belli  bir  bilgiye  sahiptim.  Şu  an  da  bazı  hastalıklar¬ da  tamamen  doğal  tadavi  yöntemleri  uyguluyoruz.  Genelde  yüzde  80-90  sonuç  alıyoruz. 

Hastalıklar  eğer  cerrahi  müdahale  gerektirmiyorsa  doğal  tedavilar  yeterlidir.  Ama  kronik  bazı  rahatsızlıklar  var  ve  uzun  vadeli  tadavi  gerekiyor.  Doğal  tedavi genellikle  seanslar  şeklinde  oluyor.  Yani  zaman  gerektiriyor.  Mesela guatır  tedavisi  yaptık,  iki  seanslı,  beşer günlük  tedaviyle  sonuç  aldık. 

Kapitalizimin  gelişimiyle  birlikte  doğal  tedavi  yöntemleri  tali  plana  itildi.  Buna  dönük  neler  belirtebilirsiniz  ? 

Kapitalizmin  gelişmesiyle  birlikte  birçok  şey  sektör haline  geldi.  Sağlıkta  bu  sektörlerden  biri.  Ancak  toplumun  en  önemli  ihtiyacı  olan  bu  sağlık  sektöründe  enterasan  şeyler  oluyor.  Medyadan  da  izliyoruz.  Bazı  virüsleri  bilinçli  olarak  yayıyorlar.  Sonrasında  ilaç  sanayileri hemen  bir  ilaç  üretiveriyor  hastalık  ortaya  çıkınca.  Yani nasıl  oldu  da  hemen  ilaç  bulundu.  Toplumların  eğitim düzeyi  yine  sağlık  konusunda  yeteri  bilgiye  sahip  olunmaması  panik  havası  yaratıyor.  Bunun  üzerinden  de sentetik  ilaçlar  üretiliyor.  Bu  kez  tedavi  olan  bireyde ilaçların  yan  etkilerinden  kaynaklı  farklı  hastalıklar  ürüyor.  Bunlarla  kıyasladığımda  doğal  tadavi  yöntemleri belki  zamana  yayılıyor  ama,  kişinin  ruh  halinden  tutalım,  maddi  imkanlarına  kadar  birçok  avantaj  sağlıyor. 


Alternatif  tıpa  ilgi  genelde  çok  büyük.  Acaba  ilerde ticari  bir  sektör  halini  alır  mı? 


Doğal  tedavi  yöntemlerine  dönük  ciddi  çalışmalar yürütülüyor.  Biz  de  takip  ediyoruz.  Profesör  düzeyine  gelmiş  doktorlar  bile  işini  bırakarak  bu  doğal  tedavi  yöntemleri  üzerine  yoğunlaşıyor.  Bunlar  sevindirici  şeyler. 
Gelişmelerin  olması,  toplumlar  için  büyük  bir  adım,  fakat bununda  ticareti  alana  dönme  riski  fazlasyla  var.  Bazılarının  tedavi  içeriği  yok  zaten.  Rahatlatmayı  sağlayan  türden  çaylar  çok  tüketiliyor.  Ama  aynı  zaman  da  bağımlılık yaratıyor  kişide.  Diyelim  o  bitkiyi  alıyor,  bir  süre  kullanıyor ve  gerçekten  bir  rahatlatma  yaşıyor.  Böylece  sürekli  ona eğilim  gösteriyor.  Uzun  vadeli  ele  alındığında  aslında maddi  olarak  kişinin  sömürülmesi  demektir.  Çünkü  son tahlilde  birtedavi  değil,  sadece  bir  rahatlamadır.  Fakat  bu işe  ciddi  yaklaşanlar  da  var.  Özellikle  küçük  bölgelerde, bazı  insanlar  aileden  gelen  bir  gelenek  olarak  sürdürüyor. 
Bir  sadelik  var  çalışmasında.  Yanına  gelen  insan,  tekrar geldiğinde  yüzüne  bak  mayı  istiyor.  Bazılarıyla  tartışıyorum 'neyi  esas  alıyorsun' diye  soruyorum.  Diyor  ki 'yanıma gelen  ikinci  defa  geldiğinde  ben  yüzüne  bakabileyim'. 
Bilmiyorsa  'bilmiyorum,  farklık  bir  yere  gitsen  daha  iyi olur'  diyor.  Fakat  ticaratini  yapanlar  bol  bol  reklamlar  veriliyor,  özellikle  bazı  firmalar  öne  çıkıyor.  Bakıyorsun  öyle sonuç  alıcı  bir  şey  yok,  oyalama  sadece. 

Bitkisel  ilaçların  kullanımı  nasıl  olmalı?  Tehlikeleri nelerdir  ya  da  tehlike  barındırıyor  mu? 

Bu  konuda  bireyin  bilgisi  önemlidir.  Mesela  kekiğin ağrı  keseci  özelliği  var.  Antiseptik  özelikleri  var.  Isırgan otunun  kan  yapıcı  özelliği  var.  Hücre  yenileme  özelliği var.  Yine  ada  çayını  yedi  dakikadan  fazla  kaynatmak  büyük  bir  tehlike  yaratır.  Genelde  ada  çayı  tercih  ediliyor. 
Kaynatmak  bileşimi  daha  da  yoğunlaştırarak  kısa  vade¬ de  sonuç  almayı  sağlar.  Fakat  yedi  dakikadan  fazla  kaynatmamalıdır.  Çok  kaynatılınca  toksin  etkisi  ortaya çıkar,  yani  zehirleme  yapabilir.  Miğde  bulantısı  yapar,  u¬ 


zun  süreli  miğde  bulantısı  yaparsa  su  kaybına  yol  açar. 
Bu  da  istenilen  sonucun  tersi  bir  durumun  açığa  çıkması demektir.  Ada  çayı  günde  üç  bardaktan  fazla  da  içilmemeli.  20-45  yaş  arasıdaki  insanlar  için  üç  bardak  normaldir.  Ama  45  yaş  sonrası  tansiyon  düzenini  etkileyebilir,  çünkü  tansiyon  düşürme  özelliği  vardır. 

Kısacası  konuya  hakim,  sağlık  uzmanlarının  geliştirdiği  tedaviler  daha  güveniliroluyor.  Bir  de  yıllardır  deneyim yaşamış  kişilerin  bilgisi  de  önemli.  Burada  Mam  Süleyman  diye  bir  amaca  var.  Kendisi  70  yaşında,  ama  elli  üç yıldır  bu  çalışmayı  yürütüyor.  Önce  kabul  etmemişti  bizi. 
Sonra  bunun  bir  halk  değeri  olduğunu  ve  yaşatılması gerektiğine  dönük  sohbet  ettik,  ikna  oldu.  Birde  ciddi yaklaştığımızı  görünce  rahatladı.  Bilgilerini  bizimle  paylaştı.  Son  gün  dedi  ki  'ben  çok  rahatladım  kendi  çocuklarım  yanaşmadılar.  Ben  bu  bilgilerin,  bu  emeğin  benimle toprağa  gideceğini  düşünüyordum.  Neyseki  kalıcı  olacak.'  Benim  nenemde  bu  doğal  tedavilerle  uğraşıyordu. 
Özellikle  kırık-çıkıklarla  çok  uğraşıyordu.  Bazen  diyordu 'sen  kocaman  kızsın  gel  öğren'  korkuyordum. 

Kürdistan  dağlannda  bu  çalışmaları  yürütüyorsunuz. 
Kürdistan™da  her  türlü  hastalığa  ilişkin  otlar  var  mı? 

Bazı  otlar  var,  etkin  otlar;  yani  birçok  bileşimi  kendinde  barındıran.  Genelde  onlar  da  yüksek  yerlerde  oluyor. 
Ormanlarla  zozanların  kesiştiği  yerlerde  daha  fazla  çeşit oluyor.  Dağlarımızda  hemen  hemen  her  şey  var.  Çok  zengin.  Genelde  Ortadoğu'ya  özgü  bitkiler  var.  Zencefili, karanfili  buradan  temin  ediyoruz.  Hindistan  cevizi  gibi şeyleri  dışardan  alıyoruz.  Bitkileri  temin  etme  sorunu çıkmıyor.  Burada  yaşayan  halkta  bitkisel  tedavileri  kullanıyor.  Diyelimki  çocuğun  karnı  ağrıyor,  biraz  anasonu  dövüp  süte  karıştırıyor,  çocuğa  içiriyor,  ishal  olan  biri  biraz pung  yediğinde  ishali  duruyor.  Burada  ki  insanlar  deneyimlerini  birbirine  aktararak  kalıcı  hale  getirmişler. 

Biz  de  bilgilerimizi  halkla  paylaşıyoruz.  Onlar  kendi  bildiklerini  aktarıyor,  bilmediğimiz  bitkileri  tanıtıyor,  bizde halkın  bilmediklerini  onlarla  paylaşıyoruz.  Bu  ilişkilenme halkında  çok  hoşuna  gidiyor.  Yine  gerillaya  bir  güven  var. 
Bazıları  8-9  doktora  gitmiş,  yaptırdığı  bütün  tahlilleri  getiriyor.  Sağlık  hizmeti  veren  gerillalara  danışıyor,  ameliyat olup  olmaması  gerektiğine  dair  onay  istiyor.  En  donanımlı hastahanelerden  geçenler  bile  danışma  ihtiyacı  duyuyor. 

Sürekli  aynı  bitkiyi  kullanmak  vücudu  tembeleştiriyor  mu? 

Evet.  Dışardan  aynı  şeyi  sürekli  hazır  almak  bünye tembelleştiriyor.  Kendini  yenileme  ihtiyacı  duymuyor. 
Vücut  sürekli  kendini  yenileyen  bir  mekanizmaya  sahip.  Ağrı  kesiciler  sadece  sinir  sistemini  uyuşturuyor. 
Ağrıyı  köklü  gidermiyor.  Diğer  taraftan  sadece  çay  da yeterli  olmuyor.  Bazılarıyla  konuşuyoruz;  'sürekli  bitkisel  çay  kullanıyorum'  diyorlar.  Ne  için  kullandığını  sorduğumda  'hoşuma  gidiyor'  diyor.  Bitki  çayları  hoşa  gidildiği  için  sürekli  kullanılmaz.  Çünkü  vücut,  bünyeye gelen  şeylere  göre  kendini  ayarlıyor.  Antibiotik  gerektiren  bir  durum  varsa  ona  göre,  ya  da  ağrı  varsa  ona  göre bitkiler  tercih  edilmelidir.  Yine  bitiklerin  aşırı  kullanımı bazı  yan  etkiler  yaratıyor.  Ölçülü  ve  orantılı  kullanım çok  önemli.  Mesela  zencefilin  aşırı  kullanımı  erkeklerde sperm  kaybına  neden  oluyor. 

Şeker  hastalığı  kadınlarda  çok  yaygın,  buna  ilişkin birtedavi  uyguluyor  musunuz? 

Işkın  kökü  var.  Şu  an  ben  kullanıyorum.  Altı  bitkinin bileşimiyle  yaptım.  Birbirini  tamamlayan  bitkiler.  Eğer sırf  kendiler  kulanacaksa,  tedavi  amaçlı  bir  şey  olacaksa ışkın  kökü  kulanılabilinir.  Tahli  var  (Türkçe'sini  adını  bilmiyorum)  genelde  Güney'in  kullandığı  bir  şey.  O  çok  etkili  bir  bitki,  hem  şeker  hasatlığına,  hem  de  alerjik  durumlarında  kullanılıyor.  Bizim  yaptığımız  Gujiyan  var.  Bileşimi genelde  güneyde  yetişen  bitkilerden  oluşuyor. 


Çift  kabuklular cinsiyet değiştiriyor 

BBC’de  yer  alan  habere  göre,  bilim  insanları, istiridye  veya  midye  benzeri  canlının  üreme sürecini  1970'lerden  bu  yana  izliyor.  Lissarca  miliaris'in  ilk  zoolojik  tanımlanması  1845  yılında yapılmıştı.  Ancak  yapılan  bu  son  çalışmada,  bu  canlıların  "çift  cinsiyetli  kimliği"  ilk  kez  belirlenmiş  oldu. 

Araştırmacılar,  "cinsiyet  değiştirmenin",  bu  türler için  aşırı  soğuğa  kaçan  okyanus  ısılarında  üremeyi kolaylaştırdığını  söylüyor.  Araştırmanın  sonuçları Kutup  Biyolojisi  adlı  dergide  yayımlandı. 

Doktora  çalışması  yapan  ve  araştırmayı  kağıda döken  ekibin  başında  bulunan  Adam  Reed,  "Üreme ile  ilgili  bundan  önceki  araştırma,  yumurta  ve  yavrular üzerine  yapıldı"  diyor.  Bundan  önceki  çalışma,  18  ayı bulabilen  kuluçka  döneminde,  yumurtanın  tam  olarak  kabuklanmış  canlıya  dönüşmesi  üzerinde  yoğunlaşmış,  dişilerin  70  kadar  yavruyu  barındırabildiği  ortaya  çıkarılmıştı.  Ama  üremenin  hücre  aşamasına  odaklanan  bu  son  çalışma  sırasında,  erkeklerin  de yumurta  taşıdığı  belirlendi. 

Adam  Reed'in  BBC  Nature'a  yaptığı  açıklamaya göre,  erkeklerin,  bu  türlerin  ömürleri  boyunca  yavru¬ ya  dönüştürebilecekleri  yumurta  miktarından  çok daha  fazlasını  barındırdıkları  belirlendi. 

Ekip,  bunun  üzerine,  çiftkabukluların,  gelişmenin "küçük"  aşamalarındayken  erkeklerin  üreme  yapabildiğini;  çok  sayıda  yumurtlama  yapacak  büyüklüğe geldiklerinde  ise  dişil  organ  oluşturduklarını  saptadı. 

Reed  "Şu  anda  beliren  akış,  Antartika  su  altı  hayatı açısından  olağandışı  bir  durum.  Ancak  bu  olağandışılık  10  yıl  içinde  olağan  hale  gelebilir.  Çift  cinsiyetlilik Antartika  çiftkabukluları  için  illa  ki  olağandışı  bir  şeydir  demek  doğru  olmaz;  zira  hala  üzerinde  araştırma yapacağımız  türler  var."  dedi.  •  Haber  Merkezi 


75  milyon  yıllık 
dinazor  fosili  gün yüzüne  çıktı 


Fransa’nın  güney  sahillerinde  yaklaşık  75  milyon  yıl  önce  yaşadığı  varsayılan  12  metre uzunluğunda  bir  dinazorun  parçaları  bulundu.  Belçikalı  ve  Fransız  arkeologlar  tarafından  2002 
yılında  başlatılan  kazı  çalışmaları  ekibi  fosilin  titanoserus  ailesinden  geldiği  gerçeğine  götürdü. 

10  yıl  boyunca  kazı  çalışmalarını  sessiz  sedasız  sürdüren  15  fosil  bilimci  dinazorun  %70’ini  ortaya  çıkarınca,  artık  bu  sırrı  saklamak  pek  de  mümkün  olmamış. 

Kazı  alanında  Jura  Dönemi  sonrasından  da  bazı fosil  kalıntıları  bulunuyor.  Jura  Dönemi’nin  bitiminden yaklaşık  10  milyon  yıl  önce  öldüğü  düşünülen  fosil  ise malesef  dinazorların  soyunun  neden  tükendiğine  dair bir  ipucu  taşımıyor.  »Araştırma  Merkezi 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kültür-sanat 


Nevvaya  Jin  | 


Dünya  dillerinin  yarısı  500  yılda  yok  oldu 


Bir  zamanlar  kadınların  erkeklerden  gizledikleri  duygu ve  düşüncelerini  paylaştıkları 
Nüşu  dili  3  bin  yıl  öncesi  bir tarihe  dayandırılıyor. 

•  Güle  CAN 


Kuzey  Amerika  Kızılderililerine  göre  kişinin hastalanması,  ruhunun  alınarak  uzaktaki bir  kaleye  kapatılması  anlamına  gelmektedir.  Oymağın  şamanı  hastayı  düşsel  bir  yolculuğa çıkarıyor;  şamanla  hasta,  ruhun  kapatıldığı  kaleye varıyorlar,  şaman  hastanın  ruhunu  kaleden  kurtarıp kendine  dönmesini  sağlıyor  ve  bütün  bunlar  sözle yapılıyor;  önce  şaman  konuşuyor,  hasta  da  onun söylediklerini  tekrarlıyor.  Kısacası,  dille  iyileşiyor hasta,  sözün  yaratıcı  gücüyle. 

Kaybolan  ve  tehlike  altında  ki  diller  ile  ilgili  bilim insanlarının  yaptıkları  açıklamalara  göre  şu  anda dünya  genelinde  6  bin  800  dil  kullanılıyor.  Büyük  ve egemen  topluluklar  içinde  asimile  olan  dillerin  giderek  daha  az  kişi  tarafından  konuşulması  ve  bu  dillere hakim  olan  kişilerin  ölmesiyle  yüzyılın  sonunda  dünya özerinde  kullanılan  dillerin  yarısı  yok  olacak.  Bununla birlikte  3  bini  aşkın  kültürde  baskın  dillerin  hâkim 
olmasıyla  ölerek  yerlerini  birkaç  dile  bırakacak.  200 
dilin  son  üç  kuşakta,  60-70  yıllık  bir  süreçte  kaybolduğu,  538 'inin  kaybolmak  üzere  olduğu,  502’sinin ciddi  tehlike  altında,  623 ’ünün  tehlike  altında  ve 607’sinin  ise  hassas  durumda  olduğu  belirtiliyor. 

Peki,  bu  dillerin  ölmesi  neden  kaygı  verici? 

Her  dil,  kendi  içindeki  sözcükler,  deyişler,  atasözleri  ve  masallarla  binyıllardır  biriktirilmiş  olan  değerli bilgileri  taşır.  Bir  dilin  ölmesiyle  sadece  sözcükler değil,  bir  yaşam  biçimi,  kültürel-tarihsel  kimlikler  de ölür.Yüzyıllardır  biriktirilen  bütün  bilgiler  bir  daha geri  gelmeyecek  ve  bulunmayacak  şekilde  kaybolur. 

Ölen  diller  içinde  en  ilgi  çekici  bulduğum  dil,  dünyada  sadece  kadınlar  tarafından  kullanılan  Nüşu  dili oldu.  Bu  dilin  çıkışına  dönük  değişik  bilgiler  var.  Bir zamanlar  kadınların  erkeklerden  gizledikleri  duygu ve  düşüncelerini  paylaştıkları  bu  dil  kimilerince  3  bin yıl  öncesi  bir  tarihe  dayandırılıyor.  Nüşu  dili  Çin’  in belli  bölgelerinde  kullanılmış  ve  bu  dil  90  yaşındaki son  kullanıcısının  ölmesiyle  800  karakterli  bir  sözlük olarak  bize  miras  kalmıştır. 

Kompleks  dillerin  bebek  dili  sayesinde  ortaya  çıktığı  ve  annelerin  1.6  milyon  yıl  önce  bebekleriyle  iletişim  kurmak  için  çıkardığı  ‘agugu’  vb  seslerin  zamanla  bugün  kullanılan  dillere  dönüştüğü  günümüz  dilbilimcilerin  ortak  kabulü.  Buna  göre  anne-bebek  iletişimine  dayanan  günümüz  çoklu  dilleri  de  kadının  kaybetmesi  ile  paralel,  egemen  kültürlerin  hakimiyetiyle yok  olma  tehlikesi  altında. 

AvrupalIlar  gelmeden  öce  250  dil  konuşuluyordu 

Avustralya’da  eskiden  250’den  çok  dil  vardı.  Şu an  ise  50’den  azı  konuşuluyor.  Amerika  Birleşik Devletleri’nin  kapladığı  alanda,  Kristof  Kolomb’un 


ayak  bastığı  tarihte  konuşulan  tahmini  300  dilden bugün  yalnızca  175’i  konuşuluyor. 

Brezilya’da  yaşayan  Kayapolar,  belki  de  dünyadaki  en  iyi  arı  ve  karınca  gözleyicileridir.  Yaklaşık  56  arı türünü  uçuş  şekilleri,  davranışları,  ortamları,  sesleri, şekilleri,  bıraktıkları  izler,  kovanlarının  şekli,  balları¬ nın  miktarı  ve  kalitesi,  larvalarının  yenip  yenemeyeceği  ve  hatta  kokularına  göre  15  aileye  ayırarak tanımlayabilirler!  AvrupalIlar  Avustralya’ya  gelmeden  önce,  250’ye  yakın  yerli  dili  konuşuluyordu. 
Yaşadıkları  katliamlar  ve  maruz  kaldıkları  baskılardan sonra,  bunların  çoğu  yok  oldu. 

Hint  Okyanusu'nda  yer  alan  Andaman  Adaları'nda  65  bin  yıldan  beri  varlığını  sürdüren  kabilelerce  konuşulan  Bo  dili,  2010'da  bu  dili  konuşan son  insan  Boa  Sr'in  85  yaşında  ölümüyle  yok  oldu. 
Dilbilimcilerce  yeryüzünde  hala  yaşamakta  olan  en eski  dillerden  biri  olarak  görülen  bu  dilin  dramatik yok  oluşu,  19.  yüzyıl  ortalarından  itibaren  adayı  sömürgeleştiren  Ingilizlerin,  yerli  nüfusun  büyük  bö  - lümünü  öldürmeleri,  geriye  kalanların  ciddi  bir  kısmının  da  beyazların  adaya  getirdiği  hastalıklardan ölmesiyle  açılmış  oluyor. 

Kirmançkî  de  "Kırılgan"  diller  statüsünde 

Günümüzde  çoğu  dilin  ölümü  başka  bir  dil  ya  da kültür  tarafından  kuşatılmaya  maruz  kalışı  sonucu gerçekleşiyor.  Bölgesel  çatışmalar,  kaynak  denetiminin  yabancılara  kaptırılması,  coğrafik  koşullar  dil ve  kültür  anlamında  korkunç  sonuçlara  neden  olabiliyor.  Egemen  topluluklar  azınlıkları  köleleştirerek, onları  bağımlı  bir  role  zorlayarak  kendi  dillerine  geçişi  zorunlu  kılıyor.  Sibirya  dillerinden  biri  olan  ve  şu an  sadece  30  kişinin  konuştuğu  Ös  dili  konuşucuları  gençken  yerli  olmaktan  ve  dillerini  konuşmaktan nasıl  utandıklarını  ve  bu  şekilde  öz  dillerini  konuşmayı  bırakıp  Rusçaya  geçtiklerini  anlatıp  pişmanlıklarını  ifade  etmektedirler. 

El  Salvador’da  1932’de  bir  köylü  ayaklanması¬ nın  ardından,  kılık  kıyafetinden  yerli  olduğu  anlaşılan  herkesi  askerler  toplayıp  öldürmüştü.  25  bin insanın  öldürülmesinden  sonra  tanınmamak  için yerliler  dillerini  konuşmaktan  vazgeçmişti.  Bu  gibi baskılar  hemen  hemen  tüm  ulus  devletlerinde olmuş  ya  da  olmaktadır. 


UNESCO'nun  ‘Kaybolan  ve  tehdit  altında  ki  diller’ listesinde  "kırılgan"  statüsündeki  diller  arasında Kirmançkî  (Kirdkî,  Zazakî  veya  Dimili),  de  yer  almakta.  Dünya  dillerini  araştıran  grubun  belirlediği  kriterle¬ re  göre,  kırılgan  dil  şu  anlama  gelmektedir:  "Çocukların  çoğu  dili  konuşabiliyor,  ancak  bu  durum  belli alanlarla  sınırlıdır.  (Örneğin:  ev).” 

Kirmançkî  söz  konusu  olduğunda  "anlıyorum  ama konuşamıyorum"  diyen  neslin  ardılları,  bugün  ağırlıklı  alarak  "anlamıyorum"  diyerek  başlıyor  cümlelerine. 
Bu  dili  konuşan  yaşlı  nüfus  hızla  erimekte  ve  yerini, ilerlemiş  yaşına  rağmen  ana  dilindense  Türkçeyi  tercih  eden  ve  daha  iyi  konuşan  bir  nesle  bırakmakta. 
Bu  dilin  kimi  yerel  lehçelerinin  yokolduğu  düşünüldüğünde  tehlikenin  boyutu  daha  iyi  anlaşılabilecektir. 

Türkiye’de  pek  çok  ulusal-yerel  dil  ve  lehçe,  ulus devlet  projesinin  dayattığı  tek  dilci  anlayış  ve  uygulamış  olduğu  sistematik  asimilasyon  politikasıyla ölmüş  yada  ölmekle  yüzyüze  kalmıştır.  Kürtçe  Kürtler tarafından  yıllardır  verilmekte  olan  varoluş  mücadelesine  karşın  hala  ‘bilinmeyen  dil’  olarak  görülmekte ve  Kürt  kimliği  tanınmamakta. 

Dünya  nüfusunun  yüzde  90  ’ı  100  dili  konuşuyor 

Evde  ana  baba  tarafından  çocuklara  doğal  yollarla  aktarılmaktan  çıkan  diller  tehlikededir  diyebiliriz. 
Öyleyse  kilit  soru  şudur:  Bugün  konuşulan  dillerden kaçı  çocuklar  tarafından  evde  öğrenilmiyor?  Dünya nüfusunun  yüzde  90’ının  en  çok  kullanılan  100  dili konuştuğu  hesaplanıyor.  Bunun  anlamı,  yeryüzünde- ki  insanların  yaklaşık  yüzde  10’u  tarafından  konuşulan  en  az  6  bin  dil  bulunduğudur.  Dilbilimci  Michael Krauss,  100  binin  üzerinde  konuşucusu  bulunan bütün  diller  hesaba  katıldığında  “güvende”  olan ancak  600  dil  bulunabileceğini  ileri  sürüyor... 

Kısacası,  insanların  yaklaşık  10  bin  yıl  önce  eşitlikçi  olan  avcı  derleyici  yaşam  tarzından  tarıma  geçmesiyle  mülkiyet  sistemi  başlamış  ve  topluluklar  arasındaki  eşitlik  ilk  defa  bozulmuştu.  Bu  durum  kimi dilleri  hâkim  konumuna  geçirdi  (örneğin  Afrika’da Bantu  dili).  Son  yüzyıllarda  ise  sanayi  devrimi  ve sömürgecilikle  birlikte  ekonomik  olarak  güçlü  toplumlar  iyice  öne  çıkmış,  böylece  yerli  halkları  kendilerine  bağımlı  kılarak  dillerini,  kültürlerini  yavaş yavaş  bırakmaya  zorlamıştır. 
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Alvarez’in  kaleminden:  Salome  Urena 

Kırmızı  üniformalılarla  mavi  üniformalılar...  Biri  başa  geçtiği  zaman  baban  eve  dönüyor,  öteki  başa geçince  baban  ya  hapiste  ya  sürgünde.  Neyse  ki  bu  renk  değişikliği  sık  sık,  kimi  zaman  günübirlik  bile oluyor  da  hasret  uzun  sürmüyor.  Kızların  şair  olması  mı'  O  nasıl  söz!  Okuyup  yazmaları  bile  yasak. 
Tanıdık  mı  geliyor  bu  ortam'  Hayır,  çok  uzaklardan,  Haiti  ile  Dominik  Cumhuriyeti'ne  ev  sahipliği  yapan Karayipler'deki  bir  adadan  söz  ediyor  roman. 

Salome  Urena  1850'lerde  Santo  Domingo'da  yaşamış  bir  kız  çocuğu.  Zaman  içinde  onu,  yaşadığı  toprağı 'özgür  bir  yurt'  haline  getirmeye  çalışan  devrimci  bir  kadın  ve  devrimci  bir  şair  olarak  görüyoruz.  Salome Urena,  işte  bu  kadının  yaşamını,  ülkesini,  insanlarını  anlatıyor  bize.  Yazar  Julia  Alvarez,  Salome'nin  yaşamöyküsünü,  ABD'de  profesör  olan  kızı  Camila'nın  ağzından  anlatıyor  ve  değişik  bir  anlatım  tarzı  getiriyor. 
Roman  kronolojik  bir  süreç  izlemek  yerine,  1960'ta  ABD'deki  görevinden  emekli  olup  Küba  Devrimi'ne  katılmaya  hazırlanan  Camila  ile  başlayıp,  bir  geri,  bir  ileri  mekik  dokuyarak  anne  ile  kızın  öyküsünü  bütünleştiriyor.  Salome'nin  yaşamı  1856'dan  1894'e  ilerlerken,  Camila'nın  anıları  da  1960'tan  doğum  yılı  olan  1894'e doğru  geriye  gidiyor  ve  annenin  ölümüyle  kızın  doğumu  buluşuyor.  Yılın  bir  bölümünü  ABD'de,  bir  bölümünü doğum  yeri  olan  Dominik'te  geçiren  Bayan  Julia  Alvarez,  bir  ülkenin  tarihini  masalsı  bir  gizemle  aktarırken, ana-kız  arasındaki  büyüleyici  bağdan  her  şeyi  kucaklayan  bir  insan  sevgisi  doğuyor.  Türkçe  çevirisini  Dilek Şendil’in  yaptığı  kitap  Can  yayınlarında  çıktı. 


vildandirik@hotmail.de 

Ne  mutlu  insan olabilene 

Türkiye  de  geçtiğimiz  aylarda  bir  kaç  gün  boyunca gündeme  oturan  bir  tartışma  yaşandı  ve  her  olayda olduğu  gibi  bu  tartışma  da  iktidar  ve  sözde  muhalefette  yer  alan  birkaç  vekilin  ağız  dalaşından  öteye  gitmedi. 
Bu  ilköğretim  okullarında  on  yıllardır  okutulan  “Andımız” metninin  yürürlükten  kaldırılıp  kaldırılmaması  gerektiği  tartışmasıydı.  Bilmeyenler  yoktur  ama  gene  de  söyleyelim, andımız  denilen  metin  ilkokullarda  zorunlu  olarak  her  sabah çocukların  okul  binası  önünde  askeri  sıraya  sokulup  askeri bir  disiplinle  okutulduğu, “Türküm  doğruyum”  diye  başlayıp, “ne  mutlu  Türküm  diyene”  diyerek  bitirilen  bir  metindir. 
Yıllar  boyu  etnik  kimliği  ne  olursa  olsun  tüm  çocukların  eğitim  ve  öğretime  bu  sözü  vererek  başlamaları,  “varlığım  Türk varlığına  armağan  olsun”  demeleri  sonucunda  ciddi  hiçbir karşı  çıkış  olmadığı  gibi  buna  cesaret  etmekte  birçok  riski göze  almak  ve  bedel  ödemek  anlamına  gelirdi. 

Ancak  yıllar  geçtikçe  görüldü  ki  ne  bu  andı  okuyup  bu  sözü  veren  çocuklar  mutlu  olabildiler  ne  de  Türk  olmakla  mutlu olunabildi.  Mutlu  olmanın  koşulunun  Türk  olmaktan  geçmediği  öyle  kolay  anlaşılmadı  ne  yazık  ki.  Aynı  andı  okuyup,  aynı sözü  veren  bu  çocuklar  yıllar  sonra  farklılıklarının  farkına  vardıklarında  işte  bu  yüzden  bittiği  yere  geldiler.  Elbette  bu  günlere  öyle  kolay  gelinmedi,  yürütülen  şoven,  tek  tipçi  ve  inkârcı  politikalara  imha  konseptleri  de  eklenince  bunun  karşısında  yürütülen  hak  ve  özgürlük  mücadelesi  de  yükseldi.  Yaşanan  savaş  ve  çatışmak  süreçlerde  on  binlerce  insan  kaybı acıları  dayanılmazdı.  Henüz  dünyadan  hiç  bir  haberi  olmayan  çocukları  etkilemek  ve  yönlendirmek  onların  kendi  ideolojilerine  göre  eğitmek  hem  çok  kolay  hem  de  kalıcıydı. 

Ama  olmadı,  yıllardır  yürütülen  bu  politika  da  diğer bütün  ırkçı  ve  şoven  politikalar  gibi  dağıldı  ve  gün  geldi işlemez  oldu.  Haklı  olanlar  karşısında  daha  fazla  direnemeyen  tüm  faşizan  uygulamalar  gibi  bu  da  sona  doğru giderken  “Andımız”  kaldırılıyor  diye  kıyamet  senaryoları yazılmaya  başlanıldı. 

Bu  tür  uygulamaların  geçerliliğini  yitirdiği  açıkça  görülse de  kendi  çıkarlarını  ve  iktidarda  kalabilmelerini  bu  tür  uygulamalara  bağlı  ve  borçlu  olan,  savaşın  rantını  yiyen  kesimlerin  buna  onay  vermesi  oldukça  şaşırtıcı  olurdu,  bunun  da ötesinde  inandırıcı  olmazdı.  Öyle  de  oldu  zaten,  her  yerde başlatılan  kampanyalarla  cumhuriyet  elden  gidiyor  yaygarası kopardılar.  Aslında  elden  gidenin  birlikte  yaşama  şansı  olduğunun  bilinciyle;  şimdi  sormak  lazım  bu  bilinçle  bu  politikayı yürüten  insanlara  alet  olan  ve  kendine  cumhuriyetçi,  ulusalcı,  demokrat  ve  hatta  solcu  diyen  kesimlere; 

1-Ülkeniz  de  devlet  eliyle  sivillerin  çoluk-  çocuk  demeden  öldürülmesinden,  2-Cezaevlerinin  ağzına  kadar  dolu olmasından,  3-Bu  savaşta  Kürt  ve  Türk  gençlerinin  ölmesinden,  4-Cenazelerin  arkasından  ağlayan  anaların  gözyaşlarından,  5-Savaş  giderlerinin  yüksekliği  nedeniyle  yaşanan düşük  gelir  ve  yetersiz  sağlık,  eğitim,  altyapı  vs.  uygulamalarından,  6-Artan  işsizlikten  ve  artan  intiharlardan,  7-Fuhuşun  artmasından,  artan  cinnet  olayları  yüzünden  aile  katliamlarından,  kadın  cinayetlerinden 

Mutlu  musunuz?  Türkiye'  de  “Ne  mutlu  Türküm  diyene”  diyerek  mutlu  oldunuz,  mutlu  edebildiniz  mi?  Kimler mutlu  Türkiye  de  gerçekten?  Çocuklarını  bu  anlamsız savaşta  kaybeden  gittikçe  yoksullaşan  Türk  halkı  mı, yoksa  yıllarca  kendisine  başka  bir  kimlik  dayatılan  bu yüzden  kırımdan  geçirilip  çocuklarını  kaybedip  yerinden yurdundan  olan  Kürt  halkı  mı?  Ben  halklar  açısından  mutluluk  yansıtan  bir  tablo  göremiyorum,  ya  siz? 

Hepimiz  yıllarca  bu  andı  içtik,  yıllarca  bunun  gerçekliğine de  inandık  ama  bizi  biz  yapan  değerlerimizi  yitirdikçe  asla mutlu  olamadık.  Bizi  insan  yapan  değerlerimizi  yitirdikçe mutsuzluğumuz  arttı.  Çocuklarımızı  yitirmeye  başladık  teklik uğruna,  birlik  ve  beraberlik  adına.Onları  yitirdikçe  bozuldu asıl  insani  birliğimiz.  Öyle  bir  noktaya  gelindi  ki  ne  diğer  halklar  Türk  olabildiler,  ne  de  birlikte  mutlu  olabildik  ve  deyim yerindeyse  birbirinin  kanını  içmeye  yemin  eder  hale  geldik. 

Eğer  işe  tersinden  bakılsaydı,  tek  dil,  tek  din,  tek  bayrak ve  tek  ulus  yerine  çok  dilli,  çok  inançlı  ve  çok  kültürlü  bir yasam  esas  alınsaydı  bu  gün  ne  bu  düşmanlıktan  ne  de  bu kadar  akan  kandan  söz  edecektik.  Belki  de  hepimizin  ağzın¬ da  aynı  cümle  olacak  ve  çocuklarımız  bu  cümlenin  anlamına uygun  büyüyeceklerdi,  kardeşçe  ve  barış  içinde  .“Ne  mutlu insan  olup,  insanca  yaşayabilene  ve  insanca  davranabilene.” 
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Endüstriyalizm ve  sonuçları 


Sıkça  dile  getirmeme  rağmen  aralarındaki ilişkinin  varlıksal  olduğunu  yine  de  belirtmeliyim.  19.  yüzyıl  iki  olgunun  da  zirve yaptığı  dönemdir.  Endüstriyalizm  ne  kadar  ulusdevlet  gerektirirse  ulus-devlet  de  o  denli  sanayicilik gerektirir.  Ulus-devlet  on  başlık  altında  sergilediğim toplumsal  sorunların  tümünü  endüstriyalist  toplum için  de  geçerli  kılar.  Marksizm’in  endüstriyalizmi  ve ulus-devleti  sadece  iç  içe  çözümlememesi  değil bunu  ilericilik  adına  pozitif  bir  olgu  olarak  belirtmesi  Sovyet  sosyalizminin  neden  yıkıldığını  yüz  elli  yıl öncesinden  açıklamaktadır.  Akademi  dünyası,  kent ve  endüstriyalizminin  fideliğinde  yetiştiği  hatta  oluştuğu  için  bu  yönlü  hakikati  kavramakta  acizdir.  Ulusdevletsiz  ve  endüstri  dininin  geçerli  olmadığı  bir dünyayı  hayal  bile  edememektedir.  Ekoloji  mensupları,  belirtilen  sınıf  kökenlerine  rağmen,  hakikati sınırlı  da  olsa  görmeye  başlamıştır.  Ulus-devlet  ve endüstriyalizmi  iç  içe  geçmiş  ortak  bir  ideolojik, ekonomik,  askeri,  saldırı  kompleksi  olarak  değer¬ 


lendirmek  daha  gerçekçidir.  Bu  gerçeklik  karşısında dar  anlamında  sendikacılık  ve  particilik  siyasetleri¬ nin  anlamsız  kaldığı  açıktır.  Gerekli  olan  belirtildiği gibi  toplum  ve  çevrenin  öz  savunmasıdır. 

Endüstriyalizm,  Kadın  ve  Aile:  Endüstri  kapitalizmi  çağında  tarım-köy  toplumundan  sonra  dağılan ikinci  önemli  toplumsal  kurum  aile  ve  kadındır.  Batı sosyolojisinin  ört  bas  ettiği  önemli  bir  konu  da  aile ve  kadındır.  Neden  ve  nasıl  yıkıma  uğratıldığını  açıklamaya  yanaşmamaktadır.  Bu  gerçeklik  ilk  çağdaki kölelerin  aile  hakkının  olmamasıyla  bağlantılı  olarak izah  edilebilir.  Artan  işsizlik  ve  yoksulluk  karşısında uygarlık  toplumunda  gelenekselleşen  aile  kurumu- nun  maddi  koşulları  büyük  oranda  ortadan  kalkar. 
Ailenin  toplumsal  anlamı  kalmaz.  Birey  toplumdan kopartılırken  bu  konuda  kadına  düşen  pay  çok  zalimane  bir  biçimde  kendini  sokağa  ve  hiç  istemediği doğasına  aykırı  koşullar  dayatan  egemen  erkeğe teslim  olmadır.  Kadın  köleliği  reklamının  yapıldığı gibi  bu  çağda  özgürlük  kazanmamıştır.  Doğası  meta- 


laştırılmadık  tek  bir  hücresinin  bırakılamayacak denli  derinleştirilmiş  bir  piyasa  köleliğidir. 
Endüstriyalizm  çağında  yaşanan  krizlerin  en  önemli bir  unsuru,  aile  ve  kadın  üzerinde  yaşanmaktadır. 
Sadece  yoğun  boşanmaları,  sokak  çocukları  biçiminde  değil  toplumsal  cinsiyetçiliğin  sınır  tanımaz iktidarcılığı  ve  sömürücülüğü  bu  krizin,  çöküşün derinliğini  yansıtmaktadır.  Toplumun  aile  ve  kadını sorunu;  özgür  yaşamın  en  temel  unsurları  olarak teorik  ve  pratik  düzeyde  büyük  çabalara  ihtiyaç  göstermektedir. 

Endüstriyalizm  ve  Ekoloji:  Endüstriyalizmin  sürdürülemezliğinin  açığa  çıkmasında  ekoloji  bilimi hayati  bir  rol  oynamıştır.  Bilimsel  sosyalizmin  veya sosyal  bilimin  sanayi  kapitalizmi  çözümlemeleri yanlışlıklarını  ve  yetmezliklerini  ekolojistler  ortaya çıkarmıştır.  Kapitalizmin  sürdürülmezliğini  en  iyi açıklayan  bilimin  ekolojik  alandan  gelmesinden çıkarılması  gereken  en  önemli  sonuç;  kapitalizmin yaşamla  bağdaşmazlığıdır.  Eğer  bir  sistem  çevreyi, yani  yaşamın  vazgeçilmez  ortamını  sürdürülebilir olmaktan  çıkarıyorsa,  bu  sistemin  hiçbir  gerekçeyle savunulamayacağı  açıktır.  Mevcut  hızıyla  endüstriyalizme  yalnız  dünyamız  değil,  güneş  sistemi  de  yetmez  olacaktır.  Endüstriyel  kapitalizm  çağında  sistem  sadece  gerçek  anlamıyla  barbarlaşmam  işti  r; yaşamın  gerçek  Azrail’i  haline  gelmiştir.  Hiçbir  toplumsal  değer  endüstrileşmekten  kurtulamamıştır. 
Ünlü  üç  (S)’lerin;  Sanat,  Spor  ve  Seksin  endüstrileşmesi  toplumun  ahlak  ve  vicdanen  tükendiğini gösterir.  Maddi  ve  manevi  kültür  olarak  toplumun tüm  alanlarında  endüstrileşme,  ulus-devletleşme  ve 


kapitalistleşmenin  ekolojik  duvara  çarpması,  sadece  özgür-demokratik  topluma  değil  yaşamın  kendisine  bir  çağrıdır. 

Endüstriyalizm,  Bilim  ve  Medya:  Ekoloji  bilimiy¬ le  maskesi  düşürülen  endüstriyalizm,  diğer  bilimlerce  çözümlenmeye  yanaşılmamıştır.  Bunda  bilimin  sistemle  eklemlenmiş  olmasının  belirleyici  payı vardır.  “Köpek  sahibini  ısırmaz”  özdeyişi  gereği, bilim  ve  akademi  dünyası  da  efendilerini  ısırmaya yanaşmazlar.  Ara  sıra  kendilerine  karşı  havlasalar da  önlerine  bir  parça  atıldığında  hemen  susarlar, hizmetlerine  devam  ederler.  Benim  bir  ideam  vardır;  en  az  Sümer  ve  Mısır  rahipleri  tarafından  zorbalık  ve  sömürü  sisteminin  mitolojik  meşrulaştırılması  kadar  kapitalist  sistemin  “bilimcilikle”  meşrulaştırılması  söz  konusudur.  Meşrulaştırılmanın sözde  teorik  gerekçelerini  bilim  ve  akademi  dünyası  hazırlarken,  propagandasını  ise  esas  olarak medya  dünyası  yapar. 

Toplum  ve  yaşamla  bağdaşmazlığı  açığa  çıkmış bir  sistemin  çağdaş  medyayı  geliştirmesi  anlaşılır bir  husustur.  Sadece  medya  değil,  tüm  gösteri-şov dünyası,  sanat,  spor,  seks  endüstrisi,  saptırılmış bilimsel  tezlerle  bütünleştirilerek,  tüm  insanlığın beyni  ve  yüreklerini  an  be  an  bombardımana  tabi tutmaktadır.  Bu  bombardıman  olmadan  sadece  çıplak  zor  aygıtlarıyla  sistem  sürdürülemez.  Kapitalist hegemonya  esas  gücünü  ideolojik  hegemonyasın¬ dan  alır.  İktidara,  ulus-devlete  eklemlenmiş  bilim, endüstrileşmiş  medya  bu  hegemonyanın  temel silahlarıdır.  Toplumun  kurtuluşu  öncelikle  bu  iki alanda  devrim  yapmayı  gerektirir. 


Tecavüz  toplumu! 


Ay  tutulması 


Necla  ŞENGÜL/  Özgür  Gündem  Gazetesi 


Son  dönemlerde  yazılı  ve  sözlü  basında  peşpeşe insanın  kanını  donduracak  haberler  yer  almaya başladı.  Kadın  örgütlerinin  biryüzyılı  aşkın  süredir  giderek  artan  mücadeleleri  sonucu  elde  ettikleri  birçok  hakkın  adım  adım  gaspedilmesi  sürecine  girilmiştir. 
Özellikle  İslam  dini  inancına  bağlı  ve  radikal  İslamcılığın güçlenmekte  olduğu  çeşitli  ülkelerde  bu  doğrultuda  ge  - Üşmeler  artmaktadır.  Kadının  sosyal,  siyasal,  kültürel, ekonomik  vb.  tüm  alanlardan  adeta  sürülerek  dört  duvar arasında  tutsak  bir  köleliğe  mahkum  edilmesi;  erkeğin bir  cinsel  objesine  dönüştürülmesi  amaçlanmaktadır. 

Bu  konudaki  dehşet  verici  son  girişim  Mısır'da  halkın büyük  umutlarla  giriştiği  mücadele  sonucu  Mübarek  rejiminin  alaşağı  edilmesi  sonrasında  yaşandı.  Kadınların  da her  türlü  engelleme  ve  toplumsal  baskılara  rağmen  meydanlara  çıkarak  demokrasi  ve  özgürlük  istemini  haykırdılar.  Toplumsal  isyan  ardından  iktidara  gelen  Müslüman Kardeşler  ve  Selefiler  parlamantoda  dehşet  verici  iki  karar  tasarısını  tartışmaya  açtılar.  İlk  karar  tasarısı,  kocaların  ölen  eşleri  ile,  ölümden  sonraki  ilk  altı  saatte  cinsel ilişkiye  girebilmelerine  onay  veriyor!  Yani,  erkeğin  ölen eşinin  cesedine  tecavüzünü  meşrulaştırıyor!  Diğeri  de, evlilik  yaşının  on  dörde  indirilmesini  öngörüyor!  Yani,  çocuğa  tecavüzü  meşrulaştırıyor!  Evet,  bu  her  iki  durum  da tecavüzle,  dolayısıyla  insanlık  suçuyla  eşdeğerdir!  Pedofili  (sübyandık,  çocuğun  cinsel  istismarı)  dünyada  en büyük  suçlardan  biri  olarak  değerlendirilir.  14  yaşındaki bir  insan  da  çocukluktan  daha  yeni  çıkmıştır;  onunla  cinselliği  bağdaştırmak  pedofiliden  çok  da  farklı  değildir. 
Necrofili  (ölü  sevicilik)  de  pedofili  gibi  ancak  insanlık  dışı olmakla  ve  ruh  hastalığıyla  açıklanabilecek  bir  durumdur. 
Bu  iki  suçu  islami  kılıf  altına  saklayarak  yasal  meşruiyete kavuşturmaya  çalışmak  bir  sapkınlıktan  başka  bir  şey değildir  ve  en  çok  da  inanmış  samimi  müslümanların karşı  çıkmaları  gereken  bir  durumdur... 

Kadına  cinsel  objelik  ve  bunun  bir  sonucu  olarak annelik  dışında  bir  rol  biçmeyen  erkek  egemen  kültür, bu  bakış  açısını  çeşitli  yasa  maddeleri  altında  meşrulaştırmak  için  elinden  geleni  yapmaktadır.  Bunun  sonucunda  da  bu  çağdışı  yaklaşım  toplumun  tüm  kesimlerine adeta  yedirilerek  kalıcılaştırılmaya  çalışılmaktadır. 
Kadınların  özgürlük  mücadelesine  ve  onun  kazanımlarına  doğrudan  bir  saldırıyı  ifade  eden  bu  durum  ciddi  bir tehlike  olarak  üzerinde  özenle  durmayı  ve  mücadele etmeyi  gerektirmektedir. 

Son  dönemlerde  tecavüz  kültürünün  peşpeşe  birçok olayda  kendisini  dışa  vurduğu  Türkiye'de  devlet  sistemi ile  onun  hükümet  ve  yargısının  bu  kültürün  koruyucusu olduğu  gerçeği  de  gözler  önüne  serilmektedir.  Adeta  binleri  tarafından  düğmeye  hasılmışçasına  peşpeşe  bir  dizi toplu  tecavüz  olayı  yaşanmış  ve  bunlar  basına  yansımıştır.  Bu  durum  aslında  böylesi  olayların  çok  yaygın  olduğunu  ve  günyüzüne  çıkanların  gerçeklerin  çok  azını  yansıttığını  düşündürmektedir.  Gerek  Kürdistan'da  ve  gerekse Türkiye'nin  değişik  bölgelerinde  açığa  çıkan  bu  toplu tecavüz  olaylarının  çoğunda  mağdurlar  küçük  yaştaki  kız 


çocukları.  Suçlular  arasında  ise,  aile  babaları,  çeşitli meslek  sahipleri,  bürokratlar,  asker  ve  polisler,  hatta  eğitimciler  yer  almaktadır!  İçler  acısı  bir  çürümüşlüğün  belgesi  olan  bu  olayların  en  vahim  yanı  ise,  tecavüzcülerin hemen  hemen  hepsinin  “mevcut  delil  durumu,  suçun  vasfı,  niteliği”  gibi  gerekçeler,  hatta  “rıza”  gerekçesiyle  serbest  bırakılmaları!..  Tecavüzün  toplumu  zapturapt  altına almada  bir  sindirme  yöntemi  olarak  kullanıldığı  görülmektedir.  Suçlular  devletin  yargı  organlarının  güvencesinde ellerini  kollarını  sallaya  sallaya  toplumun  içine  karışmaktadırlar.  Olan  ise  bir  kez  daha  mağdur  kadınlara,  “çocuk kadınlara”  olmaktadır.  Bunlardan  bazıları  tecavüzcülerinden  hamile  kalmakta  ve  psikolojilerinin  bozulmasına, bebekten  kurtulma  istemlerini  çığlık  çığlığa  haykırmalarına  rağmen  kürtaj  hakkından  yoksun  bırakılmaktadırlar. 
Tecavüzü,  tecavüzcüleri  cezalandırmadan  salıvermeyi günah  saymayan  dini  bütün  devletlilerimiz  kürtajı  günah saydıklarından,  tecavüze  uğramış  mağduru  istemediği  bir bebeği  dünyaya  getirmeye  zorlama  hakkını  kendilerinde görmektedirler!  Üstelik  pişkince,  ''onlar  doğursun,  gerekirse  devlet  bakar”  demektedirler... 

Son  dönemlerin  dikkat  çekici  ibretlik  yargı  kararlarından  biri  de  yetişkin  insanların  nikah  kıymadan  bir arada  yaşamaları,  aynı  evi  paylaşmalarının  “ahlakdışı ve  gayrı  meşru”  olarak  nitelendirilmesi!  Bir  yargıtay  kararında  ortaya  çıkan  bu  durum,  insanların  kendi  yaşamları  üzerinde  söz  sahibi  olamamalarının  çarpıcı  bir örneği.  Diğer  yandan  aynı  anlayış  çocuk  yaştaki  kızların “imam  nikahı”  altında  kendilerinden  kat  be  kat  yaşlı erkeklere  pazarlanmasına  adeta  seyirci  kalıyor;  bunu ahlakdışı  ve  gayrı  meşru  görmüyor!  Hatta  evlilik  yaşının daha  da  düşürülmesi  için  henüz  resmi  düzeyde  olmasa da  fiili  olarak  zemin  hazırlıyor;  teşvik  edici  oluyor.  İran, Suudi  Arabistan  gibi  şeriatçı  ülkelerdeki  kadın  kısıtlamalarını  derinden  derine  Türkiye  ve  Kürdistan'da  da yerleştirmeye  çalışıyor. 

Türkiye  ve  Kürdistan'daki  toplumsal  yaşam  ve  özellikle  de  kadınların  yaşamı  AKP  iktidarının  gerici  politikalarının  tehdidi  altında!  Dini  bir  toplum  yaratma  adına, halklarımızın,  kadınlarımızın  büyük  mücadelelerle  elde ettikleri  hakları  gaspediliyor.  Yaşanan  savaşın  da  etkisiyle  giderek  daha  da  derinleşen  bir  çürüme  toplumu  avucuna  alıyor.  Kadınları  birer  edilgen  cinsel  objeye  dönüştürme  çabası  adım  adım  örülüyor.  Sağlıklı  bir  toplumu infiale  sürükleyecek  vahim  birçok  olay  adeta  bir  film izlemesine  lakaytlıkla  veya  sıradan  tepkilerle  geçiştiriliyor.  Toplum  tecavüz  kültürünü  adeta  kanıksamış,  içselleştirmiş  bulunuyor.  Bu  vahim  tabloya  seyirci  kalmamak,  toplumu  sarsarak  insani  değerlerle  daha  fazla buluşturmak  için  başta  kadınlar  olmak  üzere  ilerici, duyarlı  kesimlere  büyük  rol  düşüyor! 

Türkiye'nin  iranlaşmasına,  Suudi  Arabistanlaşmasına,  Mısırlaşmasına  dur  diyecek  olanlar  başta  Kürt  kadınları  olmak  üzere  tüm  Türkiyeli  ve  Kürdistanlı  kadınlardır!.. 
Tecavüz  toplumunu  ancak  onlar  sarsıp  insani  ve  ahlaki değerler  temelinde  yeniden  şekillendirebilirler... 


Bazen  cümleler  yetersiz  kalır.  Yine  böyle  anlardayız.  Bu  cezaevlerini  idare  eden  anlayışı  anlamak  mümkün  değil.  Biliyorum  herkes  diyecek  ki  bana,  hâlâ  mı  alışamadın  bu  olan  bitene...  Alışmaktan  korkar,  insan  hakları  savunucuları.  Çünkü  alışmak  onlar  için  artık  kabul  etmektir,  suça  bir  şekilde  göz yummaya  başlamaktır.  Ondan  ben  asla  alışmayacağım ve  aynı  şaşkınlıkla  bu  adamların  bu  akıl  tutulması  kararlarına  her  duyduğum  vakada  isyan  edeceğim. 

Olay  Kırıklar  2  Nolu  F  Tipi’nde  yaşanıyor.  Yıllardır 
2  No’lu  F  Tipi’nin  başına  gelebilecek  en  anlamsız  müdürün  icraatlarından  biri  yine.  Israrla  bu  müdürle  bu cezaevinin  sıkıntıları  bitmez  dediğimiz  insan.  Hangisi ile  biter  ayrı  bir  soru  elbette... 

Bazen  postacı  bizden  önce  gelir  derneğe.  Biz  sonradan  gider  alırız  postaneden  mektubu.  Bazılarına  da ulaşamayız,  yazana  geri  döner.  Dostlarımızdır  deriz bağışlamalarını  bekleriz  böyle  zamanlarda.  Bin  bir güçlükle  atılan  o  mektup  bir  gün  yine  ulaşsın  diye  bekleriz.  Sincan’dan  Cengiz  Ekerin  dost  mektubunun ulaştığı  gibi.  Kırıklar  2  Nolu’dan  Nevzat  Kılıç  yazmış. 
Ekinde  3  adet  disiplin  kurulu  kararı  var. 

Birinde  arkadaşım  Hüseyin  Aykol’a  yazılan  bir  mektupta  “Hükümlü  Abdullah  Öcalan’ı  öven,  örgüt  propagandası  içeren,  devlet  büyüklerine  ve  din  adamlarına hakaret  içeren  cümleler  bulunması”  gerekçe  gösterilerek  verilen  ceza  yer  alıyor.  Nevzat  Kılıç,  hapiste  bile  olsa bu  ülkede  bir  paniğe  neden  olacak  kadar  önemli  şeyler yazmış  Aykol’a.  Her  şey  güllük  gülistanlık,  ortalık  pespembe,  sen  ne  yaparsın  Nevzat  Kılıç!  Bu  din  adamlarına  hakaret  de  ne,  doğrusu  merak  ettim.  Bazı  şeyleri anlıyorum  dadin  adamlarını  birdisiplin  kuruluna  mevzu olacak  kadar  ne  yazdın  sen.  Ayrıca  bu  kurulda  cezaevi imamı  var  mı  imzalardan  çözemedim. 

ikinci  disiplin  kurulu  kararı  da  ilginç,  eğitim  kurulu başlığı  ile  verilmiş,  imzada  fazlalık,  sadece  kütüphane memurunun  eklenmiş  olması,  iki  kitap  yasak  görülmüş, birinin  Kürt  sorunu  başlığı  olması  yeterli  sayılmış.  Diğeri bilim  teknik  dergisi.  Aynen  diyor  ki  “derginin  24-59 sayfaları  arasında  yer  alan  Kriptoloji  konulu  inceleme yazısında  bilgilerin  bir  tutuklu  tarafından  okunması 


sakıncalı.”  Dergiyi  muhafaza  kararı  alınmış.  Dergi  de hapis  altına  alınmış  böylece.  Senin  ne  işin  var  kriptoloji ile.  Bilgi  zararlıdır,  her  vatandaşın  özgürce  aldığı  dergiye senin  ulaşman  imkânsızdır.  Devletin  bir  kurumu  olan  Tübitak  yayını,  devlete  bağlı  başka  bir  kurumca  zabıt  altında.  Senin  faydan  özellikle  kütüphanedeki  memura  oldu, konuyu  iyice  araştırmıştır  sana  zararını  anlamak  için. 

Üçüncü  disiplin  kurulu  kararı  da  yine  bir  panik  konusu.  Uzun  yıllardır  üretimden  asla  vazgeçmeyen  siyasi mahpuslar  şimdilerde  cezaevlerinde  ürettikleri  yazıları, resimleri,  kısaca  insana  ait  olan  her  şeyi  kamuoyu  ile paylaşmak  adına  dergiler  üretiyorlar.  Ürettikleri  bu  dergileri  çeşitli  cezaevlerindeki  arkadaşları  ile  paylaşıyorlar. 
Tekirdağ’dan  gelen  bir  mektubun  verilmeme  kararı  alınmış.  Disiplin  kurulu  öyle  iyi  çalışmış  ki  Tekirdağ,  Konya bağlantısı  derken  silme  istihbarat  memurlarına  taş  çıkaracak  işlem  yapmış.  Senin  ne  işin  var  böyle  bir  dergi çalışmasına  katkı  sunacaksın.  Bak  fabrikalar  yaptılar  cezaevlerinde,  ‘en  iyi  mahpus,  üreten  mahpustur’  yazar  kapılarında.  Üretimden  anlayan  anlayış  budur.  Bilimmiş, kitapmış,  dergiymiş.  Oysa  ki  senin  kimliğin  yıllarca  bununla  mücadele  etmiştir,  bakmaz  dosyana.. 

Bizi  ilgilendiren  bu  üç  matbu  evraktaki  imzalardır. 
Kurum  müdürü,  idare  memuru,  inf  koruma  baş  memuruna  kadar  olan  kısmının  temsil  ettiği  anlayışı  biliriz  de gerisi  esas  sorundur.  Öğretmen,  psikolog,  sosyal  çalışmacı.  Derdimiz  onlarladır.  Psikoloji  analiz  yapar,  öğretmen  pedagoji  bilir.  Sosyal  davranışları  inceleyen  sosyal çalışmacıdır.  Bilimi  yasaklayanlara  önerimizdir.  Felsefe okumaları  lazım.  Çünkü  bilim  sorgulamadır.  Bu  üç  belgeye  imza  atan  bu  üç  bilim  insanını  anlamak  mümkün değildir.  Birçoğu  cezaevlerinde  çalışmak  istemezler, parası  az  derler,  koşulları  ağır.  İşsizlik  falan...  İlk  defa  yıllar  önce  Adalet  Bakanlığı’nın  bir  toplantısında  bir  psikologun  haykırışını  hatırlarım.  Ben  psikologum,  derdini çözmeye  çalıştığım  bir  insana  nasıl  ceza  veririm  demişti.  Ceza  tevkifevleri  müdürünün  kadın  psikologa  bakışını  ve  aynı  anda  bize  bakışını  asla  unutamam.  Bize  o kadar  yüklenmesinin  ardından  güne  damgasını  vuran konuşmayı  yapmıştı,  yine  bir  kadın. 

Evet  akıl  tutulması  kararlara  imza  atan  bu  imzalar, yapmayın  böyle,  mantık,  azıcık  mantık.  Bir  taş  atıyorsunuz  kim  çıkaracak  bunu... 


Cotmeh  2012 
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Em  jiyaneke  birûmet  dixwazin 


Ez  Dayîka  Aştiye  ya  Gevere,  berpirsiyara  herema  Colemerge  û  ji Inisyatîfa  Dayîken  Aştiye  me.  Ev  11  sal  in  me  xwe  rexistin  kiriye.  Ev proje  projeya  Serokatiye  ye.  Em  38  Dayîken  Aştiye  yen  çalak  hene. 
VVeke  din  bi  sedan  dayîk  tevlî  çalakiyan  dibin. 

Em  dayîk,  armanca  me  ya  yekemîn,  aştî  ye.  Em  naxwazin  xwîn  birije,  em naxwazin  edi  şehîden  me  çebin.  Me  careke  li  Enqere  li  Parqa  Abdi  ipekçî  çadir veda.  Me  bangî  dayîken  Tirk  kir,  me  banga  aştiye  li  wan  kir.  Me  got  hûn  hemû armancame  dizanin,  xwe  nebihîstî  nekin,  eğer  hûn  jî  aşitiye  dixwazin  vverin tevlî  me  bibin.  Çalakiya  me  se  rojan  ajot.  Saziyen  Tirkan  yen  çepgîr  tev  dihatin.  Le  jinek  tene  jî  tevlî  me  nebû.  Me  çalakiyeke  din  jî  li  dar  xist.  Di  we  çalaki- ye  de  ji  bo  ku  em  bidin  meclisa  Enqere  me  deh  hazar  daxwazname  kom  kirin, le  ev  naxwazname  nehatin  qebûlkirin. 

Gelek  xirab  e  ku  mirov  bi  denge  top  û  tangan  şiyar  bibe. 

Nezîkî  du  saetan  li  baxçeye  meclîse  nehiştin  em  bilivin.  Di  davviye  de  ji me  re  gotin  çar  kes  ji  we  dikarin  derbas  bibin.  Me  daxwaznameyen  xwe birin,  me  xwest  em  Serokvvezîr  bibînin.  Xwesteka  me  qebûl  nekirin  û  me careke  din  tiştek  ji  wan  nebihîst.  Gelek  caran  em  bûn  mertalen  zindi,  em çûn  cihe  operasyonan;  2-3  şevan  em  li  wir  man,  le  arteşe  operasyonen xwe  bi  dawî  nekirin.  Li  Tirkiye  haea  weke  îro  jî  ji  bo  ku  şer  ravveste  me  bi sedan  çalakî  li  dar  xistin  û  me  karen  dîplomatîk  dan  meşandin.  Lebele hikumeta  Tirkiye  dawî  lî  şere  xwe  ye  qirej  neanî. 


Şer  li  Kurdistane  didome.  Em  tev  di  nava  ve  şoreşe  de  dijîn.  Heta  roja  me ya  îro  ti  kesîji  vî  şerî  sûd  vvernegirtiye.  Lebele  devvleta  Tirka  ve  yeke  fehm  nake jî  bo  gerîllaye  me  ku  jî  bo  eskeran.  Em  naxwazin  ti  kes  be  kuştin.  Em  jiyaneke birûmet  dixwazin.  Ki  dixwaze  xerabîya  şer  bibine  dive  bibine.  Gelek  xirab  e  ku mirov  bi  denge  top  û  tangan  rakeve  û  şiyar  bibe.  Em  şer  naxwazin.  Devvlet  û hikumeta  Erdoğan  hezen  xwe  tevî  bi  ser  heşt  şervanan  de  redikin.  Dibe  xelasbuyîne  bes  em  xelas  nabin.  Bele,  ve  baş  bizanin;  dayîken  me  yen  haftî salî  binçav  dikin,  me  mehkûm  dikin.  Ez  bi  xwe  jî  çend  doz  li  ser  min  vekirine.  Ne  xema me  ye.  Ji  bo  azadiye  eme  li  ber  xwe  bidin.  Em  haştî  km  di  re  de  diçin.  Kontrol heye;  ne  careke  ne  du  caran,  4-5  caran  kontrol  heye.  Lebele  eme  dîsa  van zehmetiyan  himbez  bikin.  Bi  salan  e  Tayip  Erdoğan  dibeje  Kurd  terörist  in.  Ew ne  terörist  in  û  ew  jî  zaroke  me  ne. 

Fermandare  Tirk  ji  me  re  got  ji  bo  evvlekariya  we  em  nahelin  hûn  derbasî hereme  bibin.  Me  ji  wan  re  got  ew  zaroke  me  ne,  yen  terörist  hûn  in.  Dema  me zaroken  xwe  dîtin  em  kelecanî  bûn  û  zaroken  me  jî  kelecanî  bûn.  Me  bi  dore zaroken  xwe  himbez  kirin.  Ev  devvleta  hov  ku  dixwaze  me  bitirsene,  bila  zani- be  ku  eme  heta  davviye  li  dû  doza  xwe  û  Seroke  xwe  bin.  Ev  tecrîda  ku  li  ser Seroke  me  te  meşandin  ne  kare  mirovan  e.  Seroke  me  Seroke  gelekî  ye.  Eme Seroke  xwe  di  demeke  nezîk  de  himbez  bikin.  Em  dayîk  me  bi  xwîna  şehîden xwe  sond  xwariye.  Eme  ji  niha  û  şûn  ve  jî  xebat  û  çalakîyen  xwe  bi  dominin. 
Hedefa  me  ya  di  reze  de  evv  e  ku  em  herin  malen  cerdevanan,  da  ku  tem  bikin û  evv  jî  edî  li  gel  xelke  xwe  û  doza  azadiya  xwe  bimeşin.  Em  dayîken  Kurd  eme heta  davviye  li  dû  doza  xwe  û  xebata  xwe  bin.  •  sidar  Mava 


Girtîgeh  bûne  navenden  tolhildane 


Teker:”  Li  hemberî  jinen  me  yen  ku  di  hundir  de  li  dijî  hevvldanen  girtin  û  teslîmgirtine  berxwedana  xwe  didomî- nin  bi  helvvesta  tolhildane  nezîk  dibin,  provakasyonan  amade  dikin  û  hewl  didin  bi  vî  awayî  komkujiye  pek  bînin. 


tuhad-fed 
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•  Samiye  YILMAZ 
VVeger:  Haşim  KANAR 

Di  salen  davviye  de  girtîgehen  Tirkiye  bi  buyeren  eşkence,  zext,  destdirejî  û  hwd.  Ji  rojeve nakeve.  Dîsa  hema  em  bejin  her  roj  girtiyekî nexweş,  di  girtîgehe  dejiyanaxwe  ji  destdide.  Girtîvan pekanînan  bi  calakiyen  cûr  be  cûr  û  daxuyaniyan  protesto  dikin.  Zexten  li  ser  girtiyen  ku  bi  calakiyen  greva bircibûne  jî  di  rojeve  de  ne  ji  leza  xwe  kem  nake  û  dewam  dikin.  Seroka  Gistî  ya  TUHAD-FED’e  Zubeyde  Teker  bersiv  da  pirsen  me  yen  derbare  polîtîkayen  taybet en  li  girtîgehen  Tirkiye  ten  meşandin,  sedemen  pekanînen  taybet  en  li  dijî  jinen  girtî  û  revvşa  girtiyen  nexweş. 

Bi  giştî  pekanînen  li  girtîgehan  çine? 

Li  Tirkiye  girtîgeh;  pekanînen  keyfî,  binpekirina mafen  mirovan, şikandina  rûmeta  mirovan,  zext,  eşkence  û  bi  eşkenceye  qetilkirina  mirovan  û  bi  mirina  girtiyen  nexweş  en  nayen  dermankirin,  bi  kurtî  bi  pekanînen  dervehî  mirovahiye  ten  bibîranîn.  Girtîgeh  vegurîne  navenden  mirin  û  helandina  mirovan. 

Bingeha  pergala  îro  te  meşandin  ji  aliye  zîhniyeta cûntaya  eskerî  ya  12  llone  ve  hatiye  avetin  û  he  jî  te jiyandin.  Di  girtîgehan  de  girtî  û  hukumxwaren  edlî weke  sûcbaren  ku  ben  pelçiqandin  ten  dîtin,  li  hemberî  girtî  û  hukumxwaren  siyasî  jî  bi  nezîkatiya  tolhilder  û  bi  zihniyeta  kesen  ku  ji  aliye  fizikî  û  fikrî  ve  ben kuştin  nezîk  dibin. 

Yek  jî  ger  girtî  Kurd  be,  rastî  pekanînen  behtir  hovane  û  derveyî  mirovahiye  ten.  Bingeha  ve  jî  nezîkatiya Devvlete  a  li  hemberî  Gele  Kurd  û  pirsgireka  kurd  e.  Devvlet  û  kîjan  partiya  ku  devvlete  bireve  biriye-AKP  jî  di navde-polîtikayen  di  girtîgehan  de  li  ser  ve  yeke  hatine rûnişkandin,  li  ser  ve  bingehe  hatine  meşandin  û  ten meşandin.  Heta  îro  kesen  ku  mohra  vvan  di  bin  pekanînen  dervehî  mirovahiye  yen  di  girtîgehan  de  hene  û berpirsyaren  van  bi  avvayekî  ciddî  û  edelat  pek  be nehatine  dadgehkirin. 

Pekanînen  taybet  en  li  hemberî  jine  çine? 

Pekanînen  Taybet  gava  yekemîn  ku  vvan  tînin  girtîgehe  dest  pe  dike;  jib  o  ku  tespît  bikin  ji  aliye  eskeran  ve be  ka  hatine  derpkirin  an  na  ten  tazîkirin.  Tevî  ku  ev nekare  eskeran  e,  ji  aliye  eskeran  ve,  ve  bi  eskeran  pek tînin  û  dema  ev  tespît  te  kirin  nahelin  doxtor  li  wir  be. 
Dema  hevalen  me  îtiraz  dikin,  esker  an  jî  gardiyan  bi gotinan  taxrîk  dikin,  girtî  û  hukumxwaran  dixin  nava nîqaşan,  ji  bo  mudaxleyeke  fizîkî  bingehe  di  afirînin, piranî  derp  û  heqarete  li  vvan  dikin. 

Bi  ve  re  jî  dema  girtî  û  hukumxwaran  cara  yekemîn tînin  jî  bi  rojan  di  hucreya  yek  kesî  de  disekinînin. 
Gardiyanen  mer  bi  hinceta  legerîne  dikevin  hücre  û 


koxuşan  u  hemû  alaven  vvan  ten  kontrolkirin.  Destdirejiya  fizîkî  û  bigotinan  vveke  polîtîkayeke  pek  te.  Bi  taybetîjî  dema  çuyin  û  hatine  nexweşxane  û  dadgehan  ev polîtika  vveke  tiştekî  ji  reze  be  pek  te.  Di  hundire  girtîgehe  de  bi  tengkirina  şerten  fîzîkî  û  civakî  û  bicezakirina  di  hundire  cezaye  de,  vveke  ku  min  di  serî  de  got  polîtîkaya  îmhaye  bi  avvayekî  İsrar  pek  tînin. 

Girtiyen  nexweş  çend  kesen?  Sedema  ku 

Devvlet  bi  İsrar  vvan  li  ber  mirine  dihele  çiye? 

Pekanînen  di  girtîgehan  de,  re  li  ber  nexweşiyan  vedike.  Xwarina  kem,  behevvabûn,  nekontrolkirina  doxtoran.  Doxtoren  ku  sonda  hîpokrat  xwarine  girtiyan  destkelepçekirî  control  dikin  û  ev  yek  bûye  vveke  prensîbek. 
Mînak  dikarin  dermane  bapise  bidin  nexweşe  qansere. 
Nexweşiyen  ku  di  wexte  nayen  teşhis  û  dermankirin  dibin  sedema  mirinan. 

Ev  yek  ji  bo  bersûcen  fikir  vviha  ye.  Ji  aliye  din  ve  Generalen  ku  di  demen  davviye  de  ji  doza  Ergenekone  ke  - tin  rojeva  Tirkiye  û  pirsgiren  vvan,  bi  sedemen  pekenok en  vveke  nexesiyen  ser  eşe,  tansiyon  û  bapise  ten  tahliyekirin.  Le  bele  di  girtîgehan  de  bi  sedan  nexweşen  bi mirine  rû  bi  rû  mane  û  rojen  vvan  en  jimartî  hene  ten  girtin.  Ev  kes  bi  tene  ji  ber  nasnameya  vvan  a  siyasî  û  Kurdbûn  nayen  dermankirin  û  li  ber  mirine  ten  hîştin. 

Girtîye  nexweş  e  60  salî  ne  bi  ambulanse,  vveke  ku qirfe  xwe  bikin  di  hundire  vvesaîta  ziraî  de  destkelepçekirî  dibin  nexeşwaneye.  Ev  revvş  şivvazekî  din  e  eşkenceye  ye.  Li  hemberî  girtî  şerekî  piskolojîk  peşve  dixin.  Li gorî  qanûnan  dema  jinan  dibin  nexeşxaneye,  pevviste parazvanen  jin  bi  girtiyan  re  bin  le  bele  ji  ber  ku  parazvanen  jin  tine  ne  parazvanen  mer  bi  jinan  re  diçin;  doxtorli  ber  van  parazvanen  mer  bi  jinan  re  eleqeder  dibin! 
Ji  bo  girtiyen  nexweş  çuyin  û  hatine  girtîgehan  vediguhere  eşkence  destdirejiye.. 

Rapora  ‘  nikare  li  girtîgehe  be  dermankirin  ’  a  bi  dehan  girtiyan  hene.  Heta  tevî  ku  mudur  û  dozgere  girtîgehe  bejin  ‘  derfet  tineye  ku  ev  girtî  li  ve  dere  be  dermankirin’,  sazî  û  dezgehen  xwedî  erk,  guh  nadin  vvan. 

Dive  ku  hemû  rapor  ‘  be  ber  deste  Saziya  Tiba  edli’. 
Saziya  Tiba  Edlî,  li  gorî îdelojiya  fermî  tevdigere.  Ji  ber ve  yeke,  ne  bi  avvayekî  tibî  û  huquqî  bi  avvayekî  îdeolojîk nezî  raporen  ku  derfet  tineye  be  dermankirin  dibe  û  bi avvayekî  neveşartî  helvvesta  xwe  nişan  dide. 

Niha  di  girtîgehan  de  260  girtî  hene  û  ji  vvan  nezî 
100  girtî  û  hukumxwar,  bi  nexwesiyen  mirinayî  ketine; 
42  ji  vvan  li  sînore  mirine  ne  û  nemumkune  ev  kes  di 
girtîgehe  de  ben  dermankirin.  Bi  kurtasî  mafe  mirineke  rehet  jî  nadin  girtiyan.  Ji  bo  kujer  û  dizan  revvşeke berovajiye  ve  yeke  heye. 

Gelo  hedefa  van  nezîkatiyen  zayendî  çiye? 

Weke  ku  hûn  jî  dizanin  jinen  Kurd  di  nava  Tevgera Kurd  de  ji  salen  90  ’  î  û  vir  ve  arteşa  xwe  avakirin  û  di  ve 


pevajoye  de  biprensîben  modela  rexistinkirine  ya  îdolojiya  Rizgarikirina  Jine,  li  qada  legal  bi  Sedhezaran  Jin birexistinbûn  û  jinen  Kurd  bi  reberiya  birez  Abbdûllah Ocalan,  bûn  heza  sereke  ya  guhertina  civake  û  beravvedane.  Li  hemberî  jinen  Kurd  enxwediye  hezateşhîrkirin û  guhertina  pergale,  peşiye  li  kolanan  ji  aliye  polîsen sivîl  û  hevkaren  vvan  ve,  erişen  gihiştin  asta  destdirejî  û tecavvize  pek  hatin.  Bi  van  erişan  dixwestin  jinan  bi  tirsinin  û  ji  tekoşîna  rexistinî  dûr  bixin  le  bele  jinan  bi  heza xwe  ya  rexistinkirî  ev  erişan  vala  deraistin  û  ji  tekoşina xwe  ti  car  paşde  gav  neavetin.  Li  ser  ve  yeke  jî  di  sala 
2009  an  de  di  operasyonen  qirkirina  siyasî  de  pergale 
yekemîn  erişî  tevgera  azadiye  kir. 

3  sale  di  çarçoveya  operasyonen  qirkirina  siyasî  de 
nezî  1000  jin  hatin  girtin.  Hin  ji  vvan  hatin  berdan,  le bele  niha  di  17  girtîgehan  de  nezî  ji  500  zedetir  jinen girtî  û  hukumxwar  hene.  Di  girtîgehan  de  li  hemberî jinen  me  yen  beravveder  bi  helvvesta  tolgirtine  nezîk dibin,  revvşen  provakasyone  amade  dikin  û  dixwazin komkujiye  pek  bînin.  Wekî  din  dixwazin  bi  vî  avvayî jinen  ku  li  derve  tekoşîne  pek  tînin  bi  tirsînin. 

Em  di  asta  qanûnan  de  jî  dikevin  nava  hevvldana  legerîna  mafan.  Le  bele  helvvesta  giştî  ya  dageriya  ku  bûye çeke  desthilatdariye  ya  li  hemberî  serledanen  me,  bi renge  biryara  neşopandine  û  girtina  dosyayen  me  xwe nişan  dide.  Tişta  ku  em  di  serî  de  bikin  evve  ku  bi  xurtkirina  tekoşina  xwe  terknekirina  qadan  û  piştigiriya  bi hevalen  me  yen  di  girtîgehan  de  ye.  Ez  bavver  dikim  bi beravvedane  em  dikarin  di  ve  pevajoye  de  biserkevin. 

Di  girtîgehan  de  greven  birçîbûne  destpekirin. 

Hûn  dikarin  çi  bejin? 


Weke  ku  te  zanîn  demeke  kurt  bere  di  hemû  girtîgehan  de  çalakiya  greva  birçîbûne  ya  ku  pek  hat,  li  ser banga  Tevgera  Kurd  bidavvî  kiribûn  û  gotibûn  ku  eme pekanînen  li  hemberî  brez  Ocalan  bişopînin. 

Azadiya  birez  Ocalan,  sererastkirina  şert  û  mercen tenduristî  û  evvlehiya  birez  Ocalan,  bidavvîkirina  polîtikayen  tecrit  û  polîtîkayen  zilme  yen  derveyî  mirovahiye daxwazkirin  û  danxuyakirin,  ku  ger  ev  neye  kirin  ewe nerazîbûn  û  çalakiyen  tûndtir  nişan  bidin. 

Zext  û  pekanînen  ne  axlaqî,  ne  huqûqî  û  dervehî mirovahiye  yen  li  ser  Rebere  PKK’e  û  Gele  Kurd  Abdûllah  Ocalan  e  ku  ev  13  sale  di  bin  tecrîdeke  giran  de  ye, heta  ji  deste  vvan  te  zede  dikin,  ji  aliyekî  ve  li  Kurdistane li  dijî  gerîlayan  şerekî  neahlaqî  didin  meşandin,  ji  aliyekî  ve  jî  çeteyen  xwe  yen  faşit  dişinin  miroven  me  yen sivîl  û  provayen  linçkirine  dikin.  Dîsa  bi  sedan-hezaran siyasetvanen  ten  girtin;  her  roj  bi  dehan  vvelatparezen me  di  liprisînin  bi  eşkenceye  re  derbas  dibin;  ji  aliyekî ve  jî  bi  sedan  zaroken  Kurd  davejin  zindanan  û  zexten  li ser  sazî  û  dezgeyen  Kurdan  roj  bi  roj  zede  dikin.  Ji  aliyekî  ve  jî,  rejîma  nijadperest  û  mîjokdar  şerten  heri hovane  yen  salen  davvî  pek  tîne;  di  zindanan  de  pekanînen  dişibin  12  ’  e  îlone  rû  didin. 

Dive  neye  payin  ku  girtiyen  siyasî  yen  di  girtîgehan de  li  hemberî  ve  revvşe  bedeng  bimînin.  Ji  ber  ku  evv meşvanen  çanda  vejîn  û  beravvedane  ya  ku  tevahiya  dîroka  tekoşîne  ya  34  salan  di  zindanan  de  hatiye  nivisan din  in.U  tevahiya  van  salen  dûr  û  direj,  herdem  li  cem gele  xwe  bûne,  bûne  peseng  û  heza  morale.  Ji  ber  ve yeke  çalakiya  ku  dane  destpekirin  gelek  vvatedar  û meşrû  ye.  Em  bang  li  hemû  raya  giştî  dikin  da  ku  piştgiriye  bidin  girtiyen  siyasî  û  beravvedane  bilind  bikin. 
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Nevvaya  Jin 


ji  nav  jiyane 


Li  hemberî  astengiyan hevvildana  jineke 

Oznur  Anuk  a  24  salî  ku  li  navçeya  Gevera  Colemerge rûdine,  di  temene  xwe  ye  ciwan  de  bû  mexdûre  peşdareza  civake.  Anuk  ji  sala  2007’an  heya  niha  li  Biraya  Belavkariye  Firate  ya  Gevere  belavkariya  rojnameyen Azadiya  VVelat  û  Ozgur  Gündeme  dike.  Anuk  piştî  xwebata saleke  zewicî.  Hej  salek  zewaca  vve  neqediya  rastî  tundiya  hevsere  xwe  hat.  Piştî  rastî  tundiya  zede  hat,  dest  ji  hevsere  xwe berda  û  çû  cem  xizmen  xwe. 

Jina  24  salî  û  xebatkara  Belavkariya  Firate  Oznur  Anuk  piştî rastî  tundiye  hat  çû  lraqe  û  4  mehan  ma.  Piştî  4  mehan  dîsa vedigere  û  li  Buraya  Belavkirine  ya  Firate  ya  Vane  dest  bi  belavkirina  rojnayan  kir.  Anuk  piştî  li  navçeya  Bazîda  Agiriye  û  Wane xebitî  li  ser  istara  hevsere  xwe  bi  hevsere  xwe  re  li  hev  hatin  û biryar  dan  ku  bi  hevsere  xwe  re  li  Dîloke  bijîn.  Anuk  di  2010’an de  bû  dayik.  Anuk  li  vir  jî  her  tim  rastî  tundiya  hevsere  xwe  û malbata  wî  hat.  Anuk  diyar  kir  ku  ew  bi  hevsere  xwe  re  çardin vegeriya  Gevere.  Anuk  anî  ziman  ku  ew  û  malbata  hevsere  xwe re  dima  û  wiha  axivî:  “Em  12  kes  di  maleke  de  diman.  Ev  ne  bes bû  hem  hevsere  min  û  hem  jî  malbata  wî  tundî  li  min  kirin.  Min her  daîm  ji  miroven  hevsere  xwe  ye  li  Gever  û  Dîloke  tundî  didît. 
Piştî  em  li  Gevere  bi  cih  bûn  min  çardin  dest  bilavkirina  rojnameye  kir.  Ezji  2010’an  heya  niha  belavkariye  dikim.”  Anuk  destnîşan  kir  ku  ji  ber  ku  belavkariya  rojnameyan  dikir,  hîn  zedetir rastî  neheqiyen  hevsere  xwe  û  malbata  wî  hat  û  wiha  got:  “Ji  ber ku  min  belavkariya  rojname  dikir,  miroven  hevsere  min  ji  min  re di  gotin  ‘Seyar  firûş’.  Malbata  min  jî  bertek  nîşanî  min  didan. 
Gava  min  dît  jiyan  li  min  teng  dibe,  min  malek  ji  xwe  re  girt  û  min doza  berdane  vekir.  Beriya  7  mehan  ez  ji  hevsere  xwe  veqetiyan.  Piştî  ezji  hevsere  xwe  veqetiyan  zaroka  min  ji  min  girtin  û qet  nîşanî  min  nedan.”Ez  xwe  mecbûrî  saziyen  devvlete  nakim Anuk  bi  lev  kir  ku  piştî  ew  ji  hevsere  xwe  veqetiya  hevsere  vve peyamen  gefxwarine  ji  vve  re  rekir  vviha  pede  çû:  “Hevsere  min  bi reyatelefone  peyamen  gefxwarine  ji  min  reşandin.  Gava  malbata wî  min  li  navenda  bajar  dibîne,  heqaretan  li  min  dikin  û  erîşî  min dikin.  De  di  26  e  îlone  de  doza  me  ya  berdane  li  Dadgeha  Cezaye Asliya  Gevere  be  dîtin.  Li  ser  pirsa  hûn  de  derbare  malbata  hevsere  xwe  de  le  pirsîn  vebikin?  Anuk  got:  “Bavveriya  min  bi  saziyen devvlete  naye.  Çi  dibe  bila  bibe  ez  xwe  muhtace  saziyen  devvlete nekim.  Bi  hevvildana  xwe  ez  e  karibim,  hemû  zoriyan  derbas bikim.  Bavveriya  min  jî  bi  min  te.  #  Nawenda  Nûçeya 


Penabera  vvelate  xwe  Berivan 

Berivan  destnîşan  dike  ku  bi  taybetî  jî  ev  qedexeyen  Irane  bandora  xwe  li  ser  jinan dike  û  got;  jinen  ku  ji  qedexeyan  bibandor  dibin  zexten  paşverûtiya  civake  de  ne  jî. 


•  Arzu  DİKEN 


VVerger:  Haşim  KANAR 

Ji  ber  ku  di  van  salen  davviye  de  zext  û zordariya  Irane  ya  li  ser  Kurdan  zede bûye,  gelek  malbat  li  Başure  Kurdistane li  günden  derdora  ûendîle  bi  cîh  bûn  e.  Le  bele li  qûntaren  çiyaye  ûendîle  zordariyeke  din  li benda  ev  malbaten  ku  ji  ber  zextan  reviyan  disekinî.  ûendîl  di  salen  davviye  de  hem  rastî  erişen hevvayî  yen  Arteşa  Tirk  dihat  û  hem  jî  rastî  erişen topxaneneyen  Arteşa  Irane  dihat.  Malbaten hatin  ve  dere  ji  eriş,  eş  û  tirşe  rizgar  nebibûn. 
Berîvan  a  ku  li  vvelate  xwe  bûye  penaber;  ji  Rojhilate  Kurdistane  ji  ber  zext  û  zordariya  rejîma Irane  koçber  kir  û  ev  heft  sale  li  herema  ûendîle  dijî.  Berîvana  dayika  3  zarokan,  dema  15 
salî  bû  zevviciye.  Tiye  vve  ji  aliye  rejîma  Irane  ve hatiye  kuştin,  yek  di  girtîgehe  de  ye  û  evv  jî bixwe  tevî  malbata  xwe  li  günden  ûendîle  bicîh bûne.  Berivan  a  ku  ji  dema  ku  hatine  Başure Kurdistane  û  vir  ve  erişen  Tirkiye  û  Irane  yen  li dijî  üendile  kem  nebûne,  hevvl  dide  xwe  bi  jiyane  ve  bigre,  zexten  li  Irane  yen  li  dijî  jinan  pek ten  û  be  ka  erişen  hevvayî  bandoreke  çavva  li günden  ûendîle  dike,  ji  rojnameya  me  re  vegot. 

'Di  tirşe  ku  jin  xwe  rexistin  bikin' 

Berivan  bilev  dike  ku  Iran  ji  bihezbûna  Kurdan ditirse  û  vviha  dibejef  Iran  bihezbûna  Kurdan  xeter  dibîne,  naxwaze  dengen  wan  derkeve.” 

Berivan  destnîşan  dike  ku  bi  taybetî  jî  ev  qedexeyen  Irane  bandora  xwe  li  ser  jinan  dike  û got;  jinen  ku  ji  qedexeyan  bibandor  dibin  zexten paşverûtiya  civake  de  ne  jî. 

Berivan  ve  revvşe  vviha  tîne  ziman;"  Jinen kurd  nikarin  biçin  dibistanan  jî.  Zaten  hin  ji vvan  keçen  xwe  naşînin  dibistanan.  Pergale  vviha  pervverde  kiriye.  Zexte  li  kesen  ku  keçen xwe  dişinin  dibistanan  dikin.” 

Berîvan  bilev  dike  ku  Yekitiya  Jinen  Rojhıla- te  Kurdistan  (YJRK)  li  Rojhilate  Kurdistane  jinan  birexistin  dike;  rejîma  Irane  jî  herî  zede  ji rexistinûyina  jinan  ditirse.  Le  bele  ne  tene jinen  Kurd  jinen  Azeri  û  Fars  jî  rastî  zext  û qedexeyan  ten. 

Berîvan  Bal  dikşîne  ser  ku  bi  taybetî  jî asteng  dikin  ku  jin  neçin  zanîngehan  û  nekevin nava  jiyana  kar.  Li  Başûre  Kurdistane  ji  bo  sergirtina  jinan  bi  qanûnan  ti  zext  tine  ye  û  ev  jîji  bo jinen  ji  Rojhilate  Kurdistane  hatine  girînge. 

Berîvan  li  Irane  cihkariya  di  navbera  jin  û meran  de  vviha  tîne  ziman:  “Li  îrane  merek  ji  bilî 


hevsera  xwe  bi  jinen  din  re  zevvaca  bi  nave  Sikke (demkurt)  dike.  Salek,  du  salan  bi  vvejine  re  dijî. 
Ti  agahî  ya  hevvsera  vvîjîje  çe  nabe.  Jin  di  malan de  hatine  girtin.  Di  navbera  mirinajin  û  merdejî cihekarî  heye.  Ger  hevsere  jineke  bi  mire,  jin  ji mîrate  hevsere  xwe  ji  8  an  yek  par  vverdigre.  Yen din  jî  didin  zarokan,  dayik  û  bave  hevsera  jine. 
Dîsa  ger  di  qezaya  tirafike  de  kesek  mir.  Kese berpirsyare  mirine,  ger  ye  mir  mer  be  50  hezar, ger  ya  mirjin  be  25  hezar  berdel  dide.  Dîsaji  bo meran  du  qat  berdel  te  dayin.” 

Berîvan,  dest  nîşan  dike  ku  di  ware  pekanîna cezaye  recm  de  jî  nezîkatiyeke  cihekar  heye  û  bi ve  mînake  dorpeçakirina  jine  tîne  ziman.’  Em bejin  merek  an  jinek  zîna  kiriye;  dema  meran recm  dikin  heta  nave  dixin  bin  erde  ku  firsenda reve  hebe.  Hin  mer  dema  kevir  dihatin  avetin reviyane  jî.  Le  bele  jine  heta  hustû  dixin  bin  axe. 
Ji  bo  ku  sedî  sed  be  kuştin.” 

Gel  günden  xwe  terk  nakin 

Berîvan  a  ku  ji  Rojhilhate  Kurdistane  ya  ku jinen  kurd  le  hem  rastî  zexten  rejîma  Irane  û hem  jî  yen  civakî  ten  neçarma  koç  kir,  bilev  kir ku  Rebere  Gele  Kurd  Abdûllah  Ocalan  ji  bo  jinen kurd  şansekî  mezin  e.  Statuya  jine,  pîrsgîreken jin  dijîn,  nirxen  jin  di  afirîne  herî  baş  Rebere Gele  Kurd  Abdûllah  Ocalan  tîne  ziman  û  ji  ber  ve yeke  jî  Berîvan,  dibeje  evve  tekoşina  xwe  ya  ji  bo azadiya  Ocalan  bidomîne  û  evve  zaroken  xwe  jî bi  ve  hişmendiye  pervverde  bike. 


Berîvan  anî  ziman  ku  erişen  hevvaî  jî  bandorek  mezin  li  vve  dike,  erişen  hevvayî  yen  li  dijî ûendîle  bandoreke  mezin  li  gel  jî  dike,  hem gundiyan  dikuje  û  hem  jî  zirare  li  şevval,  rez  û zeviye  gundiyan  dike. 

Berîvan  ve  revvşe  vviha  tîne  ziman;  “Erişen hevvayî  bandore  li  ser  derûniya  zarokan  dike,  zaroken  me  ditirsin.  Em  edî  ji  dengen  bilind  (tevî dengen  vvesaîtan  jî)  ditirsin.  Em  bi  şev  nikarin rehet  razen.  Tam  tu  dixewe  de  ye  tu  meze  dike balefir  hatine.  Bi  kurtî  li  vir  rehetî  tine  ye. 

Berîvan  anî  ziman  ku  Hikûmeta  Herema  Kurdistan  li  hemberî  ve  revvşe  dixwaze  günden  ûendîle  vala  bibin,  ji  bo  ve  pek  bîne  jî  kamp  avakiriye û  gotinen  xwe  vviha  devvam  kir;“  Ji  bo  günden ûendîle  dibejin  vverin  li  vir  binimin’.  Le  bele  ti kes  naçe  namîne.  Gundî  malen  xwe  bernadin. 
Dema  erişen  hevvayî  pek  ten  jî  dibejin'  megotibû neçin  zozanan,  vverin  li  kampan  bimînin;  ger  hûn biçin  hûne  bimirin’.  Sala  2011  an  di  meha Remezane  de,  di  encama  erişa  hevvayî  de  malbatek  hate  qetilkirin.  Televizyonen  Hereme  tene careke  kirin  nuçe.  Le  bele  malbatek  hate  qetilkirin.  Ji  ber  erişen  bi  topan  çend  jin  mirin.  Bi  tene Roj  Tv  herdem  kir  nuçe  û  bibîrxist.  Disa  di  encama  erişen  bi  topan  de  zarok  hatin  kuştin,  le  bele denge  Hikûmete  qet  derneket.  Di  rastiye  de  bi mirine  re  re  bi  ru  hîştine.” 

Berîvan  bibîrxist,  ku  li  dijî  erişan  Dayiken Aştiye  daxuyani  dane,  xwestine  eriş  ben  bidavvîkirin  û  banga  ravvestandina  erişan  ya  ji  bo Hikûmeta  Herema  Kurdistan  dubare  kir. 


Jinen  günde  Xuritise  yen  kedkar 


Jinen  li  günde  Xuritîse  ye  navçeya  VVestane  ye  ku  83  kîlometreyan  ji navçeye  dûr  di  her  qada  jiyane  de  peşeng  in  û  li  gel  ve  yeke  di  jiyana gund  a  zor  û  zehmet  de  jî  peşegen  in.  Jinen  di  demsala  havîne  de  pançar  kom  dikin,  berîvaniye  dikin,  giha  kom  dikin  û  nan  dipejin  di  demsala  payîze  de  jî  pancar  û  sebzeyan  hişk  dikin  û  amadekariyen  demsala  zivistane  dikin. 

Li  günde  Xuritîse  ye  ku  ji  26  malan  pek  te  û  83  kîlometreyan  ji  navçeya VVestane  ya  VVane  dûr  e  jin  bi  keda  xwe  reng  didin  gund.  Li  gund  demsaliya zivistane  gelek  sar  û  hişkesahî  derbas  dibe.  Demsaliya  havîne  jî  gelek  gerim derbas  dibe.  Jinen  li  her  qada  jiyane  peşengen  qede  ne  li  vî gundi  jîjin  peşengen  jiyana  zor  û  zehmet  in.  Jin  sere  sibe  gelek  zû  radibûn  û  ji  bo  hevvcehiyen roje  bi  cih  bînin  dest  bi  jiyana  rojane  dikin  û  heta  derengî  şeve  jiyanekî  bi  hevî roja  xwe  bi  dawî  dikin.  Jin,  karen  rojane  yen  zor  û  zehmet  ji  salan  re  dihelin  û bi  rûkenî  û  hevî  roja  xwe  bi  dawî  dikin.  Jinen  di  demsaliya  havîne  de  ji  karen weke  pançar  kom  kirin,  berîvaniye,  komkirina  gihayî  û  nanî  pejandine  dikin. 
Ligel  van  karan  di  demsala  payîze  de  jî  pancar  û  sebzeyan  hişk  dikin  û  amadekariyen  demsala  zivistane  dikin. 

'Em  derdikevin  çiyayen  bilind  pincar  kom  dikin' 

Jina  bi  nave  Fazîle  Aktî  ya  70  salî  bi  rûkenî  em  peşvvazî  kirin  û  kare  dikir  ji me  re  vegot.  Fazîle  Aktî  (70),  diyar  kir  ku  hej  zarokeke  10  salî  bû  hate  zewicandin  û  niha  10  zaroken  we  hene.  Aktî,  anî  ziman  ku  60  şalin  li  gund  dijî. 
Aktî,  da  zanîn  ku  havîne  karen  cüda  zivistane  karen  cüda  dikin  û  vviha  got: "Em  derdikevin  çiyayen  bilind  û  pancar  kom  dikin.  Em  pancaren  kom  dikin hineke  ji  bo  xwarinan  vediqetînin  û  pirsaniya  vvan  a  din  jî  ji  bo  zivistane  hişk- dikin.  Li  çiyayan  komkirina  pancar  gelek  zehmet  e  le  bi  salene  em  vî  karî  dikin û  ji  ber  ve  yeke  ji  me  re  gelek  keyfxweşiye  pek  tîne."  Aktî,  bilev  kir  ku  li  gund 


bi  firengî,  kartol,  xiyar,  fasuliye  û  gelek  çandîniyen  din  gundî debara  xwe  dikin û  vviha  axivî:  "Sebzeyen  em  li  zeviyan  diçînin  pirsanî  em  ji  bo  hevvcehiyen  xwe yen  di  nava  roje  de  bikartînin.  Ji  bo  mehen  zivistane  jî  em  ji  sebzeyan  tene fasulye  û  bacanan  hişk  dikin." 

Aktî,  destnîşan  kir  ku  ji  xwarinen  gund  en  kevnara  tirşik,  mehîr  û  savara  ji  savara  li  gund  te  çekirin  pek  te  nîşan  dan.  Aktî,  anî  ziman  ku  ji  bihare heta  payîze  evv  dikin  zozanan  berîvantiye  dikin.  Aktî,  diyar  kir  ku  evv  ji  şîr; mast,  rûn,  penîr  û  to  çedikin.  Aktî,  da  zanîn  ku  mehen  bihare  de  muye  pej te  jekirin  û  vviha  axivî:  "Li  vir  xweşîkbûna  her  demsale  cüda  ye.  Zivistan gelek  sar  û  hişk  derbas  dibe.  Ji  bo  ku  em  xwe  gerim  bikin  me  serguniyan dişevvitînin.  Zivistane  gelek  berf  dibare.  Gelek  zor  û  zehmetî  derbas  dibe zivistan.  Dema  ku  berf  dibare  ava  me  dicemise.  Riyen  me  pirsanî  ten  girtin.  Heta  bihare  re  girtî  dimînin.  Dema  ku  kesek  li  gund  xweş  dibe  em  bi derfeten  xwe  dibin  nexweşxaneye." 

'Cudahiyekî  xweşik  ya  jina  gund  heye' 

Jina  bi  nave  Nejla  Çîftçî  ya  30  salî  ya  ku  li  gund  dijî  jî  diyar  kir  ku  evv  dayîka  6  zarokan  e  û  vviha  got:  "Hevsere  min  di  girtîgehe  de  ye. 

Em  li  vir  jiyaneke  gelek  keyfxweş  û  li  gel  ve  yeke  gelek  jî  zor  û  zehmet  dijîn." 
Çîftçî,  diyar  kir  ku  evv  ji  komkirina  pancar  heta  xwedîkirina  pez  gelek  karan dikin  û  vviha  axivî:  "Em  diçin  berîvaniye.  Dema  ku  em  diçin  berîvantiye  em gelek  divvestin.  Le  gelek  keyfxweşî  û  dilxweşiye  didi  me.  Em  bi  heskirî  dikin." 
Çîftçî,  da  zanîn  ku  zivistane  gelek  zede  berf  dibare  û  vviha  pe  de  çû:  "Zivistane berf  gelek  dibare.  Ewqas  berf  dibere  malen  me  di  nava  berfe  de  vvinda  dibin. 
Em  di  nav  ewqas  karan  de  ban  jî  paqij  dikin.  Em  gelek  divvestin.  Le  cudahiyekî  xweşikbûna  jiyana  heye.  Dive  ew  jî  be  jiyîn."  #  DİHA 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Li  Hevvlere  mihrîcana  şanoya  navnetevveyî 

Hikûmeta  Herema  Federal  a  Kurdistane,  Wezareta  Rewşenbîrî  û Civvanan,  Reveberiya  Giştî  ya  Revvşenbîrî  û  Hüner  û  Spor  û Civyanan  ya  Hevvlere  û  Reveberya  Hünere  Şanoye  ya  Hevvlere di  18  û  24  e  îlone  de  de  2’emîn  Mîhrecana  şanoye  a  navnetewî  pek  bine. 

Seroke  Lijneya  Mîhrecane  Hîwa  Sûad,  diyar  kir  ku  de  li  Hevvlere  di navbera  18-24’e  îlonede  Mihrîcana  Şano  ya  Netevveyî  pek  binin. 

Sûad,  da  zanîn  ku  de  ji  10  vvelaten  wekî  Spanya,  îtalya,  Misir,  Tunus, 

İran  û  Tirkiye  beşdarî  mîhrecane  bibin.  Suad,  anî  ziman  ku  lîstiken şanoye  de  ben  peşkeşkirin  û  kom  ji  bo  xelatan  tekevin  peşbirge.  Sûad daxuyand  ku  mîhrecan  bi  sponserîya  kompanîya  Babîlon  û  her  du kenalen  korek  TV  we  bireve  biçe  û  ev  mîhrecane  we  7  rojan  li  bajare Hevvlere  pek  be.  Lîstik  de  li  hola  Peşevva,  hola  Gel,  hola  Mîdya, 

Gelerîya  Şanedar,  hola  Peymangeha  huneren  ciwan  û  di  nava  kelha Hevvlere  de  ben  peşkeşkirin.  •  dİHA 


Di  dîroke  de  jinen  dengbej 

Dengbejî  bihar  e.  Bihara  sitrana  ye.  Û  kilamen  dengbejan  mîna  çavkaniya  bedevviye ye.  Ji  bo  dengbejan  jiyan  û  hemû  tişten  ku  dijîn,  dibe  bingeha  stranan  û  a  dengbejiye. 


•  Sultan  ÖGER 


Di  her  tişten  afineriye  de  her  jin  heye  le mixabin  jiber  civaka  em  te  de,  mer  daye peş.  An  jî  mer  xwe  daye  peş.  Jin  di  vî  alî dejî  hatiye  çevvisandin.  Axlebe  bi  hatîna  îslamiye- te  hertişt  ji  jine  re  hatiye  qedexekirin  ango  guneh hatiye  dîtin.  Ew  jî  giredayî  sistema  desthilatdarî ango  pederşahiye  ye.  Jiber  ve  sedeme  jine  hertişt di  mala  xwe  de,  di  nav  çar  dîvvaran  de  jiye.  Eşa xwe,  jana  xwe,  kefxweşî  û  serkeftina  xwe  û  hwd.. 

Di  dîroke  de  hertişt  vveke  male  mer  an  jî,  afireneriya  mer  hatiye  dîtin.  Le  mirov  dema  lekolîna  dike  dibîne  ku  di  her  afineriye  de  jin  heye. 
Rola  herî  mezin  jin  lîstiye  bes  ev ,  jiber  sedemen jor,  ser  hatiye  girtin  ango  veşartin.  Ev  hinekî  ji ber  ku  jine,  jiber  kevnesopiyen  civake  mecbûr maye  ku  xwe  li  paş  bihele  ango  be  hiştin.  Yek  ji van  afineriyan  Dengbejîya  jine  ye..  Bi  giştî  hatiye destnîşankirin  bes  heya  niha  tukesî  dengbejiya jine  destnîşan  nekiriye.  Ez  e  di  ve  nivîse  de  hinekî  dengbejiya  jine  vebikolim.. 

Dema  dibejin  dengbejî,  yan  jî  tarîfkirina  dengbejiye;  ku  deng  û  gotin  bi  hev  re  bibe  yek  û  di  ritî- me  de  bibe  miqam  û  bi  gotine  bibe  kilam  û  kilam  bi deng  û  gotine  bibe  yek, ev  dibe  dengbejî... 

Wate  û  naveroka  we  pirdevvlemend  e.  Tişten  di dile  mirov  de  distire,  dibîne,  jiyan  dike  û  dibeje. 
Tişten  bixwe  dije  dibîne  û  liser  vvan,  kilaman  çe dike.Diafirene  û  gotinan  çe  dike.  Dema  dengbej bixwe  nefikire  û  bixwe  neafirene,  bestan  çe  neke  û hesten  xwe  neke  nava  sitrane  û  bi  zimane  dayika xwe  nikaribe  bistire,  ew  ne  dengbejî  ye.  Jiber  ku dengbejî  bi  gotin  û  avvazen  xwe,  sekna  xwe  û  bi axaftin  û  ramanen  hesten  xwe,  dengbejiye  bi  hez dike.  Birastî  dengbejî  mîna  filozofî  ye..Dîroka  xwe û  vvelate  xwe  nas  dike.  Di  destan  û  efsaneyen  dîroke  de  derbasbû  yî  de,  jin  di  nava  rastiya  dîroke  de maf  û  zilma  liser  we  hatiye  kirin,  di  ferqa  we  de  ye. 
İsyan  û  berxwedana  ku  civak  û  jin  te  re  derbas  bû ne,  hemû  di  kilamen  xwe  de  destnîşan  kiriye. 

Dengbejî;  ji  erdnîgariya  civakî,  siyasî, derûnî  û xwezayî,kefxweşî,  eş  û  evînî  û  evîndarî  xwediye lekolîneke  ye.  Dengbejî  di  ramana  xwe  de  azad  e. 
Xwediye  hîs  û  fikr  e  û  vverek  e.  Nerînen  kevneperestiyen  desthilatdariye  de  isyankar  e.  Zimane  rastî  û  wekheviye  temsîl  dike. 

Dengbejî  bihar  e.  Bihara  sitrana  ye.  Û  kilamen dengbejan  mîna  çavkaniya  bedevviye  ye.  Bi  rojan dibejin  û  bi  dawî  nabin.  Ji  bo  dengbejan  jiyan  û  hemû  tişten  ku  dijîn,  dibe  bingeha  stranan  û  a  dengbejiye.  Di  dîroke  re  diherike.  Ji  bo  we  yeke,  dengbejî  derya  ye.  Bingeha  dîroke  ye,  a  çande, hünere, vveje,  ziman,  xweza  û  jine  ye. 

Bi  qasî  kûrbûna  dîroka  jine,  ewqasî  jî  dengbejiya  jine  direj  e.  Hîn  taybetmendiye  dengbejiye  ji  dema  dayike  destpe  dike.  Dema  zarok,  zilam  û  xwediyen  jine  dihatin  kuştin,  ev  di  bû  bingeha  şîna  jine ya  dengbejiye.  Di  nava  ramanen  we  de,  fikrandin çe  dibû,  hesten  veşartî  derdiketin.  Wexta  zaroka vve  çe  dibû,  zimane  ku  bi  zaroke  re  bide  û  bistîne afirand.  Dema  girî,  dema  di  xew  ve  birine  de  û hwd..  Jin  bixwe  hereketa  we  bi  ritim  e. 


Nimûne;  dema  dayik  dixwaze  zaroka  xwe  raze- ne,  vvî/vve  li  ser  piyen  xwe  direj  dike  û  bi  deng  û ritim  vve/vvî  zaroke  radizîne.  Jin  raman  dike  herekete  û  dengbejiye  dide  peş.  Ne  tene  peşvebirin,  di eynî  wextî  de  dibe  parazvana  çand  û  netevva  xwe. 

Her  wiha  taybetmendiyeke  din  a  di  rastiya jine  dejî  ew  e;  ku  bingeha  jiyana  mirovahiye  bellî kiriye.  Çand  vveke  ku  ji  çandiniye  te,  rastiya  jiyane  di  nava  xwe  de  diyar  dike.  Dema  mirov  meze dike,  tesîra  çande  li  ser  dengbejiya  jine  dike  û wekî  jin  wekî  mirov,  ax  û  çandinî  bihev  re  dibe yek  û  rihekî  din  dide  jiyane.  Liser  van  tekiliyan  bi hev  re  riyekî  din  vedike. 

Heza  rih  dide  gotine  û  denge  di  vvan  wextan de,  vvekî  tiştekî  din  e  çandinî  bi  ziman  re  berhem dide  û  li  hembere  ve  heza  xwe,  serkeftina  keşif dike.  Kefxweşiya  xwe  dide  nîşan  dan.  Şikle  jiyane  belî  dike.  Zarok  çekirin,  mezinkirin,  riye  şahbuyîne  derdixe  peş. 

Mînak:  Liser  erdnîgariya  Kurdistane,  liser  vvan rojan  hata  roja  me  yîîro  stranen  aide  jine  ku  bihev re  digotin:  di  nava  pambuyan  de,  li  tivirke  li  hev vedigerandin  û  stran  digotin.  Di  mehe  bihare  de. 
diçûn  şinkayî  kom  dikirin,  dema  diçûne  ezindan  û diçûne  berivaniye  şevval  didohtin  de  distiran.. 
Berîvanî  jî  nave  vve  ji  vvir  te. 

VVelaten  ku  dibin  tesîra  çanda  xwezayî  de  ma  ne mîna  Çîne;  dirutina  birine  de  stran  digotin.  Li  baku- re  îrane  dema  jina  çaye  kom  dikir,  distran.  Li  gelek cihen  Afrikaye  ku  hîn  jî  ew  dans  hene,  yanî  hem  stran  dibejin  him  jî  danse  dikin.  Ji  ber  ku  hîn  dibin tesîra  xwezaye  de  jiyan  dikin.  Gelek  tişten  din  jî  hene  agahdariye  vvisa  kem  in,  di  dîroke  de.  Yani  vveke jin  û  dengbejiya  jin  di  dîroke  deagahdari  kem  hene. 

Gelekî  ku  dibin  bindestiye  de  jiyan  kiriye  û  derfete  ku  pergala  we  ava  bikin  çenebû  ne,  ji  vvejeya nivîskî  behtir,  vvejeya  devkî  derketiye  peş.  Ew  jin 


bû  ye  sedema  eşa  vvelate  xwe.  Daxwaziya  xwe  ji  bo azadbûne,  nevvekheviya  ku  hatiye  meşandin  di nava  mirovan  de,  her  vviha  di  nava  van  rastiyan  de hebûn  û  tunebûna  xwe  bi  strana  nîşan  da  ye.  Desthilatdariya  mer  jin  kiriye  çîrok,  stran  û  devvrî  hev kiri  ne.  Ev  rol  di  bingeha  vvejeya  jine  de  leyistiye. 
Ev  vveje  mîna  neynuk  û  goşt  e.  Yanî  ziman  û  vveje  di nava  hevdu  de  ye.  Buyeren  hatine  kirin,  destan  û efsaneyen  ku  hene,  hedî  hedî  di  we  deme  de  beriya  bene  nivîsandin,  mîna  di  mitolojiye  de,  devkî hatine  gotin.  Piştre  derbasî  nivîskî  bû  ye. 

Bi  deme  re  jiyan  li  derdorajine  hatiye  peçan.  Di eynî  wextî  de  role  peşvebirin  û  parastvaniye  di  we vvejeye  de  hîn  xwediye  cihekî  bingehî  ye.  Di  nava kurdan  de  hertim  vveje,  bandora  xwe  yî  devokî  li ser  ya  nivîskî  kiriye.  Weke  ku  heya  niha  vveje  bi  zimane  dayike  dibe  xwediye  ve  role,  gele  kurd  jî  deyndare  jina  kurd  e.  Wekî  gelekî  mile  ve  e  taybetî,  ji mile  vveje  û  zimane  nava  rastiya  xwezaye  anî  ye. 
Levvra  vvejeya  devkî  di  civakeke  de,  eş  û  xeme  vve yanî  e  vve  civake  kefxweşiyen  we,  girî  û  xeyalen  we, heviyen  vve,  nevvekheviyen  dinave  de,  zilma  ku  di nav  de,  evîniya  we,  evîndariya  we  civake  aniye  ziman.  Dema  zaroken  vvan  çe  dibûn  ji  sahiya  dil  distran.  An  jî  tiştek  diçandin,  didîtin  bi  deme  re  berhem  dida  kefxweşiya  xwe  bi  strandine  diyar  dikirin û  hvvh.  Hemû  bingehe  dengbejiye,  her  vviha  ziman jî  bi  jine  hatiye  parastin.  Him  jî  di  saxe  vvejeye  de  bi reka  dengbejiye,  ji  ber  ku  bingeh  jin  e,  ev  hemû  bû ye  sedeme  ku  dengbejî  jî  li  ser  we  be  sazkirin.  Carna  bi  nave  lorîkan  di  nav  gelan  de  derketiye  peş. 
Mamik,  zûgotinîk,  bîranîn  di  nava  kurda  de  bi  avvayekî  bi  taybet  e.  Jiber  ku  vvejeya  devkî  behtir  hatiye bikaranîn.  Ev  jî;  meriv  dikare  bibeje,  bihgeha  dengbejiye  bi  jine  destpekiriye  û  jine  beli  kiriye.  Ji-  ber ku  hem  vveke  jin  di  destpeka  mirovahîye  de,  him  bi eşa  xwe,  xweşiya  xwe  bû  ye  şahide  destpeke. 


Niha  xwe  bexin şûna  gerîllayeke  jin 

Gerîlayen  HPG  e  û  YJA-Star  e  pengava  operasyona şoreşgerî  dabûn  destpekirin  û  he  jîbi  biryardidomînin.  Em  vveke  xebatkar  û  rojnamevanen  di  qada  çapemeniye  de  hewl  didin  ku  derbare  operasyona şoreşgerî  de  rayagiştî  agahdar  bikin. 

Le  dema  mirov  tene  bûyeran  radigihîne,  carna  hin  tişten  din  yen  bingehîn  zede  nafikire  û  di  nava  mij  û  morana bûyeran  de  tişten  girîng  ji  bîr  dike.  Weke  jiyana  gerîlayen jin  ya  xweş  û  zahmet,  hest  û  fedekariya  vvan,  İsrar  û  biryardariya  vvan  e.  Di  ve  pengave  de  gelek  gerîlayen  jin  jiyana xweji  dest  dan.  Hinekji  vvan  10  sal,  hinek  ji  wan  jîjî  20  salan  zedetir  bûn  li  sere  çiyayen  Kurdistane  li  berxwe  didan. 
Di  van  rojan  de  gelek  caran  dema  dîmenen  çiyayen  bilind, nevvalen  kûr,  daristanen  dişevvitin,  erîşen  hevvayî  dibînim xwe  dixim  şûna  gerîlayeke  jin.  Li  Şemzînan,  Çele,  Gevere, Elke,  Çevvlike,  Amede  li  ser  erde  dagîrkirî  li  xwe  û  li  dîroka xwe  ya  vvendakirî  diğerim.  Gelo,  tene  di  şeveke  asayî  ya  be şer  de  çi  dijîn.  Di  kemînan  de,  di  erîşen  hevvayî  de,  di  çalakiyen  fedayî  de  çi  dijîn  zede  nizanim.  Tene  dixwazim  şeveke  vvan  ya  normal  xiyal  bikim. 

Di  şiveriyen  zirav  de  ber  bi  lûtkeyen  çiyayan  ve  dimeşim.  Bere  min  li  çeperen  qarekola  ye.  Bi  saetan  dimeşim, carna  pirdivvestim  le  nikarim  bisekinim  û  hinekî  bîhnaxwe vedim.  Dive  di  dema  xwe  de  bighejim  hedefa  xwe.  Carna xwezî  di  qirka  min  de  namîne,  pirtî  dibim.  Le  ji  ber  dibe  ku li  ser  çem  û  kahniyan  kemîn  hebin  nikarim  kulmek  av  jî vexwim  û  di  ser  avan  de  diqevizim. 

Di  bine  giraniya  çente  de  pişta  min  xûz  bûye,  di  nava xwedane  de  maye  bedena  min  hemû.  Her  ku  re  direj  dibe rexte  li  pişta  min  he  girantir  dibe.  Doza  vvelatekî  bindest  ya hezar  salan  di  tûrike  xwe  de  vedişerim.  Xwarin  û  birçîbûn ne  li  bala  min  in.  Ez  fer  bûme  ji  bo  birçîbûne  his  nekim,  şûtika  xwe  he  zedetir  bişidînim. 

Şeven  vvelate  min  dema  hîv  tinebe  pir  tarî  ne,  le  sterken ezmanan  re  nîşanî  me  didin.  Li  zozanan  bayekî  sar  bedena me  hemûyî  dipeçe.  Piştî  meşek  10  seatan  em  digihejin cihe  şevîna  xwe.  Dema  bîhnvedane  ye,  ma  kî  li  döşek, lihef,  balgî  difikire,  me  edî  ew  ji  bîr  kirine.  Erdnîgariya  vvelate  me  ji  me  re  dibe  döşek,  şev  û  ezman  lihef  û  çenteye  li pişta  me  balgî.  Di  nava  kûrahiyaxewe  de  xewneke  dibînim. 
Ji  nişka  ve  bi  denge  ‘heval  tu  nöbetçi  yî  şiyar  dibim,  ji  bo evvlekariye  radibim  nöbete. 

Bi  tena  sere  xwe  ji  hevalen  xwe  yen  di  xewe  de  hinekî dûr  nöbete  digirim.  Li  derdora  xwe  guhdarî  dikim.  Di  tari- ya  şeve  de  guhe  min  dengen  çiyayî  guhdarî  dike.  Hinekî diponijim  û  dimizmizim,  dikenim.  Dema  min  xwest  ji  bo azadiya  xwe  û  vvelate  xwe  derkevim  sere  çiyan  gelek  kesan ji  min  re  got  tu  jin  î,  tu  nikarî  li  çol  û  çiyan  bijî.  Bi  hezaran hevalen  min  îspat  kirin  ku  jin  dikarin  di  her  qada  jiyane  de bi  ser  bikevin.  Bele  bila  niha  li  min  binerin.” 

Li  Evvrûpa  tişta  herî  kem  xwexistina  şûna  hinekî  din  e. 
Dema  mirov  bixwaze  hinekan  baştir  fam  bike  dive mirov  hinekî  xwe  bexe  şûna  vvan.  Beguman  eğer  kesek  di heman  şert  û  mercan  de  nejiyabe  hiskirîna  yen  li  hemberî xwe  jî  hinekî  zahmet  e.  Le  dîsajî  dive  mirov  hewl  bide. 

Bavver  dikim  ku  gelek  kes  xwe  naxin  şûna  gerîlayeke  jin û  li  jiyana  gerîla  ya  li  sere  çiyayen  bilind  nafikirin.  Jinek çîma  diçe  gerîlla,  çimajiyaneke  vviha  zahmet  hildibijere.  Ez naxwazim  behsa  bindestiya  jinan  ya  hezare  salan,  mafen gele  Kurd  yen  rewa,  qirkirina  çandî  û  fîzîkî,  zîndanen  tijî siyasetmedar  û  rojnamevanen  rehîngirtî  bikim.  Ango  tecrîtkîrin  û  darvekirina  serok  û  reberen  kurdan  bîr  bixim. 

Li  gorî  bavveriya  min  gerîla  di  şert  û  mercen  pir  zahmet de  rola  xwe  di  asta  herî  jor  de  dileyze. 

Le  gelo,  gele  Kurd  û  bi  taybetî  jinen  Kurd  çikasî  rola xwe  dileyzin?  Bi  taybetî  li  Evvrûpa.  Carna  di  ve  mijare  de rexne  bevvate  dimînin.  Ti  gotinen  min  ji  bo  kesen  di  nava liv  û  tevgere  de  ne  nînin.  Le  ji  vvan  kesen  xemsar  re  dive mirov  çi  beje?  Ji  ber  ku  bavver  dikim  ku  heta  mirov  hinekî  xwe  nexe  şûna  gerîlayen  jin  mirov  nikare  tekoşîna  vvan jî  fam  bike  û  bi  vvijdan  tevbigere. 

Li  hemberî  tekoşîna  azadiye  vvijdana  mirov  bi  ti  sedeman  nikare  xemsariye  qebûl  bike.  Hin  kes  he  jî  ne  di  ferqe de  ne  ku  jin  û  xorten  Kurdan  yen  li  ber  xwe  didin  piren  te  de derbas  bûyîn  hemû  hilvveşandine  û  edî  bi  şûn  ve  nazîvirin. 

Baş  e  jin  çiqas  li  vvan  dinerin?  Ango  dema  li  tekoşîna vvan  dinerin  bi  rastî  jî  vvan  dibinin?  Gelo,  yen  nebinin  dikarin  xwe  vveke  kesen  wedî  hesten  mirovî  bi  nav  bikin? 
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Nevvaya  Jin 


Een  jeugd  dat  zich  vragen  stelt  is  gevaarlijk 


Toen  ik  naar  school  ging  heb ik  gauw  de  vervreemding  en de  perspectieven  op  derde vvereld  opgemerkt.  Met  de andere  zin  ik  heb  “Oost- 
West”conceptgezien. 

•  Bemal  DERSİM 


Vertaald  door:  Barin  Qesri  Aldur 


De  ondervverp  dat  de  sociale  geheugen  van  een samenleving  vormt  is  daar  de  historische  en sociale  werklijkheid  ervan.  Het  individu  is  geen vvortelloze  en  ongedateerde.  Deze  onderhoudt  zijn  leven en  zijn  toekomst  met  ophopen  en  productiviteit.  Vrouvv heeft  met  haar  historische  brein  haar  stempel  op  de  sociale  geheugen  kunnen  drukken  wat  betreft  de  vrij  leven. 
De  sociale  vvortels  dat  de  vrouvv  heeft  gemaakt  zijn  zeer belangrijk  voor  de  ontvvikkeling  van  de  individu,  en  het beshchermt  deze  overal.  Een  van  de  grootste  problemen dat  de  jeugd  die  naar  Europa  is  verhuisd  onderneemt  is  hetfeit  dat  ze  zich  zelfniet  kunnen  identificieren.  Koerdische jeugd  vergroot  de  problemen  bol  overal  waar  die  gaat.  We hebben  de  problemen,  zoektochten  en  interne  conflicten die  de  Koerdische  jeugd  mee  maakt  met  Ebru  Özer  besproken  die  rechten  studeert  en  in  Parijs  vvoont. 

Kunt  u  över  u  eigen  vertellen.? 

İk  ben  uit  Varto.  Op  heel  jonge  leeftijd  ben  ik  naar Frankrijk  gekomen.  Mijn  familie  vvoont  in  Parijs.  De  meeste familie  van  mij  vvoont  nog  steeds  in  Varto.  Varto  is  een  plaats  waar  de  Koerdische  politieke  ontvvikkelingen  zich  hebben  ontvvikkeld  tot  de  dag  van  vandaag.  Mijn  familie  is  uit politieke  redenen  naar  Europa  gekomen.  Toen  we  naar  hier hebben  verhuisd  had  ik  de  besef  van  patriottisme  nog  niet. 
Maar  ik  ben  opgegroeid  tussen  de  mensen  die  koerdisch spraken  en  voor  de  koerdische  identiteit  op  komen.  Maar  ik moet  eerlijk  zijn  dat  Universiteit  me  verder  heeft  geholpen om  dit  allemaal  te  begrijpen. 

Wat  is  het  verschil  tussen  de  kinderen  van  families  die eerder  bevvust  zijn  van  hun  identiteit  en  die  het  niet  zijn? 

Er  zijn  heel  grote  verschillen.  Politiek  bevvuste  families kunnen  zich  verenigen  voor  allerlei  redenen  en  doelen.  Dat heeft  uiteraard  heel  wat  invloed  op  hun  kinderen,  mensen rondom  hen,...  kortom  in  alles.  Hun  leven  krijgteen  identiteit  en  persoonlijkheid  die  ontvvikkelt  is  in  ‘vrij  denken’  en kenniscumulatie.  Als  ik  naar  andere  families  kijk  waar  geen politieke  bevvustvvording  het  geval  is,  zie  ik  vooral  versnipperde  persoonlijkheden. 


Deze  ondervverp  is  belangrijk,  kan  u  meer  uitleg geven,  wat  kunnen  de  gevaren  zijn? 

Als  je  iemand  wilt  verstaan,  kan  je  die  persoon  beter leren  kennen  in  hun  eigen  leefmilieu.  Families  waar  ze  groeien,  hun  vriendenkring,  milieu  waar  ze  groeien  hebben een  invloed  op  hun  persoonlijke  ontvvikkeling.  Misschien zijn  er  heel  wat  mensen  die  persoonlijke  problemen  hebben  maar  bij  de  Koerden  zit  die  problemen  iets  dieper. 
Onze  culturele,  psychologische,  sociale  en  historische  achtergrond  mogen  we  niet  vergeten.  Als  er  een  volk  in  de vvereld  bestaat  die  constant  vvordt  onderdrukt  en  ontkent, dan  zijn  die  Koerden.  Koerden  zijn  altijd  ontkent  door  anderen.  Als  we  als  een  volk  nog  vvillen  voortleven,  moeten  we persoonlijke  bevvustvvording  niet  onderschatten.  Waar  kunnen  we  de  vrouvv  plaatsen  in  een  samenleving  die  te  kampen  heeft  met  de  persoonlijke  problemen 

VVanneer  het  gaat  om  vrouvv,  dan  kunnen  we  ook  nog eens  kijken  naar  de  Koerdische  vrouvv  en  jonge  vrouvv. 
Vrouvven  zijn  de  hoekstenen  van  de  samenleving.  İk  als  jong  vrouvv  weet  soms  niet  hoe  en  waar  ik  me  moet  laatsen vvanneer  ika  an  culturele  en  historische  ophopingen  denk. 
De  vrouvv  dat  haar  stempel  heeft  gedrukt  op  de  historiek bestaat  niet.  De  bestaande  vrouvv  is  op  achtergrond  genageld,  zij  vvordt  als  mindervvaardig  bestempeld.  Sinds  dat  er Koerdische  politieke  partij  bestaat  heeft  vrouvv  beetje  kunnen  evolueren  in  haar  statuut  en  positie.  Los  van  deze  kan ik  niet  spreken  över  een  een  echte  vverklijkheid.  Sommige families,  ook  al  hebben  ze  vooruitgang  geboekt  wat  betreft in  politiek,  zij  zijn  nog  altijd  feodal  en  hebben  de  dominan- te  dikke  nekkerij  van  de  man  niet  kunnen  overvvinnen.  “  De beste  vrouvv  is  zij  die  in  diens  staat  van  haar  man  en  de  werkende  is  in  haar  keuken”.  VVanneer  deze  mentaliteit  veranderd  zal  ook  de  plaats  van  de  vrouvv  veranderen  en  ondervverpen  vvaarmee  ze  ter  sprake  zal  komen.  Jonge  vrouvven 


hebben  beetje  meer  geluk,  met  de  ontvvikkeling  en  de  vooruitgang  van  de  technologie  gaan  ze  beter  zich  zelf  kunnen kenen  en  de  vvereld  verkennen.  Er  is  een  een  opmerkelijke vermeerdering  wat  betreft  de  Koerdische  jugd  die  zich  in schrijven  in  universiteiten.  Maar  deze  op  zich  is  niet  voldoende  voor  opstapeling  van  kennis  en  productiviteit. 
Academische  opleidingen  kunnen  een  voordeel  hebben om  kennis  op  te  doen.  Indien  deze  zich  niet  vervolledigd met  de  culturele,  historische  en  maatschappelijke  maten, kan  wel  een  problem  vormen  en  zal  niet  voldoende  zijn  . 
VVanneer  al  deze  factoren  elkaar  vervolledigen  kunnen  we spreken  vooruitgang.  Het  is  zeer  belangrijk  om  met  de vraag  “  Wie  ben,  ik,  waar  hoor  ik  en  van  waar  kom  ik  “  geconfronteerd  te  geraken.  Koerdische  vrouvven  hebben  serieuse  problemen  in  deze  situatie.  VVaarom  zou  een Koerdische  vrouvv  geen  roman  schrijver  van  Koerdische taal  en  literatuur  kunnen  vvorden  ? 

Zo  ver  ik  weet,  u  bent  ook  rechten  studerende.  Wat  is de  reden  dat  u  koos  voor  rechten  ? 

Inderdaad.  İk  studeer  aan  faculteit  rechten.  İk  was  op zeer  jonge  leeftijd  naar  Frankrijk  gekomen.  Hoe  ouder  ik werd  hoe  meer  ik  geconfronteerd  werd  met  de  discriminatie.  VVe  zijn  als  volk  een  ontkende  volk.  Deze  is  de  aller  grootste  straf  dat  je  kunt  krijgen  van  de  historie.  De  emotione- le  kant  van  ontkent  te  zijn  is  zeer  diep.  Het  raakt  jezelf  binenin.  En  inderdaad  vvanneer  je  ook  in  deze  syteem  gediscrimineerd  vvordt  begint  de  invloed  ervan  op  heel  je  leven.  Je hebt  heel  de  tijd  een  conflict  binenin  want  aan  ene  kant  heb je  eigen  cultuur  eigen  taal  en  aan  de  andere  kant  datgene van  de  plaats  waar  je  leeft.  Dat  zorg  voor  een  hele  boel  conflicten.  VVat  deze  nog  erger  maakt  is  een  vrouvv  zijn. 
VVanneer  het  zo  ver  komt,  begin  je  naar  nieuvve  dingen  te zoeken  in  je  leven.  Je  begint  een  nieuvve  pad  te  volgen. 


Uiteindelijk  is  de  aankomst  hier  niet  op  vrijvvillige  basis.  Het is  een  soort  verbanning,  nomadenschap  uit  je  eigen  land, uit  je  eigen  gebieden.  Je  bentverplicht  in  een  land  te  leven waar  je  niet  hoort.  İk  was  continu  op  zoek  naar  nieuvvigheden.  İk  vroeg  me  af  wat  ik  allemaal  moest  doen  als  jong vrouvv,  waar  moest  ik  beginnen.  İk  begon  me  van  binenin vragen  te  stellen.  VVanneer  ika  an  school  begon  heb  ik  pas vervreemding  en  de  visie  op  derde  vvereld  gemerkt.  Met een  andere  zin,  de  Oost-  VVe st  concept  heb  ik  met  blote ogen  kunnen  zien.  De  superioriteit  psychologie  van  West op  Oost  heb  ik  zeer  goed  kunnen  merken.  Beschavingen hebben  zulk  bizare  gecomplexeerde  kanten.  VVanner  ik begon  rechten  te  studeren  heb  ik  meer  gemerkt  dat Koerden  geen  eigen  land  hebben.  Een  volk  kan  zonder eigen  land  leven  maar  zeker  niet  zonder  rechten.  Deze  zijn de  gevveten  van  de  samenlevingen.  Het  Recht  word  aan  de hand  van  de  vvetten  en  de  systemen  van  de  landen  uitgebreid.Je  kunt  er  niet  buitenuit.  Hetsysteem  heeft  soms  eigenaardige  eigenschappen  maar  uiteindelijk  ik  gevormd  aan dehandvande  vvetten  vandatland.Overheidenkunnende rechten  van  de  samenlevingen  niet  vormen.  Volkeren  en samenlevingen  kunnen  eigen  mensenrechten  en  rechsta- ten  doen  ontstaan.  VVat  in  samenlevingen  vooral  belangrijk is,  de  synergie  tussen  de  gevveten  en  moraliteit.  Rechtsta- ten  doen  het  anders,  het  gaat  över  de  afspraken  voor  soevereniteit.  İnderdaad  hebben  deze  volkeren  die  geen orechtmatigheden  hebben  nood  aan  literaire,  intellectuele mensen.  İk  als  een  vrouvv  uit  wil  de  Koerdische  volk  op internationale  vlak  verdedigen.  İk  heb  voor  deze  zeer  uitgebreide  kennis  en  onderzoek  nodig. 

VVat  zou  u  vvillen  zeggen  voor  de  jeugd  in  Europa  ? 

Zo  ver  ik  kan  heb  kunnen  observeren,  er  is  een  eenzijdige  jeugd  in  Europa.  Aan  de  ene  kant  politieke  jeugd,  aan de  andere  kant  jeugd  dat  nog  geen  verblijfsvergunning heeft  en  de  laatste  studenten.  Er  zijn  ook  jongeren  die  in Europa  zijn  geboren  en  volledig  vervreemd  zijn  aan  eigen cultuur.  VVat  bepalend  is  voor  levens  stijl  is  het  systeem zelf.  İk  kan  dezelfde  zeggen  över  de  jonge  vrouvven. 
Uiteindelijk  de  plaats  voor  jongeren  die  niet  naar  eigen  historische,  maat-  schappelijke  normen  kunnen  gaan  zijn  de armen  van  hetsysteem.  Je  kuntje  dromen  verliezen  vvanneer  je  uitvvijkt  van  vervvezenlijking  ervan,  vvanneer  je  uitvvijkt  van  de  doel.  ledereen  is  ervan  bevvust  dat  de Europese  systeem  vervagend  is  voor  de  individu.  Systeem heeft  het  meest  schrik  voor  jeugd.  Een  van  de  doelen  van het  systeem  is  dat  om  de  jeugd  doen  afvvijken  van  zijn  dromen,  doelen  en  idealen.  Een  jeugd,  datdroomt,  zich  voorstelt  en  vragen  stelt  is  zeer  gevaarlijk  de  systemen.  Daarom gaat  zij  zich  meer  bezig  houden  met  de  jongeren  en  instanties  doen  ontstaan  die  zich  met  deze  groep  kan  bezig  houden.  Een  jeugd  dat  niet  productief  is,  dat  geen  kennin  kan opdoen  kan  op  geen  enkele  gebied  iets  bij  brengen  aan  de samenleving.  VVat  tegenvvoordig  zeer  belangrijk  is,  we  zouden  moeten  kunnen  voorkomen  dat  patriarchale  systeem een  apolitieke  jeugd  doet  onstan.  Dat  is  zeer  belangrijk  om in  de  toekomst  democratische  plaatsen  te  creeren.  Er  is voor  iedereen  een  rol.  Een  samenleving  heeft  altijd  nood aan  zijn  intellectuele  breinen.  Ideaal  en  gevoel  van  vrijheid biedt  uiteindelijk  een  ruime  keuze  aan  de  individu. 
Uiteindelijk,  alles  begint  met  vrijheid.... 


Vrouvv  vvordt  gegeven  als  offer 


Evin  Truska;  Ikvvoon  in  een  dorp  in  Kandil,  mijn  dorp is  blootgesteld  aan  de  aanvallen  van  Turkije  en Iran.  Evin  Truska  leeft  zoals  veel  andere  dorpelingen  van  haar,  in  vvinter  in  stad  en  in  zomer  in  haar  dorp vvegens  de  aanvallen  op  Kandil  gebergte.  Evin  Truska  is iemand  die  genoeg  heeft  heeft  van  de  aanvallen  maar  toch wilt  ze  haar  dorp  niet  verlaten.  Truska  die  moeder  is  van  vier kinderen  heeft  niet  alleen  genoeg  van  de  aanvallen  maar ook  genoeg  van  de  mannelijke  mentaliteit  tegen  över  vrouvven  in  Zuid  Koerdistan.  Evin  wilt  problemen  die  vrouvven mee  maken  en  haar  vvoede  uitdrukken  met  haar  schrijven. 
Met  de  artikelen  die  ze  schrijft  wilt  Truska  de  problematiek beetje  zichtbaar  maken.  Evin  Truska  bespreekt  de  problemen  van  de  vrouvven  in  Zuid  Koerdistan. 

Een  maatschappij  dat  haarstem  kwijt  is 

Truska;  in  de  Koerdische  maatschappij  zouden  de  vvetten  van  de  mannen  moeten  afgebroken  vvorden.  “  İn  onze samenleving  is  de  vrouvv  onderdrukt.  Maatschappij  zorgt ervoor  dat  de  vrouvv  niet  zelfstandig  is,  maakt  van  haar  de staart  van  de  man.  Op  aile  gebieden  zijn  haar  rechten  haar ontnomen.  Vrouvven  hun  leven  is  zovvel  politiek,  economisch  als  sociaal  verloren  gegaan.  Wat  betreft  de  politiek 


vrouvven  vvorden  als  instrument  gebruikt.  Dat  is  wat  de  bestaande  systeem  van  de  vrouvv  maakt.  Maatschappij  vertrouwt  de  familie  aan  de  man  toe,  ook  de  kapitalistische  systeem  vertrouvvt  de  “familie”  aan  de  man  toe.  Vrouvven  vvorden als  middel  voor  pragmatiek  gebruikt.  Vrouvv  vvordt  geterrorriseerd  in  de  naam  van  de  eer.  Al  eeuvven  maakt  men van  de  vrouvv  de  incontinente  en  diegene  die  geen  identiteit  bezit.  Er  is  een  rustige  maatschappij  die  in  de  vrouvv  is gepersonifieerd  is.  Dat  toont  aan  dat  de  maatchappij  echter  haar  stem  kvvijt  is.  Vrouvv  is  altijd  slap,  en  is  altijd  als problematisch  aangeprezen.  Vrouvv  is  de  partij  die  zich altijd  vragen  blijft  stellen,  dat  is  haar  door  de  patriarchale systeem  aangebracht.  Ze  kan  zelfs  geen  plannen  maken  die duurzaam  zijn.  Prolemen  die  de  vrouvv  mee  maakt  verdiepen  Evin  Truska  vestigtaandachtophetfeit  dat  men  ervoor  zorgt  dat  vrouvv  hulpeloos  is  in  Zuid  Koerdistan.  “  Het  is gedomineerd  door  dogmatische  vvetten  en  tribale  cultuur. 
Culturen  van  de  partijen  zijn  dominant.  Benaderingen  van verschillende  partijen  zorgt  ervoor  dat  de  problemen  van de  vrouvven  dieper  en  dieper  vvorden.  Jaarlijkszijn  erzoveel  vrouvven  die  zich  van  het  leven  beroven,  door  zich  te verbranden  of  te  doden.  Dat  zijn  dingen  die  we  dagelijks mee  maken.  İn  de  naam  van  eer  en  godsdiens  vvorden  vrouvven  vaak  slachoffers  van  gevveld.  Zovvel  in  de  familie  als  in 


de  maatschappij  zijn  vrouvven  victims.  Sociale  verandering is  enkel  mogelijk  vvanneer  vrouvv  mee  opbouvvt.  Het  is mogelijk  vvanneer  de  vrouvv  zelf  mee  vverkt  aan  de  opbouvv. 
Elkevvetzou  moeten  vrouvvvriendelijkzijn.  Alleen  zo  kan  de maatschappij  veranderen”.  Zei  Truska.  Över  het  feit  dat  de maatschappij  niet  echt  öpen  staat  voor  de  vraag  van  de  vrijheid  van  de  vrouvv  zei  Truska  het  volgende;  onze  samenleving  beschouvvt  de  vrijheid  van  de  vrouvv  godslastering. 

Evi n  Truska  vestigde  aandacht  op  het  feit  dat  er  nog  vele vrouvven  onderdrukt  zijn  en  metdedood  bedreigd  vvorden; dagelijks  vvorden  vrouvven  als  offers  voor  de  mentaliteit  van deze  systeem  gegeven”. 

Över  de  aanvallen  van  Turkije  op  Kandil  gebergte  richt, vertelde  Truska;  “  Elke  dag  vvorden  onze  gebieden  gebombardeerd.  Vele  kinderen  van  ons  verloren  hun  leven  tijdens deze  aanvallen.  Het  vvorden  soms  slaaploze  nachten.  We schrikken  van  het  gedacht  dat  er  elke  moment  vliegtuigen kunnen  komen  die  ons  kunnen  bombarderen.  Turkije  kent geen  enkele  grens  op  geen  enkele  gebied.  Vele  onschuldige mensen  zijn  van  leven  beroofd,  vele  dorpen  zijn  gebombardeerd  en  iedereen  staat  er  toe  te  kijken.  Deze  gebieden  zullen  op  een  dag  al  deze  gebeurtenissen  vvreken.  Truska;  “  wij zoeken  onze  hoop  en  verlangen  op  eigen  grondgebied”. 

•  Rojin  Kawa 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kadın  ve  ekonomi 


Nevvaya  Jin 


‘Emeğimizin  karşılığını  alamıyoruz’ 


Malatya’ya  kayısı  işçiliği yapmak  amacıyla  gidenlerden  Gurbet  Merter,  ağır  koşullarda  çalıştıklarını,  ancak emeklerinin  karşılığını  alamadıklarını  söyledi. 

•  Gülşen  KOÇUK  /  JİNHA 


Her  yılın  yaz  aylarında  kayısıların  işlenmesi için  Türkiye’nin  birçok  yerinden,  mevsimlik işçiler  Malatya’ya  akın  ediyor.  Öğrenciler okul  harçlıklarını  çıkartmak  için  çalışırken,  anne babalar  da  ev  geçimini  sağlamak  için  mevsimlik  işçi olarak  geliyor.  Fakat  bu  iki  üç  aylık  çalışma  süreci kolay  geçmiyor.  Çalışma  şartlarının  zorluğu,  işçilerin sağlıklarını  olumsuz  bir  şekilde  etkiliyor.  Zor  koşullara dayanamayan  işçiler  işi  bırakarak  geri  dönmek zorunda  kalıyor.  Bu  işçilerden  bazıları  da  Şırnak’ın Cizre  ilçesinden  Malatya’ya  giden  mevsimlik  işçiler. 

‘Anlaştığımız  şartların  hiçbiri  yerine  getirilmedi* 

Malatya’ya  mevsimlik  işçi  olarak  gittiklerini  fakat çalışma  koşularının  ağır  olmasından  dolayı  geri 
döndüklerini  söyleyen  Gurbet  Merter,  her  gün  25 
kiloluk  kasaları  defalarca  taşıdıklarını  ifade  ediyor. 
Kayısının  işlenme  aşamalarının  çok  zor  olduğunu  dile getiren  Gurbet,  şöyle  devam  ediyor:  “Erkekler  ağaçları  silkeliyor,  biz  kadınlar  da  silkelenen  kayısıları toplayıp  kasalara  dolduruyorduk.  25  kiloluk  kasaları traktörlere  taşıyorduk.  Sonrasında  kasaları  indirip ilaçlanması  için  ambarlara  taşıyorduk.  İlaçlamadan sonra  kayısıları  birkaç  gün  sürekli  dışarı  çıkarıp  sergi yapıyorduk.  Bir  hafta  sonra  da  kayısıların  çekirdeklerini  çıkartarak  patik  yapmaya  başlıyorduk.” 

‘İlaçlama  nedeniyle  zehirlenmeler  oluyor* 


Ortadoğu’da şiddet  ve  kadın özgürlük  gerçeği 

Bin  yıllardır  kadınların  özgürlük  mücadelesi devam  ederken,  kadına  yönelik  şiddet çeşitli  biçimlerde  günümüz  dünyasında hala  var  olmaktadır.  Kadına  yönelik  şiddetin  ülkesi, rengi,  cinsiyeti  olmazken  gelişmiş  veya  gelişmemiş ülkelerde  çok  veya  az  ayrımını  yapmakta  çok  anlamlı  olmamaktadır. 

Yaşadığımız  dünyada  kadınlara  yönelik  ayrımcılığa  karşı  dünya  mücadelesi  gelişmiş  değildir.  Bu nedenle  gelişmiş  modern  ülkelerde  az  gibi  gözüken kadına  yönelik  şiddetin  çok  değeri  bulunmamaktadır.  Ne  yazık  ki  modern  sayabileceğimiz  bu  ülkelerde kadınların  topluma  eşit-özgür  katılımının,  dünyanın her  tarafında  yaygınlaşmasını  geliştirecek  evrensel projeler  yok  denecek  kadar  azdır.  Geliştirilen  çeşitli projeler  ise  kadınların  özgürlük  mücadelelerine büyük  katkılar  sunmamaktadır.  Kadın  özgürlük mücadelesinde  dünya  ülkeleri  hala  fakir  yaşıyor demek  doğru  olacaktır. 

Dünya  genelinde  var  olan  bu  fakirlik  Ortadoğu toplumlarında  ise  daha  çorak  bir  hal  almaktadır.  Ka  - din  hareketlerinin  cılız  çıkan  sesleri,  Ortadoğu’nun gaddar  erkek  zihniyeti  arasında  kaybolup  gitmektedir.  Bu  nedenle  Ortadoğu’da  kadın  özgürlük  mücadelesindeki  gelişimler  çok  yavaş  olmakta,  bu  ise Ortadoğu’nun  erkek  iktidarcı  zihniyetiyle  amansız bir  mücadele  yürütememektedir.  Günümüzde  Ortadoğu’da  yaşanan  iç  savaşların  bu  kadar  çığırından çıkar  hale  gelmesinde,  kadınların  toplumsal  alanda var  olamamalarının  da  bir  neden  olduğunu  söylemek 


Kayısıların  bozulmaması  için  yapılan  ilaçlamadan dolayı  birçok  işçinin  zehirlenerek  hastaneye kaldırıldığını  kaydeden  Gurbet,  “Bazı  arkadaşlarımız,  kokudan  rahatsız  oldular,  ateşleri  yükseldi, kustular,  hastaneye  götürdük.  İki  arkadaşımızın durumu  çok  ağırlaştı”  diyor.  Kayısıların  çekirdek çıkarma  işlemlerinden  dolayı  ellerinin  hareket  ettiremeyecek  duruma  geldiğine  vurgu  yapan  Gurbet, yaşadıkları  zorluk  ve  verdikleri  çabanın  karşılığını alamadıklarına  dikkat  çekiyor.  Gurbet  ayrıca,  aşçı, dayıbaşı  ücretlerinin  kendilerine  ait  olduğuna  da değiniyor.  Çalışma  koşullarının  anlaştıkları  gibi  olmadığını  belirten  Gurbet,  aldıkları  30  TL  ücretin,  12 
saatlik  bir  çalışma  karşılığında  verileceğinin  söylenmesine  rağmen  her  gün  12  saatin  üzerinde  çalıştıklarına  dikkat  çekiyor.  Yemek  malzemelerinin  ve diğer  ödemelerin  30  TL’lik  yevmiyeden  karşılandığını  söyleyen  Gurbet  şöyle  konuşuyor:  “İş  saatgerekir.  Kuşkusuz  bölgede  yaşanan  bu  iç  çatışmalarda  çeşitli  faktörler  bulunmaktadır.  Özellikle  Arap ülkelerinde  yaşanan  iç  çatışmalarda  ortaya  çıkan tabloda,  şiddetin  yoğun  hale  gelmesinde  iktidarcı zihniyetin  dışa  vurumu  olarak  gelişmektedir.  Eğer  ki bu  toplumlarda  kadınların  toplumun  her  alanında daha  özgür  ve  eşit  bir  katılımı  olmuş  olsaydı,  erkek iktidarı  karşısında  bir  direnç  gücü  görüp  kendisini istemeden  de  olsa  törpüleyecekti.  Günümüz  savaşlarında  açığa  çıkan  tablo  karşısında  kadın  özgürlük mücadelesinin  ne  kadar  önemli  olduğunu  bir  kez daha  görmekteyiz. 

Ortadoğu’nun  en  modern  ülkesi  olduğunu  iddia ettiği  Türkiye’de  dahi  her  gün  onlarca  kadın  şiddete maruz  kalmakta  ve  namus  cinayetleri  adı  altında hala  kadınlar  öldürülmektedir.  Kadınlara  yönelik şiddetin  önlenmesi  için  toplumsal  bir  projenin hazırlanması  ve  toplumun  her  kesimini  içine  katarak  zorlayacak  bir  mücadele  planı  yapılmamaktadır. 
Neden  yapılmamaktadır?  Bunun  bir  ihtiyaç  olduğu bilinmemektedir  yoksa  buna  gerek  görülmemektedir?  Göstermelik  aile  planlamaları  ile  işler  nasıl  ters yüz  edilerek  kadınların  haklı  mücadelesinin  içini nasıl  boşaltılmakadır? 

Kadınların  toplumsal  yaşamda  eşit-  özgür  katılımının  bir  gereklilik  olduğunu  hiç  kimse  es  geçemiyeceğine  göre,  burada  yapılan  yine  erkek  iktidarının kurnaz  politikaları  olmaktadır.  Toplumun  bilinçlendirilmesini  sağlayacak  eğitim  projelerini  yürütmek, kamunun  tüm  alanlarında  kadınların  cinsiyet  ayrım¬ 


lerimiz  hiç  düzenli  değildi.  5  buçukta  uyanıp  akşam 7, 8’e  kadar,  bazen  9’a  kadar  çalışmaya  devam  ediyorduk.  Oysaki  anlaştığımız  çalışma  süresi  12  saatti ve  sabah  7’de  başlayacaktık.  Bütün  ihtiyaçlarımızın orada  karşılanacağını  söylemişlerdi.  Fakat  Malatya’¬ daki  eşyalarımız  evimizdekilerden  çoktu...” 

‘İşçiler,  yazın  sıcağında  kapısız, 

penceresiz  evlerde  kalıyor’ 

Cizre’den  Malatya’ya  başlayan  yolculuk  serüveni¬ nin  dahi  çile  gibi  olduğunu  ifade  eden  Malatya  Üniversitesinde  Basın-Yayın  Teknolojileri  bölümün-  de okuyan  Abdülvahap  Erdoğan,  sürekli  işçileri  ziyaret edip  onlara  yardımcı  olmaya  çalıştığını  belirtiyor. 
Ziyaretlerinde,  işçilerin  sorunlarını  dinlediğini  ve çalışma  koşullarının  zorluğuna  tanıklık  ettiğini  söyleyen  Abdülvahap,  işçilerin  sorunlarını  anlatıyor. 
Mevsimlik  işçilerin  en  büyük  sorunlarından  birinin sivrisinekler  olduğunu  dile  getiren  Abdülvahap,  sivrisineklerin  durdukları  yerlerde  çok  büyük  yaralar meydana  geldiğini  ifade  ediyor.  Kayısı  çekirdeklerini çıkaran  çocukların  sabahtan  akşama  kadar  sırtları eğri  bir  şekilde  çalışmasının  da  çocuklarda  kalıcı sağlık  sorunları  meydana  getirdiğine  işaret  eden Abdülvahap,  ilaçlardan  zehirlenen  işçilere  de  vurgu yapıyor.  “İş  sahipleri  isterlerse  yemek,  hastane  gibi konularda  işçilere  daha  çok  imkân  sunabilirler”  diyen Abdülvahap,  ayrıca  işçilerin,  nefes  dahi  alamadıkları barakalarda  kaldıklarını  dile  getirdi.  Abdülvahap, barınma  sorunlarına  ilişkin  şunları  söylüyor:  “Yazın sıcağında  kapısız,  penceresiz,  klimasız  evlerde  ya  da çadırlarda  kalıyorlar.  İşçilerin  sağlığı  için  en  azından bir  klima  taktırılabilir.  Bu  şekilde  hem  işçi  hem  de işveren  memnun  olur.  Bizim  insanımız,  işinin  ehli insanlar  oldukları  için  bu  işi  de  zevke  dönüştürerek verimli  oluyorlar.  Ücret  konusunda  artırım  olursa daha  verimli  olacaklarını  düşünüyorum.  Bu  şekilde işveren  de  işçi  de  memnun  kalır.” 

İşçilerin  çalışma  süresi  boyunca  hiç  dinlenmeden her  gün  çalıştığına  dikkat  çeken  Abdülvahap,  işçilere haftanın  bir  günü  çarşı  izni  verilmesi  gerektiğini  vurguladı.  Mevsimlik  işçilere  seslenen  Abdülvahap,  işe başlamadan  önce  şartların  net  olarak  konuşularak  işi kabul  etmelerini  söylüyor. 


cılığına  karşı  ilkesel  kararların  geliştirilmesini  sağlamak  ve  hukuksal  alanda  anayasal  tedbirler  geliştirmek  zor  olmasa  gerek.  Sorun  zor  olup  olmamasın¬ dan  değil,  sorun  kadınların  özgürleşmesinin  istenmemesidir.  İktidarcı  zihniyet  iktidarını  kadınlarla ortak  bir  paylaşım  üzerinden  dağılmasını  göze  alamamaktadır.  İktidarların  kurbanı  olan  bu  cinayetler¬ de  namus  cinayetleri  adı  altında  her  gün  servis  edilerek,  günlerce  tartışma  konusu  yapılmaktadır.  Oysa burada  çarpıtılan  gerçeği  görmek  ve  özünde  bu  gerçeğe  karşı  mücadele  etmek  önemli  olacaktır. 

Namus  olgusunu  kadının  bedeniyle  bütünleştiren erkek  zihniyeti  ve  onun  kurumlaşmış  ifadesi  devlet olgusu  ise  namus  kavramına  yeni  anlamlar  yüklemesi  gerekende  devletin  kendisidir.  Kadın  özgürlük hareketlerinin,  örgütlerinin  bu  konuda  yapması gereken  öncelikler  vardır,  fakat  kadın  özgürlük mücadelesini  sadece  kadına  yüklemek  ve  kadından beklemekte  yanlıştır,  bu  da  erkeklerin  kurnaz  politikalarının  bir  ifadesidir.  Namus  olgusunun  kadın bedeni  ile  ifade  edilmesini  değiştirecek  devletin kendisi  olmalıdır.  Bunun  için  öncelikle  erkeklerin  zihnindeki  namus  anlayışına  karşı  mücadele  başlatmalıdır.  Eğer  bu  konuda  her  hangi  önemli  bir  adım  atılmayıp,  proje  geliştirilmezse  namus  adı  altında kadınların  ölümleri  devam  edeceği  unutulmamalıdır. 
Devlet  büyüklerinin  yaptıkları  göstermelik  kınamalarında  hiçbir  değeri  olmadığı  anlaşılmalıdır. 

Kadın  cinayetleri  üzerinden  varlığını  sürdüren iktidarcı  zihniyetlerinde,  şiddetten  rahatsız  olmadıklarını  unutmamak  önemlidir.  Şiddetten  arınma  olacaksa,  önce  kadınların  özgürlük  mücadelesinde kadınlar  desteklenir  ve  her  türlü  mücadele  yöntemi pratikleştirilerek  toplumsal  değişimin  sağlanması¬ nın  önü  açılır.  Ortadoğu’da  belirttiğim  açılarda  adımlar  atılmazsa  bugün  yaşanan  şiddetin  azalmasını beklemekte  yanılgılı  olur. 

Ortadoğu’da  giderek  derinleşen  iç  savaşlardaki şiddetin,  kadınların  özgürlük  mücadelesinin  güçsüzlüğünden  beslendiğini  de  unutmayalım.  Kadınların özgürlük  mücadeleleri  ile  toplumsal  değişimi  yaratabilirse  erkeğin  iktidarcı  zihniyeti  giderek  azalacaktır. 


Mahmur'da  Zin kadın  kafeteryası 


Mahmur  Kadın  Vakfı  ve  Belediye  Meclisi  bir ilke  daha  imza  atarak,  geçtiğimiz  Ağustos ayında  'Kafeterya  Zin'in  açılışını  yaptı. 
Kitlesel  bir  katılımla  açılan  kafeterya,  Şehit  Rüstem Kampında  kadınlar  için  yeni  bir  iş  yeri  ve  komünal  bir biçimde  kendilerini  finanse  edebilecekleri  bir  tezgahtır.  Kampta  bulunan  kadınların  kendilerine  ait hem  çalışma  yeri,  hem  de  serbestçe  gelip  gidecekleri  bir  ortamın  sağlanması  amacı  ile  açıldığını  belirten  Mahmur  Kadın  Vakfı  yöneticilerine!  Leyla  Gelir, kendi  ekonomilerini  finanse  etme  olanağını  ve  sosyal  bir  ortamın  yaratacağını  da  söyledi.  Leyla  Gelir, "Daha  çok  kadınları  dışarıya  gitmeden,  kendilerine hizmet  etme  amaçlıdır  diyebiliriz.  Artık  Kampta bulunan  kadınlar,  kendilerine  ait  hem  özgün  bir ortam,  hem  de  kendileri  geçindirebilecek  iş  olanaklarına  sahip  olmuşlardır"  dedi. 

Kafeterya'ya  halktan  yoğun  ilgi  olduğunu,  pozitif tepkilerin  geliştiğini  belirten  Gelir;  "İlk  kez  kadınlara ait  bir  kafeteryanın  olması  halkta  önemli  bir  ilginin oluşmasına  sebep  oldu.  Henüz  yeni  olmasına  rağmen  tepkiler  olumludur'  diye  ifade  etti. 

Belesiye  meclisi  üyesi  Xelat  Mardin  ise  şunları dile  getirdi:  "Kafeterya  Zîn,  komünal  bir  ekonomiyi esas  almaktadır.  Yaklaşık  bir  yıldır  Belediyemiz  ve Mahmur  Kadın  Vakfı  tarafından  başlatılan  bu  çalışmamız  sürmekteydi.  Kafeteryayı  özellikle  genç  kadınlara  ve  bütün  kampta  bulunan  kadınlar  için  açmış olduğumuzu  belirtmek  gerekir"  dedi. 

•  Rojda  Aslan 


AB  kadın  kotasına hazırlanıyor 


AB(Avrupa  Birliği)  ülkeleri  büyük  şirketlerin yönetim  kademelerinde  yüzde  40  cins  kotasını  sağlayacak  yasa  tasarısı  hazırlıyor. 
DW'in(Deutsche  VVelle)  haberine  göre;  Şirketlerde cinsel  eşitsizliğinin  önlenmesi  adına  hazırlanan  yasa teklifi  kabul  edildiği  takdirde,  AB  üyesi  ülkelerde  faaliyet  gösteren  şirketlerin  yönetim  kurullarının  yüzde 40'ı  kadınlardan  oluşacak. 

Avrupa  Birliği  Komisyonu'nun  adaletten  sorumlu üyesi  Viviane  Reding,  büyük  şirketlerin  yönetim kademelerindeki  kadınların  sayısını  çoğaltmak  için uzunca  bir  süredir  lobi  faaliyetlerinde  bulunuyor.  Reding'in  çabaları,  Almanya  da  dâhil  çoğu  AB  ülkesinde iş  yerlerinde  eşitsizliğin  azaltılması  konusundaki başarısızlıklar  nedeniyle  sekteye  uğruyor. 

Taslağının  en  geç  sonbaharda  yürürlüğe  girmesi için  direktif  verileceği  tahmin  ediliyor.  Eğer  taslak 
kabul  edilirse,  1  Ocak  2020  yılına  kadar  AB'ye  üye  27 
ülkede  faaliyet  gösteren  şirketler  eşitlik  gereği  kotaya riayet  ederek  kadın-erkek  çalışanların  sayılarını  dengelemek  zorunda  kalacak.  Söz  konusu  taslaktan  Welt am  Sonntag  ve  Süddeutsche  Zeitung’un  online  sayfalarına  yansıyan  bilgilere  göre,  2020  yılına  kadar  şirketler,  yönetim  kurulu  üyelerinin  yüzde  40’ını  kadınlardan  oluşturmak  zorunda.  #  Haber  Merkezi 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Nevvaya  Jin  .  . 

-  yeni  kuşak 


'Yanlış  hayat doğru  yaşanmaz' 

Kadın-erkek  arasındaki  ilişki;  yüzyıllardır  destanlara, efsanelere,  edebiyata,  resime;  en  nihayetinde  bugün yaşamı  var  eden  diğer  alanların  da(dinlerin,  ekonomi, siyaset,  medya  vb)  vazgeçilmez  konusu  haline  gelmiştir.  Her  alan bu  ilişkiyi  kendi  ihtiyacı  üzerinden  ele  almış,  farklı  tanımlar  geliştirmiş,  farklı  ölçüler  belirlemiştir.  Ancak  bu  tanımlamaların  hepsi kadına  rağmen  yapılmış  ve  kadın  üzerinde  ortaklaşılmıştır. 
Birbirine  çok  zıt  alanlar  bile  söz  konusu  kadın  olunca  aynı  zihniyette  buluşma  yetisini,  öğretisini  geliştirmeyi  başarmışlardır,  ilişki ölçülerini  belirleyen  erkek,  kadının  belirlenen  ölçülere  uyması için  envai  çeşit  yöntem  kullanmıştır.  Adım  adım,  sabırla  kadının etrafında  tahakküm  zihniyetinden  duvarlar  inşa  etmiştir.  (Bu sürecin  ataerkil  toplum  yapılarıyla  geliştiğini  söylememe  gerek yok  sanırım).  Son  yıllarda  daha  sıkça  tartışılan  bu  konular  ve kadın  hareketlerinin  çabası  toplumsal  cinsiyet  eşitsizliğini  açığa çıkarmışsa  da  henüz  tam  bir  kabul  ve  algı  oluştuğu  söylenemez. 

Bu  sadece  erkek  egemen  toplumun  baskılarından  kaynaklanmıyor;  kadının  alışkanlıkları,  bağımlıkları,  korkuları,  güvensizlikleri  de  belirleyici  oluyor. 

Biz  kadınların  erkek  egemen  öğretilerle  büyüdüğü,  ilk  algımızın,  sözcüğümüzün,  duygularımızın,  acılarımızın  kökeninde  bu öğretilerin  yer  aldığı  kesin.  Etrafımızın  kuşatılmışlığı,  nefes  alma¬ nın  bile  zaman  zaman  imkansız  olduğu  olaylarla  karşılaştığımız¬ da  doğrudur.  Hatta  ölümlerden  ölüm  beğendiren  tercihlere  zorlandığımız  çokça  olmuş  ve  olmaktadır.  Yine  maddi  imkanlarımızın  kısıtlı  olduğu  da  bilinmektedir.  Tek  tek  erkeklerden  neler çekildiği  yazılsa,  bunlardan  bir  yol  yapılsa,  belki  yaşanabilecek yeni  bir  evren  keşfedilir.  Böyle  yapamayacağımızdan,  yaşamımızı  ve  dünyamızı  yeni  bir  evrene  çevirmeye  çalışabilir,  hatta  başarabiliriz.  Ama  onun  için  önce  kendi  yaşamlarımızı  tanımlamalı, nerede  durduğumuzu  tespit  etmeli,  ne  istediğimizi  iyi  bilmeliyiz. 

Mecbur  kaldığımız  yaşam  hastalıklı  bir  yaşam.  Mesela  aşk adına  yazılan,  çizilen,  söylenen  onca  duygu,  kelime,  cümle  geriye  şiddet  bırakıyorsa  bir  şeyler  yanlış  demektir.  Ailelere,  çocuklara,  eşlere,  kardeşlere  son  tahlilde  toplum  için  kendimizden feragat  etmemiz  sadece  bizi  baskılamayla  sonuçlanıyorsa  bir şeyler  eksiktir.  Kadınca  "saçımı  süpürge  yaptım"  deyişiyle  başlayan  emeklerimiz  inkar  ediliyor,  yok  sayılıyor,  görünmüyorsa;  bu bir  soruna  işaret  ediyordur.  Kısaca  'her  şeyimi  verdim;  ömrümü, duygularımı,  emeğimi'  sözcükleri  kendimiz  için  bir  anlam  ifade ediyorsa  bir  köşesinden  sorgulamalıyız  bu  yaşamı.  Bunun  için biraz  cesaret,  bazen  büyük  sonuçlar  yaratabiliyor. 

Sakatlanmış  bu  yaşamlarımızı  sağaltmak,  iyileştirmek  bize bağlı.  Kendimizi  değiştirerek,  geliştirerek  çevremizi  değiştirebiliriz.  Bir  kadının  eşinden,  ailesinden,  yakınlarından  değişim  beklemesi  doğru  ama  meyhude  bir  bekleyiştir.  Çünkü  kurulu  düzen, kadının  sadece  hizmetiyle  var  olduğu  bir  düzendir.  Karşılığı olmayan,  toplumun  bütün  iktidar  odaklarını  besleyen  bu  emeği kimse  kaybetmek  istemiyor.  O  halde  önce  istemek  yani  neyin değişmesini  istediğimizi  söylemek,  bunun  için  kararlı  olmak gereklidir.  Kadın-erkek  ilişkilerinde  gerçekten  geleneksel  ölçülerden  farklı  mı  yaşamak  istiyoruz?  Tuhaf  gelebilir  ama  bu  çok önemli.  Mevcut  olanı  tahammül  sınırlarına  çekmek  yeterli  olur mu?  Çokça  eleştirdiğimiz  'hem  sever,  hem  döver'  tarzı  mı  makul olan?  Efendi-köle(biraz  kabaca  oldu  ama  diğerlerinin  toplam tanımıdır),  yani  birinin  lehine,  diğerini  mahkum  etmek  daha  mı cazip  olur?  Ya  da  bireylerin  kendi  kimliklerini  kaybetmeden,  bir birine  hoşgörülü,  eşit,  demokratik  yaşamak  mı? 

Muhtemelen  'saçma  soru,  tabii  ki  demokratik  ve  eşit'  diyorsunuzdur.  Ama  ben  yine  de  düşünün  derim.  Çünkü  böyle  bir  tercih  kadın-erkek  ilişkilerini  özgürleştirir.  Yani  ortak  paydalar  dışında  kimse  kimseye  benzemek  zorunda  değil,  aynı  düşünceyi taşımak  zorunda  değil  (ama  saygılı  olmak  zorunda),  bireyler  birbirine  ait  olmaz,  emek  inkarı  olmaz  gibi.  Bin  yıllara  dayalı  öğretilerimizin  alt  üst  oluşu,  alışkanlıklarımızın  değişmesi,  beklentilerimizin  farklılaşması,  tanıdığımız  geleneklerin  yıkımı  demektir. 
Yeni  alışkanlıklar  ve  yaşam  kültürü  demektir.  Söylediklerim  garip geliyordur.  Çağımızın  popüler  konuları  olduğu  için  'bu  da  ne'  diyebilirsiniz.  Ancak  kadın-erkek  ilişkileri  o  kadar  sorunlu,  sakat,  hastalıklıdır  ki;  gerçekten  köklü  değişiklikler  olmadan  düzelmez.  Yani restore  edemezsiniz-  ki  buna  içinde  yaşadığınız  toplumda  fırsat vermez.  Tümden  değişiklik  ise  büyük  çaba,  emek,  sabır  ve  mücadele  demektir.  Çünkü  yine  mensubu  olduğunuz  bütün  yaşam alanlarını  karşınızda  bulacaksınızdır.  Dolayısıyla  önce  zihniyette dönüşüme  ihtiyaç  vardır.  Bunu  değiştirmeden  yapacağınız  sorgulamalarda  yeterli  sonuçları  açığa  çıkarmayacaktır.  Ünlü  Alman filozofu  Teodor  Adorno'nun '  yanlış  hayat  doğru  yaşanmaz'  tespitinde  olduğu  gibi,  yanlış  zihniyetle,  alışkanlıklarla,  bağımlık  ve ölçülerle  doğru  hayat  yaşanmaz.  O  halde  doğru  hayatlar  için örgütlü  ve  bilinçli  bir  mücadeleyi  yükseltmek  gereklidir. 


Umut  bir  bavulda 


“Biz  sınırdışı  etmeyi  uygun  gördüğümüz  bakana  gönderilmek üzere  bir  bavul  hazırlıyoruz.  Bavulun  içinde  mültecilerin  kendi hikayesi  ve  taleplerini  yazdığı mektuplar  yer  alıyor.” 

•  Melek  PETEKBAŞI 


Yaşam,  gözlerini  dünyaya  açtığın  yer  ile  başlar. 
Dolayısıyla  yaşadığın  yer  yaşamını  belirler. 
Bazen  ise  gözlerini  açtığın  yeri  terketmek zorunda  kalırsın.  Bin  bir  türlü  zorlukla  karşılaşırsın.  Her zorluk  yeni  yollar  ve  arayışlar  yaratır.  Umutlarını  ve özlemlerini  gittiğin  yerlerde  bulmaya  çalışırsın.  Nevvroz Duman'da  12  yaşında  ailesiyle  birlikte  Almanya'ya  mülteci  olarak  gelmiş.  Duman,  mültecilerin  yaşadığı  tüm zorlukların  hepsini  yaşamış.  Bu  zorluklar  onu  arayışlara götürmüş  ve  mültecilerin  yaşadığı  dramla  mücadele etmeye  karar  vermiş.  Nevvroz  Duman,  Sınır  Tanımayan Gençler'de  yer  alıyor  ve  kendisini  en  iyi  orada  ifade  ettiğini  belirttiyor.  Duman,  Sınır  Tanımayan  Gençler'i  ve mültecilerin  yaşamını  gazetemize  değerlendirdi. 

Sınır  Tanımayan  Gençler  insiyatif  üyesi  Nevvroz Duman  mültecileri  destekleyen  insan  ve  kurumların olduğunu  ancak  mültecilerin  eli  kolu  bağlı  oturduklarını söyledi,  "insanların  mültecilere  yaklaşımı  rendice  edici ve  işin  garip  tarafı  mültecilerde  kendilerini  zavallı  gibi görüyorlar.  Ben  zavallı  olmaktansa  mücadeleyi  tercih etmemiz  gerektiğini  düşünüyorum.  Elbette  mültecilerin  yardıma  ihtiyaçları  var,  dil  bilmiyorlar,  yol  yordam, hukuki  bilgi  yetersizliği  yaşıyorlar.  Koşullarımız  çok  ağır ama  bizim  mücadele  etmekten  başka  bir  seçeneğimiz de  yok  sanırım"  dedi. 

Neden  Sınır  Tanımayan  Gençler 

Kendisinin  ve  ailesinin  yaşadıkları  zorlukları  başkalarının  da  yaşamaması  için  arayışlara  girdiğini  söyleyen Duman,  2005'de  kendilerine  yardım  eden  insanlar sayesinde  Sınır  Tanımayan  Gençler  inisiyatifi'ni  kurduklarını  ifade  ederek;  "bu  grup  Almanya  çapında  ilticacı eden  gençlerden  ve  dünyanın  her  ülkesinden  gelen  mülteci  gençlerden  oluşuyor.  Onlarla  olmak  bana  güç  verdi. 
Sınır  Tanımayan  Gençler  içinde  inanıyor  ve  umutluysan kendinde  bir  şeyler  yapabiliyorsun.  İnsanın  kendisi  için arkadaşları  ve  ailesi  için  mücadele  etmesi  kadar  güzel birşey  olamaz.  Ben  burada  bunu  yapıyorum"  dedi.  Sınır Tanımayan  Gençler  insiyatif  üyesi  Nevvroz  Duman,  mültecilere  yardım  eden  kurum  ve  aktivistler  olsa  da  sorunları  bire  bir  yaşayanların  kendileri  olduklarını  söyledi. 


Mültecilerin  dramına  seyirci  kalmayalım 

Nevvroz  Duman,  2005'te  ilk  kez  Sınır  Tanımayan Gençler'in  Baden  VVürttemberg'te  toplantı  yaptıklarını ve  bu  toplantı  sonucunda  Almanya'nın  eyaletlerinde örgütlendiklerini  belirtti.  Sınır  Tanımayan  Gençlerin  her yıl  içişleri  bakanlığının  yaptığı  toplantılara  paralel  olarak aynı  bölgede  ve  tarihte  Sınır  Tanımayan  Gençlerinde konferans  yaptığını  sözlerine  ekleyen  Duman  şöyle devam  etti:  "Üç  günlük  bir  program  hazırlanıyor,  ilk  gün talepler  için  yürüş  yapılıyor,  ikinci  gün  gala  gecesidir. 
Gala  gecesinde  müzik,  tiyatro  ve  eğlence  yapıyoruz  ve  o yıl  sınırdışı  etmeyi  layık  gördüğümüz  bakanı  seçiyoruz. 
Seçtiğimiz  bakan  basında  büyük  ilgi  görüyor.  Üçünçü gün  ise  bir  ödülümüz  var.  O  yıl  mülteciler  için  mücadele eden  kişi  ve  kurumlar  arasından  seçilen  birine  veriliyor bu  ödül.  Ödül  verilen  kişi  ya  da  kurumların  büyük kurumlar  ya  da  siyasetçiler  olması  gerekmiyor.  Tek  bir insan  bile  olsa  mülteciler  için  mücadele  ediyorsa  onun ödülü  hak  ettiğine  inanıyoruz.  Kim  bu  konuda  mücadele yürütüyorsa  öğrenci,  muhtar,  belediye  başkanı,  ev  kadını  bu  konudaki  çabalarına  değer  biçiyoruz.  Örneğin 2010'da  Hessen  eyaletinde  de  sınır  dışı  edilen  bir çocuk  ve  ailesi  için  öğretmen  ve  öğrenciler  ısrarlı  ve kararlı  bir  mücadele  yürüttüler  ve  aileyi  geri  getirttiler.  O yıl  ödül  öğeretmen  ve  öğrencilere  verildi"  dedi. 

Mültecilerin  yaşadığı  dramı  bavul  ile  içişleri  bakanlığına  anlatmaya  çalıştıklarını  söyleyen  Sınır Tanımayan  Gençler  aktivisti  Nevvroz  Duman  tepki  ve eylemlerini  şöyle  anlatıyor.  "Bakanlar  konferansları¬ nın  bittiği  gün  basın  toplatısı  yapıyorlar.  Biz  de  sınırdışı  etmeyi  uygun  gördüğümüz  Bakan'a  gönderilmek üzere  bir  bavul  hazırlıyoruz.  Bavulun  içinde  mültecilerin  kendi  hikayesi  ve  taleplerini  yazdığı  mektuplar var.  Bunları  Bakan'a  vermek  istediğimizi  bildiriyoruz. 
Bakan'da  birini  gönderip  aldırıyor  bavulu.  Geçen  yıl değişik  bir  bavul  hazırlandı.  Bavulun  içinde  yiyecek paketleri  vardı.  Almanya'nın  birçok  yerinde  mültecilere  günlük  yaşam  ihtiyaçlarını  karşılamak  üzere  para 


ya  da  alış  veriş  kuponu  yerine  sadece  yiyecek  paketi veriyorlar.  Gençler  bavulun  içine  paketleri  doldurdular  ve  bu  bavulu  Bakan'a  verdiler"  diye  belirtti. 

Sınır  Tanımayan  Gençler  konferansı'na  katılan gençlerin  çoğunluğu  geçici  oturuma  sahip  olan  gençlerden  oluşuyor.  Sınır  Tanımaya  Gençlerin  ve  mültecilerin  yürüttükleri  mücadele  sonucunda  Almanya'da 
2006  yılında  Bakanlar  tarafından  ilk  oturum  hakkı 
yasası  çıkarıldı.  Ancak  bu  haklardan  yararlanmayan oturum  hakkı  almayan  hala  binlerce  mülteci  var.  Sınır Tanımayan  Gençler  son  olarak  iki  yıldır  mülteci  eğitimi hakkında  yaptıkları  araştırma  sonucunda  Ağustos 
2012  yıl  itibarı  ile  bir  kampanya  başlattılar. 

'Mültecilere  Koşulsuz  Sınırsız  Eğitim  Hakkı' 

Almanya’ da  yaşayan  çoğu  mülteci,  belirsiz  hukuki statüsünde  bulunduklari  için  genellikle  eğitim  ve çalışma  hakkı  verilmiyor.  Yasal  engellerin  ve  de  eğitimde  ki  eşitsizliğin  kaldırılması  için  'Mültecilere Koşulsuz  Sınırsız  Eğitim  Hakkı'  kampanyası  başlatıldı.  Yapılan  bu  kampanya  aynı  zamanda  halkı  ve  basını bilgilendirme  amacını  taşıyor. 

Yine,  eğitim  sisteminde  mültecilerin  yaşadığı  bütün  yasakların  kaldırılması  ve  mülteci  çocukların, gençlerin  eğitim  sisteminde  aynı  haklara  sahip  olmasını  da  amaçlıyor. 

Kampanya'da  öne  sürülen  bazı  talepler: 

‘Çalışma,  iş  yasaklarının  kaldırılması 

‘Başlangıçta  tüm  mültecilere  ücretsiz  dil  eğitimi  hakkı 

‘Hareket  özgürlüğünü  kısıtlayan  kanunların  kaldırılması 

‘Kimliği  olmayan  insanlar  için  eğitim  ve  sosyal  destek  için  eşit  bir  hak 

‘Herkes  için  ayrım  olmadan  ve  ücretsiz  eğitim veren  bir  okul! 

‘Herkes  için  eşit  sosyal  haklar. 


Gençler neden  kita okumuyor? 


Ingiltere'de  gençlerin  kitap  okuma  alışkanlıkları  üzerine  yapılan  bir  araştırma ilginç  sonuçlar  ortaya  çıkardı.  Araştırmaya  katılan  gençler  kitap  okumayı  havalı bulmadıklarını  söyledi. 

İngiltere'de  bulunan  Ulusal  Okur  Yazarlık Derneği'nin  gerçekleştirdiği  araştırmaya katılan  gençlerin  büyük  bir  kısmı  ellerinde kitapla  dolaşmaktan  hoşlanmadıklarını,  kendilerini  kitapla  gören  arkadaşları  karşısında küçük  düştüklerini  söyledi. 

2 1  bin  çocuk  ve  gencin  okuma  alışkanlık¬ 


ları  üzerinde  yapılan  araştırmada  internet ve  bilgisayar  oyunlarına  artan  ilgi  nedeniyle kitap  okuma  oranında  ciddi  bir  düşüş  olduğu  ortaya  çıktı. 

Gençler  özellikle  elinde  kitapla  gezmenin ‘havalı’  durmadığını  düşündüklerini  söyledi. 
Dernek  ailelere  çocuklarına  günde  en  az  10 
dakika  okuma  yaptırmalarını  önerdi.  Uzmanlar  ders  dışında  kitap  okuyan  öğrencilerin sınavlarda  okumayanlara  göre  daha  başarılı olduğunu  belirtti.  •  Haber  Merkezi 


ILO:Gençler işsiz  ve  yoksul! 

ILO,  dünya  genelinde  bu  yıl  yüzde  12.7  olan  15-24 yaş  arası  genç  işsizliğin  2017’de  yüzde  12.9’a  yükseleceğini  açıkladı.  Bu  da  73.3  milyon  gencin  işsiz olacağı  anlamına  geliyor.  Uluslararası  Çalışma  Örgütü (ILO),  Avrupa’daki  krizin  etkisiyle  dünyanın  geri  kalanın¬ da  da  genç  işsizliğin  kötüleşeceği  öngörüsünde  bulundu. 

ILO  dünya  genelinde  bu  yıl  yüzde  12.7  olan  15-24 yaş  arası  genç  işsizliğin  2017’de  yüzde  12.9’a  yükseleceğini  açıklarken  bunun  en  önemli  nedeni  Avrupa’daki kriz  gösterildi.  ILO,  bu  etkinin  kalkınmış  ekonomilerden gelişmekte  olan  ekonomilere  yayıldığını  kaydetti. 

ANF’nin  haberine  göre  ILO  uzmanı  Ekkehard  Ernst, “Etkileri  her  yerde  hissediliyor”  derken  henüz  geçlerin etkilenmediği  Asya’da  da  özellikle  bunun  hissedileceği¬ ne  işaret  etti. 

Yeni  bir  durum  olarak  Çin’de  işsizliğin  yükselişte. 
Doğu  ve  Güney  Asya  yüzde  10  gibi  bir  değerle  dünyanın işsizlikten  en  az  etkilenen  alanı  olurken  bu  oran  Latin Amerika’da  yüzde  14.4,  gelişmiş  ekonomilerde  yüzde 15.6  düzeyinde.  Rekor  ise  yüzde  28.4  ile  Ortadoğu’da. 
Yeni  tahminlere  göre  gelişmiş  ekonomilerdeki  genç  işsizlik  oranı  bu  yıl  yüzde  17.5’ten  kademeli  olarak  2017’de yüzde  15.6’ya  gerileyecek.  Ancak  ILO,  kriz  öncesi 2007’de  yüzde  12.5  olan  oranla  kıyaslandığında  yine  de yüksek  bir  rakam  olarak  kalmaya  davam  ettiğini  kaydetti. 

•  Haber  Merkezi 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dizi  araştırma 


Nevvaya  Jin 


Ortadoğu'da  demokrasi  arayışı  sürüyor! 


Ortadoğu'da  demokrasinin  dinamiklerini  oluşturan  güçler  geniş  bir yelpaze  oluşturmaktadırlar.  Bölgedeki  çok  renklilik  hem  bir  avantaj  ve hem  de  dezavantaj  niteliğindedir. 
Ortadoğu’da  yaşanan  belirsizlik  bunun  göstergesi  durumundadır. 


•  Ronahi  PAZARCIK 


“  »  nacığım  seyahata  çıkıyorum.  Lütfen  benl\  suçlama.  Seçmediğim  bir  yolda  kaybolfidum.  Sana  bilmeden  itaatsizlik  yapmışsam n'olur  beni  affet.  Suçlayacaksan  beni  değil,  bu  devranı  suçla.  Bu,  dönüşü  olmayan  bir  yolculuk.  Ağlamaktan,  sızlamaktan  bıktım.  Artık  gözlerimde  akıtacak  bir  damla  yaşım  yok.  Çok  yoruldum.  Bu  kayıtsız düzeni  ve  vefasız  ülkeyi  de  suçlamaya  gerek  yok. 
Her  şeyi  geride  bırakıyorum.  Yolcuyum.  İnşallah  bu yolculuk  birçok  şeyi  değiştirecek.” 

Bu  sözler  Muhammet  Buazizi'ye  aittir.  İntiharıyla başta  ülkesi  Tunus  olmak  üzere  birçok  Ortadoğu  ülkesinde  halk  ayaklanmalarının  patlak  vermesine  yol açan  kıvılcımı  ateşleyen  gence...  Muhammet  27  yaşındaydı.  Okuyup  bilgisayar  mühendisi  olmuş,  ancak iş  bulamadığı  için  hayatını  seyyar  satıcılık  yaparak kazanmak  zorunda  kalmıştı.  Zabıtaların  kendisinden sürekli  rüşvet  istemelerinden  bıkmıştı.  Birde  mallarına  el  koyduklarında  artık  dayanamayarak  şikayet için  gittiği  belediyede  üstüne  üstlük  görevli  bir memurdan  tokat  yemişti.  Gururu  ayaklar  altına  alınan,  gelir  kaynağından  yoksun  kalan  ve  geleceğe dair  umutlarını  yitiren  Muhammet  sanal  alemde  annesine  bıraktığı  yukarıdaki  veda  mesajı  ile  tarihin  akışına  muazzam  bir  etkide  bulundu.  Mesajında  da  dilediği  gibi;  bu  'yolculuğu'  çok  şey  değiştirecekti... 

Belediye  binası  önünde  bedenini  ateşe  vererek yaşamını  yitiren  Muhammet'in  dramı,  onunla  aynı kaygı,  korku  ve  tepkileri  paylaşan  onbinlerce  genci sokaklara  döktü.  Tunus'un  23  yıllık  diktatörü  Zeynel Abidin  Bin  Ali  rejimine  karşı  başlayan  isyan  dalgası başka  ülke  halklarını  da  etkileyerek  Mısır,  Libya, Yemen  gibi  birçok  Ortadoğu  ülkesinde  onlarca  yılı bulan  diktatör  saltanatlarını  birer  birer  alaşağı  etmeye  başladı.  Mısır'da  Mübarek  rejimi,  Libya'da  Kaddafi iktidarı  yerle  bir  olurken  birçok  ülkede  de  korku  ve protesto  gösterileri  yoğunluk  kazandı.  Bugün  ise, ayaklanmanın  merkezinde  Beşar  Esad  liderliğindeki Baas  iktidarının  hakim  olduğu  Suriye  bulunuyor. 

'Arap  Baharı'  gerçek  bir  bahar  mıdır? 

Tüm  dünyada  büyük  heyecan  yaratan  ve  “Arap Baharı”  olarak  adlandırılan  bu  ayaklanmalar  serisi, Ortadoğu'nun  makus  talihini  yenerek  diktatörlerden kurtulacağı  ve  demokrasi,  insan  hakları,  fikir  özgürlüğü  gibi  çağdaş  değerlerle  buluşacağı  umutlarını yarattı.  Ortadoğu  halklarının  kaderinin  bu  devrim dalgasıyla  kökten  değişeceği  beklentisi  doğdu.  Öyle ki,  onyıllardır  diktatörlerin  demir  yumruklu  yönetimleri  altında  sesleri  kısılmış,  korkuyla  terbiye  edilmiş ve  adeta  uyuşturulmuş  olan  her  yaştan,  her  cinsten ve  her  kesimden  insan  sel  gibi  sokaklara  ve  meydanlara  akarak  özgürlük  taleplerini  dile  getirmeye  ve  diktatörleri  lanetlemeye  başlamış;  kimileri  ise  bu  isteklerini  silahlarla  elde  etme  çabasına  girişmişlerdi. 
Kısa  bir  süre  içinde  “domino  etkisi”  denilen  peşpeşe dalgalar  halinde  birçok  Ortadoğu  ülkesi  bu  altüst oluş  sürecine  dahil  olmuştu. 

“Arap  Baharı”nın  Ortadoğu  halkları  için  gerçek bir  bahar  olup  olmadığı  yönünde  kuşkuların  belirmesi  için  çok  da  uzun  bir  zaman  geçmesi  gerekme¬ di.  Zira  gerek  ayaklanmaların  seyri  içinde  yaşanan ve  başta  ABD  olmak  üzere  emperyalist  devletlerin müdahale  ve  yönlendirmelerini  gözler  önüne  seren gelişmeler  ve  gerekse  diktatörlerin  devrilmesi  ardından  işbaşına  gelen  iktidarlarda  radikal  islami  örgütlerin  etkinliğinin  olması  yeni  kaygıların  doğmasını  da  beraberinde  getirdi. 

Ortadoğu'da  yaşanan  isyanlarda  iç  dinamikler kadar  dış  dinamiklerin  de  rol  aldığını  belirtmek  gerekiyor.  20.  yüzyılda  emperyalizmin  adeta  cetvelle  çizerek  oluşturduğu  sınırlar  dahilinde  bölünüp  parçalanarak  birçok  suni  devlete  dönüştürülen,  Ortadoğu bu  yapısı  gereği  dış  yönlendirmelere  sonuna  kadar 


açık  bir  yapı  arzediyor.  Başta  ABD  olmak  üzere emperyalist  devletlerin  siyasi,  ekonomik  hegemonyası  altındadır.  ABD  emperyalizmi  daha  iyi  ve  rahat sömürebilmek  için  bölüp  parçaladığı  Arap  coğrafyasında  yarattığı  suni  devletlerin  başına  işbirlikçisi  diktatörleri  dikerek  bunların  halk  üzerindeki  çağdışı  iktidarlarını  desteklemiştir.  Başta  petrol  olmak  üzere Ortadoğu  zenginliklerini  gasp  edebilmek  için  gericifeodal,  ilkel  hanedanların  iktidar  ömürlerini  uzattıkça  uzatmalarına,  halk  üzerinde  benzeri  görülmemiş bir  zulüm  yürütmelerine,  halkın  yoksulluk,  eğitimsizlik,  çaresizlik  içinde  sürünmesine  göz  yummuş,  hatta destek  olmuştur.  Bunun  sonucu  olarak,  Ortadoğu halkları  dünyanın  diğer  bölgelerindeki  gelişmelerin uzağında  kalmış;  feodal-dinsel  değerlerin  boğduğu, kötürümleştirdiği,  gelişme  dinamikleri  her  açıdan dumura  uğramış  kitlelere  dönüşmüşlerdir.  Böylesine kötürümleştirilen,  ekonomik  alım  güçleri  alabildiğine daraltılan,  ulusal-toplumsal-sosyal  her  açıdan  aşağılanmanın  en  katmerlisini  yaşayarak  dayanma  gücünü  dinde  arayan  toplulukların  aynı  zamanda  her  an patlamaya  hazır  birer  bomba  olacakları  açıktır. 

Ortadoğu'da  Pandora'nın  kutusu  açıldı 

Bilişim  çağının  sınır  tanımayan  haberleşme-karşılıklı  etkileşme  ve  ortak  harekete  geçme  olanaklarını artırdığı  bir  zeminde  Ortadoğu  halklarının  da  bu gelişmeden  etkilenmemesi  beklenemezdi.  Nitekim, Muhammet  Buazizi'nin  protesto  amaçlı  intiharı  bir anda  sanal  alemde  geniş  çevrelere  ulaşarak  onları ortak  bir  tepkide  buluşturmuş  ve  bu  ortak  tepki Pandora'nın  Kutusu'nun  kapağını  atarak  Ortadoğu'daki  tüm  sorunların,  tepkilerin,  istemlerin  ortalığa  saçılmasına  yol  açmıştır... 

Tunus'dan  başlayarak  Ortadoğu  coğrafyasına yayılan  isyanlar,  halk  kitlelerinin  onlarca  yıl  tepelerin¬ de  taşımak  zorunda  kaldıkları  diktatörlüklere  karşı demokrasi,  özgürlük  ve  sosyal  refah  uğruna  giriştikleri  başkaldırılar  niteliğindedir.  Halk  kitleleri  artık emperyalizme  sırtlarını  dayayarak  baskı,  zulüm, işkence  ve  yoksullukla  hayatlarını  zindana  çeviren diktatörleri  ve  onların  uzantılarını  daha  fazla  taşımama  kararlılıklarını  ortaya  koymuşlardır.  Nitekim  halkın  bu  kararlılığı  sonucu,  güçlü  görünen  kimi  diktatörler  iskambil  kağıtları  gibi  devrilmişlerdir. 

Diktatörlerin  alaşağı  edilmiş  olmaları  halk  kitlelerinin  özgürlük  ve  demokrasi  yolunda  önemli  bir  adım atmalarını  ifade  etmektedir  ancak  henüz  özgürlük  ve demokrasi  mücadelesinde  atılması  gereken  çok adım  olduğunu  bilmek  gerekiyor.  Zira  hem  emperyalistlerin  yeni  yönetimleri  kontrol  etme,  kendi  politikalarına  göre  şekillendirme  güç  ve  çabaları  sürmektedir  ve  hem  de  radikal  İslamcıların  bu  ülkelerdeki  etkileri  ve  iktidarda  kendilerine  yer  bulma  olasılığının artmış  olması  bu  kez  de  şeriatçı  politikalarla  halkın cendereye  alınması  zeminini  güçlendirmiştir.  Yani, Ortadoğu  halklarının  özgürlük  ve  demokrasi  müca¬ 


delesi  yeni  bir  aşamaya  ulaşmış;  bundan  sonra  radikal  İslamcılığın  giderek  artan  etkisinin  doğuracağı baskı  ve  kısıtlamalarla  da  mücadele  etme  zorunluluğu  gündeme  girmiştir. 

“Arap  Baharfm  tetikleyen  etkenlerden  biri  de, emperyalizmin  Ortadoğu'yu  kendi  çıkarları  temelinde  yeniden  dizayn  etme  arayışıdır.  Birinci  Paylaşım Savaşı  sonunda  Ortadoğu'yu  parçalara  bölerek orda  istediği  gibi  at  koşturma  zeminini  yaratan  ve sonraki  yıllarda  da  işbirlikçi  diktatörleri  besleyip koruyarak  iç  gelişim  dinamiklerini  sürekli  tahrip  ettiren  emperyalizm  bilişim  çağında  artık  dünyanın  bir küresel  köye  dönüşmesi  ile  daha  rahat  nüfuz  edebileceği,  kapalı  toplumsal  sistemlerin  kısıtlayıcılığın- dan  önemli  oranda  kurtulmuş,  tüketim  ekonomisi¬ nin  bir  parçası  haline  gelebilecek  ekonomik  alım gücüne  kavuşmuş  kitlelere  ihtiyaç  duydu.  Ortadoğu zemininde  bu,  asırlık  diktaların  hegemonyalarına son  vererek,  halkın  biriken  tepkileri  emperyalist  çıkarları  da  silip  süpüren  bir  patlamaya  dönüşmeden daha  esnek  ve  nefes  alınabilir  bir  siyasal  düzenin yaratılması  demekti.  Bu  nedenle  de,  ABD  emperyalizmi  Büyük  Ortadoğu  Projesi'ni  geliştirerek,  bu  projenin  hayata  geçmesinin  sosyal  ayaklarını  yaratacak olan  Sivil  Toplum  Örgütleri'ni  geliştirmeye  ve  desteklemeye  başladı.  “Arap  Baharı’nda  bu  oluşumların  da  rol  oynadıklarını  belirtmek  gerekiyor.  Ancak bu  rol,  Ortadoğu  halklarının  diktatörlere  karşı  biriken  ve  patlamaya  dönüşen  tepkilerini  emperyalizm lehine  kontrol  etme  ve  onun  çıkarları  doğrultusunda kullanmayı  amaçlayan  bir  rol. 

Ortadoğu'nun  tarihsel,  toplumsal,  sosyal  ve  kültürel  özgünlükleri  ile  karmaşık,  içiçe  geçmiş,  kangrenleşmiş  çelişkileri  bu  zemindeki  mücadelelerin gelişim  seyri  ve  sonuçlarını  kontrol  edebilmeyi  ve öngörebilmeyi  güçleştirmektedir.  Nitekim,  Ortadoğu'da  kendi  çıkarlarına  uygun  yeni  işbirlikçi  yönetimler  kurmayı  amaçlayan  ve  bu  temelde  diktatörlere desteğini  çeken  ABD  emperyalizmi  radikal  islamın bu  ayaklanmalardan  güçlenerek  çıkması  ve  iktidar alternatifi  olmasından  kaygıya  kapılmıştır.  ABD  karşıtlığı  ve  şeriatçı  proğramı  ile  kendisini  zora  sokacak bu  yapılanmaları  zayıflatarak  ılımlı  İslamcı  kesimleri güçlendirme  çabalarına  girişmiş  bulunmaktadır. 

Ortadoğu'nun  kaskatı  karanlık  ortaçağ  sistemine dayanan  aşiretçi-feodal  kabuğu  çatlamış  ve  buradan bu  coğrafyanın  çehresini  değiştirebilecek  güçte; insan  haklarından,  demokrasiden  ve  özgürlüklerden yana  mücadele  güçlerinin  daha  da  gelişerek  çıkması için  bir  zemin  doğmuştur.  Bundan  sonra  bu  yöndeki arayışların  sürmesini  ve  adım  adım  gelişmesini  beklemek  gerek.  Ancak,  Ortadoğu'daki  demokrasi- özgürlük-  insan  hakları  mücadeleleri  ve  taleplerinin Batı'nın  geleneksel  tarzlarından  farklı  olarak  yerel motifler  taşıyacağını,  geleneksel  Ortadoğu  renkleri ve  değerlerine  bürüneceğini  de  bilmek  gerekiyor. 
Emperyalizmin  oryantalist  bakış  açısına  dayanan, Ortadoğu'nun  değerlerini  küçümseyerek  ona  Ba¬ 


tı'nın  değerlerini  ve  sistemini  empoze  etmeye  çalışan her  girişim  anti-ABD  ve  radikal  islamcı-şeriatçı  eğilimleri  körükleyecektir. 

Çok  renklilik  Ortadoğu'nun  avantajıdır 

Ortadoğu'da  demokrasinin  dinamiklerini  oluşturan  güçler  geniş  bir  yelpaze  oluşturmaktadırlar. 
Bölgedeki  çok  renklilik  hem  bir  avantaj  ve  hem  de dezavantaj  niteliğindedir.  Kangrene  dönüşmüş  sorunlar  çözümleri  de  sancılı  kılmaktadır.  En  başta emperyalizmin  böl-parçala-yönet  politikası  gereği  birbirine  karşıt  hale  getirilip  çatıştırılan  birçok  güç  ve çözümsüz  kılınmış  birçok  problem  vardır.  Birçok  halkın  içiçe  yaşadığı  Ortadoğu  coğrafyası  hem  milli,  hem mezhepsel  ve  hem  de  toplumsal  katmanlar  arası  farklılık  gereği  sınıfsal  çelişkileri  ve  cins  çelişkisini  en  ağır yaşayan  bir  coğrafyadır.  Bu  açıdan  toplumsal  sorunlar  ve  dolayısıyla  da  güçler  çok  girift  bir  yapı  arzetmektedir.  Çok  parçalı  yapı  demokrasi  güçlerinin  kendi  aralarında  buluşmaları,  örgütlenmeleri  ve  güçbirliği  yapmalarını  zorlaştırmaktadır.  Bu  da  halkın  çok  değişik  güçlerin  ağına  düşerek  asli  hedeflerinden  sapması  ve  gücünün  heba  olmasını  kolaylaştırmaktadır. 

Ortadoğu  halklarının  demokrasi  ve  özgürlüğüne giden  yol  herşeyden  önce  bu  birbirine  karşı  çok  kışkırtılmış  ve  kalıplara  hapsolmuş  kesimler  arasındaki hoşgörüsüzlüğü  kırıp  farklılıklarla  bir  arada  yaşama kültürünü  geliştirmek  ve  ortak  çıkarlarda  buluşmaktan  geçmektedir.  Gençlik  ve  kadın  başta  olmak  üzere mevcut  siyasal  ve  toplumsal  yapının  mağdurları,  kendi  gerçek  düşmanları  ile  ortak  acılar  ve  çıkarlarda buluştukları  kesimleri  bilince  çıkardıkça,  bu  temelde örgütlenip  güçlendikçe  Ortadoğu'da  gerçek  demokrasi  mücadelesi  de  gelişecektir. 

Kürdistan  özgürlük  hareketinin  ortaya  koyduğu örgütlülük  ve  mücadele  deneyi  bu  coğrafyadaki  so runların  çözümünde  muazzam  bir  zenginlik  sunmaktadır.  Her  türlü  toplumsal  kesimin,  dini  inancın  ve etnik  kimliğin  kendine  yer  bulabileceği  demokratik konfederalizm  Ortadoğu'nun  kozmopolit  yapısına  en uygun  yapılanmadır.  Kapitalist  modernitenin  henüz kendini  oturtamadığı  bu  alan  demokratik  modernitenin  gelişmesine  elverişli  bir  zemin  sunmaktadır.  Ortadoğu  halklarının  demokratik  konfederal  bir  sistemde kendilerini  gerçek  anlamda  var  edebileceği  ve  nefes alabileceği  gerçeği  her  geçen  gün  güç  kazanmaktadır. 
Batı  Kürdistan'da  demokratik  özerkliğin  ha  yata  geçirilmesi  çalışmalarıyla  ortaya  çıkan  durum  da-  bu  gerçeği  güçlendirmektedir.  Her  halktan,  her  dini  inançtan,  toplumsal  kesim  ve  cinsiyetten  insanın  susadığı demokrasi  ve  özgürlük  Ortadoğu'nun  kan  gölüne dönen  topraklarına  ancak  bu  şekilde  gelebilecektir. 

Ortadoğu'nun  demokrasi  güçleri  bu  gerçeğin bilincine  varıp  Kürdistan  deneyinden  yararlanmaya başladıklarında  Ortadoğu'nun  makus  talihi  gerçekten değişmeye  başlayacaktır... 
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Medya  ve  çocuk 


Televizyon  veya  internet  başında  büyüyen  çocukların  yeterince  yaratıcı  olamadıkları,  hayal güçlerinin  zayıf  olduğu;  yine  özgüven  sorunu  yarattığı,  çocukların  iletişimde  zorlandığı  araştırmalarla  ispatlanmıştır. 

•  Roje  UMUT 


İletişim  teknolojisinin  çeşitlenmesi,  yazılı,  görsel  ve  dijital  medyanın  dünyanın  her  yerinde yoğunca  kullanımı  medyayı  önemli  güçler  arasına  taşıdı.  Ancak  gelinen  aşamada  medya,  her  ülkede  veya  her  zaman  toplumun  ihtiyaçlarını,  insan  haklarını  gözettiği  söylenemez.  Nitekim  medyanın  rolü ve  medyaya  hakim  olan  güçler  üzerine  sık  sık  eleştiriler  gelmektedir.  Özellikle  insan  hakları  ve  toplumu doğru  bilgilendirme  yönünde  yapılan  eleştirilerin başında;  medyanın  iktidar  ilişkilerinden  kurtulamadığı  yer  alıyor.  Eleştirilerin  odaklandığı  bir  diğer  konu  ise  insan  haklarının  istismar  edilmesidir.  Medyanın  istismar  ettiği  kesimleri  kadınlar  ve  çocuklar oluşturuyor.  Çokça  tartışılan  bu  konularda  henüz tatmin  edici  ilerlemeler  yapılmamıştır.  Özellikle  toplumda  daha  savunmasız  olan  çocuklar  medyanın  istismarına  en  çok  maruz  kalan  kesimdir.  Çocukların medyada  nasıl  istismar  edildiğini,  buna  karşı  ne  tür tedbirler  alınması  gerektiği  konunun  hassasiyeti  ve güncelliği  açısından  önemlidir. 

Medyada  çocuk  istismarı 

Medyanın  çocukları  istismar  etmesi  iki  boyutta gelişmektedir.  Birincisi  çocuklara  ilişkin  yapılan  ha¬ 


berler,  yani  çocuğun  konu  olduğu  olaylar;  İkincisi  ise medya  ürünlerinin  kullanımı.  Yazılı  ve  görsel  medyada  çocuk  haberlerinin  yapılış  tarzı,  kullanılan  dil, üslup;  görüntü  seçimi,  çocukların  açık  isim  ve  re  - simlerinin  kullanımı  istismara  uğramış  birçocuğu  bir kat  daha  mağdur  etmiş  oluyor.  Yine  benzer  haberlerin  yapılmasında  haber  güncelleme  yaklaşımıyla  tekrarlanması  daha  vahim  bir  tablo  ortaya  çıkarmış  oluyor.  Bu  konu  daha  çok  medya  çalışanlarını  ilgilendirdiğinden  detaylarına  girmeyeceğim.  Çocuk  haberleri  veya  programları  dışında  televizyonların  program ve  haber  tarzları  çocuklar  üzerinde  etki  yaratan  diğer  önemli  bir  konudur.  Medya  ürünlerinde  yaşanan çeşitlilik  ve  programlar  çocukların  zamanının  önemli  bir  kısmını  medya  araçlarının  başında  geçirmesine yol  açmıştır.  Çocuğun  karakter  kazandığı  2-6  yaş arası  zamanının  önemli  bir  kısmı  televizyon  veya  in  - ternet  başında  geçmektedir.  Okul  yaşındaki  çocuklar  içinde  durum  farklı  değildir.  Geçtiğimiz  yıllarda Fransa’da  yapılan  bir  araştırmaya  göre  çocuklar  yıl  - da  900  saatlerini  okulda  geçirirken,  televizyonu  izlemeye  1200  saat  ayırmaktadırlar.  Böyle  bir  tablo  düşünüldüğünde  medyanın  çocuk  yaşamlarında  ki  belirleyiciliği  bir  kat  daha  önem  kazanmış  oluyor.  Çünkü  televizyon  programlarındaki  milliyetçi,  cinsiyetçi öğeler,  haberlerde  ki  yanlış  bilgilendirmeler,  yine çok  sayıda  şiddet  görüntülerinin  yer  alması  çocuğun hayatında  derin  izler  bırakan  konulardır. 

Televizyonun  çocuklar  üzerindeki  etkisini  araştıran  Amerikan  Yale  Üniversitesi  Televizyon  Araştırma  ve  Danışma  Merkezi  bu  konuda  ilginç  sonuçlar ortaya  çıkarmıştır.  Araştırmaya  göre  Amerikalı  bir çocuk,  12  yaşma  gelene  kadar,  televizyonda  8  bini cinayet  olmak  üzere  ortalama  100  bin  şiddet  içerikli  görüntü  izliyor.  Yine  çocuklar  için  hazırlanan  televizyon  programlarında  saatte  20  şiddet  olayı  yer alıyor.  6  yaşındaki  çocukların  televizyon  izleme  süresinin  yüzde  40’ı,  12  yaşındakilerinse  yüzde  80’i  yetişkin  programlarını  izlemekle  geçiyor.  Son  yıllarda çocuk  odalarına  konulan  televizyonlar  düşünüldüğünde  tablo  daha  vahim  olabilir. 

Çocukları  etkileyen  ve  çocuk  istismarının  yaşandığı  medya  araçlarından  biride  sanal  ortam  ya  da popüler  ismiyle  ‘sosyal  ağ’dır.  Bilgisayar  oyun  programlarının  tamamına  yakını  şiddet  içeren  oyunlardır. 
Yine  internet  ortamı  çocuk  istismarının  en  yoğun  ya¬ 


şandığı  yerlerden  biridir.  Gerek  reklamlar,  gerek haberler,  gerekse  de  özel  siteler  aracılığı  ile  çocuk istismarı  fazlasıyla  yaşanmaktadır. 

Medyanın  çocuklar  üzerindeki  etkileri 

Medyanın  çocukların  eğitimi,  yaşamı  ve  ilişkileri üzerinde  ki  etkileri  yukarıdaki  sonuçlardan  anlaşılmaktadır.  Çocuk  yetiştirmede  aile  ve  okulun  yerini  aldığı  bile  söylenebilir.  Medyanın  yetiştirdiği  veya  yetiştirilmesinde  bu  denli  etkili  olmasının  çocuklar  üzerinde  yaratacağı  sonuçlar  vardır.  Mesela  televizyon  veya internet  başında  büyüyen  çocukların  yeterince  yaratıcı  olamadıkları,  hayal  güçlerinin  zayıf  olduğu;  yine  özgüven  sorunu  yarattığı,  çocukların  iletişimde  zorlandığı  araştırmalarla  ispatlanmıştır. 

Şimdiye  kadar  bu  konulara  ilişkin  yaklaşık  3500 
bilimsel  araştırma  yapıldığı  ve  neredeyse  hemen  hepsinde  aynı  sonuçlar  alındığı  tahmin  ediliyor. 

Araştırmalara  göre  gazete,  TV,  internet,  bilgisayar  oyunları  gibi  çok  çeşitli  medya  ürünlerinde  şiddet  içrikli  görüntü  ve  haberlere  maruz  kalan  çocuklarda  saldırgan  davranışlarda  artma,  şiddete  duyar¬ 


sızlaşma,  uyku  bozuklukları,  gece  kâbusları,  saldırganı  model  alma,  kendisine  ve  yakınlarına  zarar  geleceği  korkuları  geliştiğini  gösteriyor. 

Şiddete  maruz  kalmak,  tanık  olmak,  izlemek  şiddete  karşı  duyarsızlaşmaya,  şiddetin  hedefe  ulaşma¬ da,  problem  çözmede  kullanılabilir  bir  yol  olduğunu düşünmeye  yol  açar.  Şiddet  içerikli  film,  müzik,  bilgisayar  oyunlarında  genelde  şiddete  maruz  kalanınacısı,  üzüntüsü,  kaybının  ağırlığı  yansıtamadığı  için  çocuklar  şiddetin  kullanılmasının  sonuçları  hakkında çok  az  bilgi  sahibi  olurlar.  Ayrıca  şiddetin  cinsellik  ve komedi  içinde  işlenmesi,  başkalarına  zarar  vermenin pozitif  duygular  uyandırmasına  yol  açması  nedeniyle özellikle  zararlı  olmaktadır.Toplumda  şiddet  olaylarını azaltmak,  çocukların  günlük  yaşamlarında  şiddet  kullanmalarını  önlemek  için  yayın  araçlarında  öncelikle şiddet  içerikli  ürünlerin  azaltılması  ve  tüm  ürünlerin daha  dikkatli  hazırlanması  gereklidir.  Ancak  en  büyük görev  ailelere  düşmektedir.  Çocukların  bu  tür  yayın ürünleri  ile  vakit  geçirmesinin  sınırlanması,  izleyeceği veya  ilgileneceği  ürünlerin  seçiminin  birlikte  yapılması,  şiddet  unsuru  içeren  film,  müzik  ve  bilgisayar  oyunlarının  sınırlanması  çok  önemlidir. 


Yaşamak  ve düşünmek 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eritan,  'sınıftaki  çocuklar  benimle  neden oynamıyorlar'  diye  düşünüyordu,  önce isminin  anlamını  sorup  durdular.  Diyarbakır’dan  geldiğini  ve  Kürt  olduğunu  öğrenince  artık yanına  yaklaşmaz  oldular.  Teneffüslerde  bir  kenarda oturup  köyünü  düşünüyordu.  Ne  kadar  mutluydu  o zamanlar  arkadaşlarıyla  köyde  koşup  oynarken  bir gün  köyü  terk  edeceğini  hiç  düşünmemişti.  Bu  yıl  4. 
sınıfa  başlamıştı.  Köylerinde  ki  okulunu  seviyordu, yeşillikler  içindeydi.  Köylerinin  hemen  yanında  bir küçük  göl  vardı.  Yüzmeyi  O'na  ablası  öğrenmişti. 


Aslında  sadece  özlediği  köyü  ve  arkadaşları  de  - ğildi,  ablasını  ne  kadar  çok  özlemişti.  Annesine  sorduğunda  cevap  alamamıştı. 

Ayşe  fabrikada  iş  bulduğu  için  seviniyordu  ama evde  yalnız  kalan  yatalak  annesini  düşünürken  kaygılanıyordu.  Köyden  tanıdığı  bir  komşusu  vardı  ara sıra  uğrayıp  göz  kulak  oluyordu.  Komşuları  onlar¬ dan  önce  gelmişti  bu  şehre.  2  çocuğu  gerillaya  katılınca  baskıya  dayanamayıp  evlerini  terk  etmiş  ve  bu kente  gelmişlerdi  onlarda.  Ayşe  düşünüp  duruyordu,  gerillaya  yardım  ettikleri  nedeniyle  kocası  ve köyden  birkaç  kişi  tutuklanınca  üniversite  için şehirde  olan  oğlu  köye  geri  dönmek  istemişti,  birinin  çalışması  lazım  demişti.  Onu  durdurmak  kolay olmamıştı...  'Seneye  kız  kardeşin  de  lise  için  yanına  gelecelö  demişti.  Bir  gün  oğlunun  tutuklandığını  duydu.  Üniversitede  “parasız  eğitim”  istemişler. 
Cahildi,  okuyamamıştı  ama  parasız  eğitim  isteme¬ nin  suç  olmadığını  biliyordu. 

'Suç'  nedir  ki?  Senin  yaşamında  insanca  talepler  bazıları  için  'suç'  olabiliyordu.  Köyde  genç  kalmamıştı,  son  baskılarla  erkekler  gitti,  ne  tarlaları sürecek  ne  de  hayvanlara  bakacak  kimse  kalmamıştı.  2-3  aile  beraberce  eskiden  köyden  birkaç ailenin  yerleştiği  büyük  şehre  yerleştiler.  Ama  hiçbir  şey  eskisi  gibi  değildi.  Türkler  onları  burada istemiyordu.Televizyonda  her  çatışma  haberinden sonra  onlara  bir  mikropmuş  gibi  bakıyorlardı.  Sanki  ölümlerden  onlar  sorumluymuş  gibi.  Kim  ister  ki gencecik  bedenlerin  ölüme  yatmasını. 

Her  geçen  gün  bu  kentte  daha  da  yabancılaşıyordu.  O  kadar  ki  4.  sınıfa  giden  çocuklar  nasıl  bir kine  sahip  olabilirdi  ki  Beritan'la  konuşmuyor,  oyna¬ 


mıyorlardı.  Kürtçe  konuşmaya  korkuyordu,  bir  keresinde  minibüste  komşusuyla  konuşurken  nerdeyse  yüzüne  nefretle  sus  diye  bağıracaklarını  hissetmişti.  Geri  dönecek  bir  köyü  olsa  çoktan  dönerdi. 
Köye  olmasa  da  kendi  kentlerine  dönmeye  kararlıydı.  Olsun,  aç  kalabilirdi  ama  dilini  konuşmadan, dostça  bakan  yüzleri  görmeden  yaşayamıyordu. 
Her  şey  ekmek  değildi.  Aynı  konuda  düşünmek, aynı  tarafa  bakmak,  aynı  talepler  için  haykırmak (dayak  yemek,  gaz  yemek)  istiyordu. 

Hep  merak  ediyordu  Türkler  ne  istiyordu.  Yan yana  çalıştığı  Fatma  ne  istiyordu,  neden  ondan  nefret  ediyordu?  Gerçekten  nefret  ediyor  muydu?  Yoksa sadece  öğretilmiş  verilerle  mi  şartlanmış  yaşıyordu? 
Sonuçta  O  da  bir  anaydı,  bir  insandı.  Neden  bir  insanın  dilin  konuşması  yasaklansın  ki?  Bunun  kime  faydası  olurdu.  Çocukları  kendi  dillerinde  okusa  bunun Fatma’ya  ya  da  onun  çocuklarına  ne  zararı  olurdu  ki. 
Köyünü  düşündü  tekrar  adını  değiştirdikleri,  nenesinden,  dedesinden  öğrendiği  ismin  değişmesinin Fatma,  Ahmet,  Mehmet,  Ayhan  vb.  kime  ne  zararı olurdu.  Devletlerin  politikaları  insanların  arasına  kin nefret  tohumu  ekmekten  fayda  görmüş  müdür? 

Yıllarca  Kürt  yoktur  denilince  gerçekten  Kürt  yok olmuş  mudur?  Tüm  mesele  egemenlik  midir?... 
Büyük  imparatorluk  hayallerinin,  egoların  kurbanı mıdır  bu  politikalar?  Savaş  tüm  acımasızlığıyla devam  ederken,”  biz  halka  hesap  vermeyiz”  nasıl  bir cümledir.  Bir  Başbakan  bunu  söylerse,  onun  emrindekiler  artık  hangi  ruh  haliyle  fütursuzca  istedikleri gibi  at  koştururken  kim  'dur'  diyecek  ki? 

Bu  Türkiye’de  yaşananlara  'dur'  demek  sadece Kürtlere  mi  mahsus?  Bu  suskunluk  niye  gerçekten? 
Yaratılan  'korku  imparatorluğu'  nedeniyle  mi,  yoksa gerçekten  bu  kadar  aymaz  bu  kadar  vurdumduymaz  bir  toplum  mu  yaratıldı?  Ölümlerde  ki  acı  ayrılır mı,  ölenin  Kürt  veya  Türk  olması  ananın  yüreğinde  ki acıyı  farklı  kılması  mümkün  müdür?  Kendi  kaybına üzülürken  diğer  ölümlere  sevinmek  midir  insanlık? 
Bu  savaş  daha  kaç  ölümle  biter  ki,  gerçekten  ölümlerle  biter  mi  savaş?  Tüm  dağlar  bombalansa,  insanlar  ölse,  şehirler  yaşanmaz  hale  gelse  biter  mi  bu savaş?  Kim  kazanır  bu  savaşı,  daha  çok  ölen  mi? 

Yoksa  daha  çok  öldüren  mi? 

Gerçekten  bu  şiddet  neden?... 
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ABD'deki  Rush  Alzheimer  Merkezi'nden  Robert  S. 
Wilson  ve  ekibinin  yaptığı  araştırmaya,  unutkanlık sorunu  olmayan,  55  yaş  ve  üzerindeki  kişiler  katıldı. 
18  yaşından  önce  fiziksel  ve  duygusal  istismara  uğrayıp 
uğramadıklarını  anlamak  üzere,  katılımcılardan  ebeveynlerinin  boşanıp  boşanmadığı,  ailenin  maddi  durumu,  ebeveynleri  tarafından  sevildiklerini  hissedip  hissetmedikleri,  kemerle  ya  da  başka  nesnelerle  cezalandırılıp  cezalandırılmadıkları,  cezalandırıldıklarında  ne  hissettiklerini  de kapsayan  soruları  yanıtlamaları  istendi. 

3,5  yıl  süren  araştırma  boyunca  katılımcılardan  257'si yaşamını  yitirdi.  Bu  kişilerden  192'sine  otopsi  yapıldı. 
Otopsi  yapılanlardan  89'unun  inme  belirtileri  gösterdiği belirlendi.  Bilim  insanları,  çocuklukta  duygusal  olarak ihmal  edilmiş  kişilerin  inme  geçirme  riskinin  diğerlerinden  neredeyse  3  kat  fazla  olduğunu  vurguladı. 

Sonuçların  şeker  hastalığı,  spor  ve  sigara  alışkanlığı,  kalp ve  endişe  sorunları  gibi  etkenler  de  gözönüne  alındığında değişmediği  kaydedildi.  Daha  önce  bazı  araştırmaların, çocukluktaki  duygusal  ihmalin  ilerde  ruh  hastalıkları  riskini artırdığını  gösterdiğini  belirten  bilimciler,  bu  araştırmada ise  travmatik  çocukluk  deneyimleri  gibi  etkenlerin  ileri yaşta  fiziksel  hastalıkların  gelişimini  de  etkiliyor  olabileceğinin  belirlendiğini  ifade  etti.  •  Haber  Merkezi 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Newaya  Jin 


\  Bağışıklık  sistemi 


Tülay  ÖZDEMİR 


Vücudumuz  farklı  enfeksiyon  ve  toksik  ajanlarla savaşmak  için  bağışıklık  sistemine  sahiptir. 
Sağlıklı  bir  bağışıklık  sistemi  kendimizi  iyi  hissetmemizi,  iyi  görünmemizi  ve  enerjimizi  daha  iyi  kullanmamızı  sağlar.  Bizi  enfeksiyonlardan,  kanserden  ve  çevresel zararlardan  korur,  yanık  ya  da  ameliyat  sonrası  iyileşmeyi çabuklaştırır.  Bağışıklık  sistemimizi  zayıflatan  faktörlerden kaçınmaya  çalışmak  örneğin  bizi  strese  sokan  faktörlerden olabildiğince  uzakta  kalmak,  hayata  ve  olaylara  pozitif  bir bakış  açısıyla  yaklaşmak,  alkol  ve  sigara  tüketiminden  uzak kalmak,  dengeli  ve  düzenli  beslenmek,  düzenli  spor  yapmak  bağışıklık  sistemimize  verebileceğimiz  destekler  arasındadır.  Ama  zaman  zaman  bu  destekler  de  yetersiz  kalır ve  dışardan  bağışıklık  sistemimizi  güçlendirici  yardımlar (takviyeler)  da  almak  durumunda  kalabiliriz. 

Bunun  dışında  çevredeki  hava  kirliliği,  ultraviyole  ışınları,  radyasyon,  egzos  gazları,  sigarı  dumanı  vb.  gibi  birçok faktör  hücrelerimizi  etkileyerek  serbest  radikalleri  çoğaltır. 
Vücutta  serbest  radikallerin  çoğalması  kalp  hastalığı,  kanser,  katarakt  ve  yaşlanma  gibi  sağlık  sorunlarını  daha  çabuk ortaya  çıkarır.  Bu  zararlı  etkilerden  kurtulmak  için  vücudumuz  serbest  radikallere  karşı  savunma  mekanizması  geliştirir.  Vücutta  üretilen  bazı  enzimler,  serbest  radikallerden kurtulmamızı  sağlar,  yanmayı  (oksitlenmeyi)  önleyen  antioksidan  maddeler  enzim  miktarını  artırır  ve  böylece  savunma  mekanizması  güçlenir.  Anti-oksidanların  en  önemlileri C  ve  E  vitamini,  betakaroten,  selenyum,  bazı  protein  bileşikleri,  isoflavonlardır.  Bu  anti-oksidanları  içeren  besinleri günlük  beslenmemiz  içerisinde  bol  miktarda  tüketmeliyiz. 
Beta-glukan  ekmek  mayası  hücre  duvarından  elde  edilen, bağışıklık  sistemini  güçlendiren  tamamen  doğal  bir  maddedir.  Bağışıklık  cevabını  artırarak  vücut  savunma  hücrelerinin  patojenleri  daha  etkili  şekilde  yok  etmesini  sağlar  ve sıklıkla  hastalıkları  önler.  Kişinin  kendini  daha  sağlıklı  hissetmesini  sağlar.  Aynı  zamanda  cildin  yaşlanmasını  geciktirir  ve  kolesterol  düzeyini  düşürür.  Stres  gibi  bağışıklık  sistemini  zayıflatan  faktörlere  karşı  vücut  direncini  artırır.  Sık enfeksiyon  geçiren  kişilerde  de  vücudun  hastalıkla  mücadelesini  kolaylaştırır.  Echinacea  doktorlar  tarafından  çok eski  tarihlerden  bu  yana  soğuk  algınlığı  tedavisinde  kulla¬ 


nılır.  Doktor  kontrolü  ile  kullanılması  gerekir. 

Her  erişkin  sağlam  ve  işler  halde  bir  bağışıklık  sistemine  sahiptir.  Ancak  sık  hastalanma,  çevre  koşullarının  uy  - gun  olmaması,  stres,  aşırı  yorgunluk,  uykusuzluk,  kötü  ve yetersiz  beslenme,  sigara  ve  alkol  kullanımı,  aşırı  egzersiz gibi  etkenler  bağışıklık  sisteminin  zayıflamasına  neden olur.  Bronzlaşmış  bir  deride  U.V  ışınları;  Langerhans  hücrelerinin  yok  olmasına  dolayısıyla  bağışıklık  sisteminin baskılanmasına  sebeb  olur.  Burada  deri  kanseri  ve  enfeksiyon  sıklığında  bir  artış  gözlemlenir. 

Güçlü  bir  bağışıklık  sistemine  sahip  olmanın  en  iyi  yolu sağlıklı  bir  yaşam  tarzıdır.  Besin  öğelerinin  organizmaya yeterli  ve  dengeli  miktarda  sunulması,  kilo  kontrolü  için düzenli  ve  ağır  olmayan  kişiye  özel  bir  egzersiz  programı, sağlıklı  ruh  hali  içinse  düzenlenmiş  sosyal  yaşam  ve  kontrol edilebilen  stres  her  birey  için  sağlığa  giden  yoldur.  Sağlıklı bir  bağışıklık  sistemi  kendimizi  iyi  hissetmemizi,  iyi  görünmemizi  ve  enerjimizi  daha  iyi  kullanmamızı  sağlar.  Bizi  enfeksiyonlardan,  kanserlerden  ve  çevresel  zararlardan  korur. 
Ayrıca  yanık  ya  da  ameliyat  sonrası  iyileşmede  de  sağlıklı bir  bağışıklık  sistemi  gerekir. 

Hayatımızda  immun  sistemizi  zayıflatan  faktörlerden kaçınmaya  çalışmak  örneğin  bizi  strese  sokan  faktörlerden olabildiğince  uzakta  kalmak,  hayata  ve  olaylara  pozitif  bir 


bakış  açısıyla  yaklaşmak,  alkol  ve  sigara  tüketiminden  uzak kalmak,  dengeli  ve  düzenli  beslenmek,  spor  yapmak  bağışıklık  sistemimize  verebileceğimiz  destekler  arasındadır. 
Ama  zaman  zaman  bu  destekler  de  yetersiz  kalır  ve  dışardan  bağışıklık  sistemimizi  güçlendirici  yardımlar  (takviyeler)  da  almak  durumunda  kalabiliriz.  Bunlar;  spo[,  doğal Immunostimulanlar,  vitamin  ve  Mineraller,  bitkisel  Ürünler, omega-3  Yağ  Asitleri 

Beslenmede  posanın  önemi 

Liften  zengin  vitamin  depo  sebze  ve  meyvelerdir. 
Vücudun  kullandığı  ve  ihtiyacı  olan  posa,  sindirime  yardımcı  ve  bağırsakların  çalışmasını  sağlayan  en  önemli  unsurlar¬ dan  biridir.  Tok  tutma  özelliği  ile  beraber  detox  etkisinin  de bulunmaktadır.  Vitamin  ve  minerallerin  vücutta  birer  anahtar  olarak  kullanılır  ve  tüm  fonksiyonlarda  rol  alır. 

Aminoasidler:  Kaslarınızı  desteklemek  ve  korumak adına  protein  ihtiyacınızı  da  her  gün  mutlaka  karşılamaksınız.  Protein,  ağırlıklı  olarak  et,  süt,  yumurta  gibi  hayvansal besinlerden  karşılanabilirken,  bitkisel  proteinden  en  zengin  besin  baklagil  grubundan  da  faydalanmak  mümkün. 
Buradaki  püf  nokta,  kullanılan  bu  besinlerin  fazla  yağlı olmaması  ve  kızartma  türevlerinden  oluşmamasıdır. 


Yağın  önemi:  Yağ  asitleri,  özellikle  hücrenin  yenilenmesi  korunması  ve  sinir  sistemi  için  çok  önemlidir.  Fakat çoğu  zarar  azı  karar  olduğundan  dikkatli  tüketilmesi  gereken  bir  besin  grubudur.  Yağ  çeşitlerinden  özellikle  zeytinyağı,  kanola  yağı  ve  fındık  yağı  tercih  edilebilir. 

Enerjinin  merkezi:  Enerji  yeterli  alındığında  kaslarınız düzenli  çalışmaya  ve  özellikle  fazla  yağ  depolarından  arınmaya  başlarsınız.  “Günlük  alınan  enerjinin  yarısından  fazlası  mutlaka  karbonhidratlardan  karşılanmalıdır.  Tahıllar, meyveler,  ekmek,  pilav,  makarna  gibi  besinler  karbonhidratlardan  oluşmaktadır.  Her  gün  mutlaka  sık  ve  azar  azar alınmalıdır.” 

Zaman  çözümü:  Besinleri  doğru  zamanlarda  aldığınızdan  emin  olduktan  sonra  sıra,  en  önemli,  belki  de  en çok  unuttuğumuz  ve  hep  ertelediğimiz  uygulamaya, vücudumuzun  en  çok  ihtiyacı  olan  egzersize,  yani  spora geliyor.  Kaslarımızı  düzenli  bir  frekansta  alıştırmalı,  hormonları  düzenli  kullanmalı  ve  kan  akımını  hızlandırarak hücrelere  detoks  etkisi  yaratmalıyız  ki,  hem  harcadığımız  enerji  dengesini  oluşturmalı  hem  de  bedenimizi  toksinlerden  arındırmalıyız. 


Pratik  Öneriler 


Vejteryarılı  Pizza 


Malzemeler 

4  su  bardağı  un 
20  gr.  yaş  maya 
1  çay  kaşığı  tozşeker 
Yeteri  kadar  ılık  su 
1  tatlı  kaşığı  tuz 
1  çay  bardağı  sıvıyağ 
Üzeri  için: 

l'er  adet  kırmızı  biber  ve  sarı  biber 
10  adet  mantar 
1  adet  soğan 

1  su  bardağı  küp  doğranmış  beyaz  peynir 

2  çorba  kaşığı  mısır  ve  tuz. 


Hazırlamışı : 


Unun  ortasını  havuz  gibi  açın,  içine  maya,  tozşeker  ve  1  su  bardağı  ılık  su  koyup,  maya biraz  kabarana  kadar  bekleyin. 

Tuzu  ve  sıvıyağı  da  ekleyip,  azar  azar  su  ilave  ederek  kulak  memesi  yumuşaklığında  hamur  hazırlayın. 
Üzerini  nemli  bir  bezle  örterek  30  dakika  dinlendirin. 
Hamuru  unlu  tezgahta  elinizle  açıp,  yağlı  kağıt  serilmiş tepsiye  yerleştirin. 

Üstüne  ketçap  sürün. Beyaz  peynir,  mısır,  doğranmış  mantar,  soğan  ve  biberleri  üzerine  yerleştirin.  Kekik,  tuz  ve  karabiber  serpin,  kaşar  peynirini 
ilave  edin.  Önceden  ısıtılmış  200  derece  fırında  20 
dakika  pişirin. 

Afiyet  olsun 


Dünyada  her  800  doğumdan  biri  kromozom  bozukluğuyla  gerçekleşiyor. 
Trisomi  21  ismi  verilen  ve  insanlarda  iki  adet  bulunması  gereken  genin  üç  adet olduğu  durumlarda  görülen  Dovvn  Sendromu yaygın  adıyla  mongolluk  zihinsel  geriliklere yol  açarak  ve  kas-doku  alanında  güçlükler yaşanmasına  sebep  oluyor.  Dovvn  Sendromu tanısı  hamilelik  döneminin  4.  ayından  itibaren  amniyosentez  yöntemiyle  konulabiliyor. 

Ancak,  amniyosentezde  plasentadan  sıvı alınması  bebek  ve  anne  sağlığı  açışından risk  ithiva  ediyor.Şimdiyse  Almanya,  İsviçre ve  Avusturya’da  geliştirilen  yeni  bir  sistemle hamileliğin  erken  evrelerinde  basit  bir  kan testiyle  Dovvn  Sendromu  testi  yapılabilecek. 
Bir  başka  yenilik  ise  kan  testinin  erken  dönem  gebeliklerde  uygulanabiliyor  olması.  12 
haftalık  hamilelerde  uygulanan  kan  testi, anneye  daha  rahat  bir  seçim  imkanı  tanıyor ve  anne,  bebeği  henüz  yeni  oluşuyorken, kürtaj  olup  olmamaya  karar  verebiliyor. 
Ancak  İsveç  Sağlık  Bakanlığı,  kürtaj  değerlerinde  görülebilecek  olası  artıştan  endişe duyduğunu  belirtiyor.  »Haber  Merkezi 


Yüksek tansiyona yoğurt  freni 

Amerikan  Kalp  Vakfı'nın  araştırması,  kaloriyi  artırmadan  öğünlere  yo-  ğurt  eklemenin  yüksek tansiyonu  düşürebileceğini  gösterdi. 
Araştırmaya,  başlangıçta  yüksek  tansiyonu  olmayan  2  binden  fazla  kişi katıldı.  15  yıl  süren  araştırma  boyunca  3  farklı  dönemde  katılımcıların yoğurt  yeme  alışkanlıkları  değerlendirildi.  Yo-  ğurt  yeme  alışkanlığına  sahip kişilerde  yüksek  tansiyon  riskinin  az ve  büyük  tansiyonunun  normal  olduğu  görüldü.  Araştırmacılar,  üç  günde bir  yaklaşık  bir  kase  yağsız  yoğurt tüketenlerde  yüksek  tansiyon  riskinin yüzde  31  düşük  olduğunu  vurguladı. 

•Haber  Merkezi 


Dovvn  sendromuna  ilk  12  haftada  tanı 


‘Süte  biraz  karbonat  atarsanız  hem  çabuk  bozulmaz  hem  de  kolay  hazmedilir. 

‘Ekmeğin  küflenmemesi  için  ekmek  kutusuna  biraz tuz  koymayı  ihmal  etmeyin. 

‘Pastaların  daha  gevrek  olması  için  hamurun  içerisine  bir  çay  kaşığı  tuz  atın  (tatlı  -  tuzlu  farketmez) 

‘Bir  kumaşı  benzin  yada  başka  bir  leke  çıkarıcı  ile silmeden  önce  oldukça  tuzlu  bir  su  ile  silerseniz  leke çıkarıcı  iz  bırakmaz. 

‘Eğer  örtünüze  meyve  suyu  dökülürse  hemen  tuz serpin  ilk  yıkamada  çıkacaktır. 

Ağız  kokusu  için  kahve  çekirdeği  çiğneyin. 

‘Cam  tencerede  yemek  pişirirken  kapağın  buharlaşmaması  için  iç  yüzeyi  limon  kabuğu  ile  silinir. 

Teflon  tavanızda  oluşan  lekeleri  temizlemek  için bir  bardak  suya  iki  çorba  kaşığı  karbonat  ve  yarım  su 
bardağı  sirke  karıştırın.  Bunu  tavanızın  içine  dökün  10 
dakika  kaynatın. 
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Nevvaya  Jin 


kaktüs 
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Ay’da  kum  sizde bu  akıl  varken 


Eskiden  AvrupalI  olmanın  tadı  bir  başkaydı?!?  Havası  vardı... 
Kemal  Sunal  filmlerinde  Alamanyalı  olmanın  trajik-komik yanlarını  seyrederdik.  En  çok  da  komik  yanına  kahkahalarla  bayılırdık!  (Şaka  değil,  kahkahadan  bayılanlar  var.  Yanınızda  biri, gülme  esnasında  eğer  donup  kalırsa  bilin  ki,  bayılmış.  Benden  söylemesi.)  Trajik  yanı  ise  hiç  ilgimizi  çekmezdi.  Hatta  o  kısımları  sıkıcı bulurduk,  çabuk  geçse  de  gülsek  diye  hevesle  beklerdik.  Ne  de  olsa Alamanyalı  olmak  mutluluk  demekti?!? 

Şimdi  Alamanyalı  olduk,  caddeleri,  hatta  şehirleri  doldurduk!  Ne oldu,  başımız  göğe  mi  erdi?  “Başımız  göğe  mi  erdi”  demişken;  geçenlerde  karşı  cinsten  vatandaşın  biri:  “Erkek  aklı,  insanlığı  Ay’a  götürdü” dedi.  Töbe,  töbe!..  Ya  başka  kimseyi  bulamadın  mı  konuşacak?!?  Buna  “faka  basmak”  derler,  bana  da  malzeme...  Vallahi  bunun  erkek  düşmanlığıyla  hiç  bir  alakası  yok.  Resmen  tahrik  var...  Tabi  her  zamanki gibi  tutamadım  kendimi.  Ayrıca  bir  lafın  altında  kalmakta  bana  yakışmazdı.  Hemen  lafı  yapıştırdım:  “Siz,  erkek  aklınızla  Ay’a  gittinizde insanlığa  ne  fayda?  Yani  bir  fayda  gördük  mü?!?  Başınız  göğü  delince herhal  tansiyonunuz  fırlamış  olmalı.”  insan  kızını  kötü  kötü  konuşturuyorlar  ya!..  Şimdi  siz  gittiniz,  Ay’a  ayak  bastınız,  bir-iki  zıpladınız, kolbastı  oynadınız  diye  sizi  öpüp,  başımızın  üzerine  koyacak  değiliz ya!  Üstelik  bize  ne?  Bir  de  mutlu  mutlu  “Ay’a  gittik”  diyor.  Laf  arasına küçümseyici  sözcükler  yerleştirmeyi  de  ihmal  etmiyor.  Sanki  dersiniz ekoloji  namına  bir  ağaç  dikmişler  de  biz  kadınlar  baltalarımızı  sırtlayıp,  ağaçları  kesirmişiz?!?  Orada  bir  Aden  bahçesi  yaratmışlarda  kıskançlıktan  ateşe  vermişiz?  Ya  Star!.,  işin  aslına  gelirsek,  o  akıl  değişmedikten  sonra  ister  Ay’a  git,  istersen  de  Alamanya’ya  hiç  fark  etmez; 


tasta  aynı  hamamda,  kazmada  aynı,  kazanda... 

Geçenlerde  Alamanya’nın  bilmem  ne  kentinde  üç-dört  kadın arkadaşım  oturmuşlar,  tartışmışlar.  “Biz  kadınları  ev  denilen  hapisha¬ neden  nasıl  çıkarırız”  diye  kafa  yormuşlar.  “Ya  nasıl  olur?”  diye  sormayın.  Burası  Alamanya  olabilir.  Lâkin,  bazı  şeylerden  nasibini  alamayanlar  da  olabilir!?!  Nitekim  birşey  almayanların  sayısı  haddini aşarak,  taşıyor...  Yoksa  ne  diye  kadınları  evden  çıkarmak  için  çırpınalım  ki?..  Lafa  gelince  de  havanda  su  dövüyorlar.  “Ma  biz  mi  engelliyoz heval?”  “Yok  canım,  kim  demiş?!?  Üstünüze  demokratın,  d’sini  tanımayız.  Ayıp  ettiniz!  Sizin  bu  demokratlığınız  da  olmasaydı,  hastaha- ne  yüzü  görmeyecektik?  Yüzümüz,  gözümüz  mor  olsun  diye  çırpınıp duruyoruz  vallahi!..  Bir  tane  kül  tablası  fırlatmışsınız  kafamıza,  ma  ne olmuş?!?  O  da  olmasa  evden  çıkmak  için  bahanemiz  olmayacaktı ama,  dimi  canım!”  (!?!) 

Tanrım,  sen  kadınların  akıl  sağlığını  koru! 

Neyse,  ben  ne  diyordum?  Ha,  tamam,  hatırladım.  Bu  kadın arkadaşlarım,  düşündüklerini  kadınlarla  paylaşmaya  karar  vermişler.  Gittikleri  her  evde  neler  yapmak  istediklerini  sıralayıp,  kadınların  görüşlerini  almışlar.  Kimi  kadınlar,  “şunu  da  yapalım,  bunu  da yapalım”  deyip  destek  vermişler.  Buraya  kadar  bir  sorun  yok.  Gayet normal.  Kadınlar  herşeye  hazır.  Fakat  bu  işler  bir-iki  kadınla  sınırlı kalmasın,  her  kadın  faydalansın  diye  başka  kadınlarla  da  görüşmüşler.  En  son  yaptıkları  görüşmede  projelerini  sıralarken  kapının eşiğinde  bir  kafa  belirmiş:  “Heval,  siz  bunları  bizim  geleneklerimize göre  mi  yapacaksınız?”  Herkes  donup  kalmış...  “Yok  yani,  geleneklerimize,  kültürümüze  uymayan  şeyler  bize  yakışmaz.  Bakın,  her yerde  eylem  var.  Kürtler  ayakta!” 

içimde  birşeyler  gezeniyor,  kanım  beynime  hucüm  ediyor. 
Tutmayın  beni...  “Gelenek”,  “kültür”  diyor  bir  de  ya!  Görende  geleneklerine  ne  kadar  sadık  ne  kadar  yurtsever,  her  gün  eylemlerde halayın  başını  çekiyor  sanacak,  içimden  bir  şeyler  diyor;  ‘ocaktaki tencereyi  kafasına  geçir!’  Kadın  korkudan  yerinden  kalkamıyor,  o diyor:  “Kürtler  ayakta!”  Bir  zahmet  bırakta  kadın  da  ayağa  kalksın. 
Ayağa  kalkmışken  belki  yurtseverlik  namına  önce  senden  kurtulur!?! 

Bu  dünyada  eğer  birşey  erkeğe  göre  değilse  emin  olun  ki,  onun olmaması  için  elinden  geleni  yapar.  Şimdi  soruyorum,  siz  söyleyin; bir  seminer  geleneklerimize  göre  nasıl  olur?  Seminerin  kendine göre  bir  usulü  yok  mudur?  insanlar  seminere  çıplak  mı  katılıyor? 

Söyler  misiniz,  film  günlerinin  olmasının  kime  ne  zararı  var?  Film izlerken  ister  çekirdek  çıtlatırız,  ister  çıtlatmayız,  size  ne!  Spor  yapmak  kötü  birşey  midir?  Sporu  geleneklerimizi  göre  nasıl  yapacağız, siz  söyleyin!  Dörtte  üçünün  sularla  kaplı  olduğu  bir  dünyada  yüzme öğrenmek  hakkımız  değil  mi?  Geleneksel  olarak  nasıl  yüzülür?  Bir fikri  olan  var  mı?  Geleneksel  kıyafetlerimizi  giyip,  erkeğin  yerine suda  kadın  boğmaca  mı  oynayalım(?!?)  Şimdi  böyle  bir  adamın kafasına  tencereyi  “geleneklerimize”  göre  geçirmek  ne  kadar  güzel olurdu  dimi?!?  Fikri  kadar,  zikri  de  güzel  olurdu... 

Bu  Alamanya’da  erkekler,  kadınların  bir  araya  gelmesinden meğer  ne  çok  korkuyormuş  ya!  Hayretler  mütemadiyen  yani...  Ne diyelim;  Ay’da  kum,  sizde  bu  akıl  oldukça  ho  hooo,  biz  daha  nerele¬ re  gider,  ne  çok  mezar  eşeleriz  insanlık  adına!... 
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Soldan  Sağa: 

1-Cezaevlerindeki  tutukluların  hazırladığı  Kürtçe  karikatür  ve  mizah  dergisi 
/  kısaca  Halkların  Demokratik  Kongresi 
/  Kürdistan’ın  bir  ili,  2-  Erbap  /  ağrı  kesici  olarak  kullanılan  bir  ilaç  /  bir  nota,  3- Söz,  laf  /  tutu,  4-  Kemik  içindeki  yağlı madde  /  Kuzey  Amerika  kıtasının  en kuzeyindeki  ülke,  5-  Aşırı  sevgi  ve  bağlılık  duygusu  /  Kürtçe  bir  erkek  ismi,  6- Kalsiyum’un  simgesi  /  yayla  atılan  kısa çubuk  /  müzikte  duraklama  /  emzirme organı,  7-  Yapma,  yerine  getirme  / 
Oscar‘a  aday  gösterilmiş  ilk  Kürt  filmi, 
8-  Kısaca  ‘kilogram’  /  soyut,  tinsel  / eski  bir  uygarlık,  9-  Kutsal  saydığı  bir şey  uğruna  kendini  feda  etme  /  cenne¬ te  benzetilerek  yaptırılan  efsanevi bahçe  /  Somali’nin  plaka  işareti,  10- 
Yemiş  verecek  durumdaki  ağaç  /  bir nota  /bilim  ve  sanat  akımı  veya  yöntemi  /  iridyum’un  simgesi, 

12-  Duman  kiri  /  akım  / gram’ın  kısaltması  /  ilham,  — 

13-  Litre’nin  kısaltması  /  _ 

düzlük  arazi  /  bir  çalgı  aleti, 

14-  Ünlü  Kürt  efsanesinde adı  geçen  Menfin  sevdiği kadın  kahraman  /  hükümran,  hakim,  15-  Güney 
Kutbu'nu  içeren  kıtanın  adı 
/  dantel  veya  nakış  ipliği yumağı. 


1 -Yukarıdan  Aşağıya: 

1-Yılancık,  arpacık, çıban  da  denen  bir  hastalık  /  soylu,  2-  Olağanüstü hal’in  kısaltması  /  başkenti 
Kabil  olan  devletin  adı,  3- 
Nakit  /  dansta  kavalyenin eşi,  4-  Soğukla  sıcak  arası 


/  sporda  karşılaşma  /  Kürtçe  bir  kadın ismi,  5-  Gündüzün  son  ve  gecenin  ilk saatleri  /  yatılı  okul,  kışla  vb.  yerlerde hastalar  için  ayrılmış  bölüm,  6-  Od  / eski  dilde  kadınlar,  kızlar  /  düz,  ensiz, yassı  bağ,  şerit,  7-  Hararet  /  Kürt  bir kadın  tiyatro  sanatçısı  /  bir  sayı,  8-  Aşk 
/  sema,  9-  Bir  yerin  korunması  için  taştan  yapılmış,  yüksek  duvarlı  ve  kuleli kale  /  haritasını  çıkarmak  için  bir  araziyi  üçgenlere  bölme  işi,  10-  ‘Doktor’un kısaltması  /  peygamber  /  saf  dışı  bırakılmış,  11-  Bir  meyve  /  müzikte  bir sesin  yarım  ses  kalınlaşacağını  belirten nota  işareti  /  gümüş’ün  simgesi,  12- 
Pişmanlık  /  maksat,  hedef /amaç,  13- İslamiyette  bir  mezhep  /  osmiyum’un simgesi  /  Kürtçe’de  ‘kıl’,  14-  Ulu,  yüce  / bir  soru  eki  /  Urfa’nın  bir  ilçesi,  15- Kürtçe’de  ekmek  /  Mardin’in  bir  ilçesi. 
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Nevvaya  Jin 


Güney  Afrikalı  bir  mücadeleci:  Olive  Schreiner 


Toplumun  hastalıklarını  tedavi  etme  tutkusuna  sahip  olan  Olive,  ilaçlarla  yapamadığını  kalemiyle  yapmaya  girişti.  “Bir  Afrikalı  Çiftliği  Hikayesi”  kitabı,  bilinemezcilikten  kadınların  sorunlarının  tedavisine  kadar  o  günün  toplumunun  çeşitli  konularını  ele  alış  tarzıyla  alkışlandı. 

•  Ronahî  Serxwebûn 


Toplumun  hastalıklarını  tedavi  etmek  konusunda bir  tutkuya  sahip  olan  Olive,  ilaçlarla  yapamadığını  kalemiyle  yapmaya  girişti.  “Bir  Afrikalı  Çiftliği Hikayesi”  kitabı,  bilinemezcilikten  kadınların  sorunlarının tedavisine  kadar  o  günün  toplumunun  çeşitli  konularını ele  alış  tarzıyla  alkışlandı. 

Olive  Schreiner;  Güney  Afrikalı  yazar,  entellektüel, kadın  hakları  savunucusu,  savaş  ve  ırkçılık  karşıtı  mücadeleci...  "Bir  Afrikalı  Çiftliği  Hikayesi”  (The  Story  of  an African  Farm)  romanıyla  tanındı.  1883  yılında  yazılan kitap  günün  yakıcı  sorunlarını  cesurca  ele  alışıyla  dikkat çekti.  Bu  romanıyla  Schreiner  bilinemezcilik,  varoluşsal bağımsızlık,  bireycilik  ve  kadınların  mesleki  beklentileri¬ nin  yanısıra  sömürge  sınırındaki  yaşamın  temel  doğasını işliyordu.  Hakkında  yapılan  yeni  araştırmalarda;  Ingiliz emperyalizmi  tarafından  dışlanan  Afrikalılar,  Güney Afrikalı  siyahlar,  Hindistanlılar,  Yahudiler  gibi  kesimlerin bir  savunucusu  olarak  değerlendirilmektedir.  O  sosyalizm,  pasifizm,  vejetaryenlik  ve  feminizme  ilgi  gösterse  de belli  kategorilere  sıkışıp  kalmaktan  kaçınmıştır.  Yayınlanmış  eserleri  ve  diğer  yazılarında  siyasi  radikalizmin  tuzaklarından  kaçınarak  tüm  halklar  arasında  ılımlılık,  dostluk ve  anlayış  gibi  değerleri  savunmuştur.  Geleneksel Hristiyanlık  akımı  karşıtı  Viktoryen  arkaplanından  dolayı özgür  düşünceli  biri  olarak  tanımlansa  da  İncil'in  ruhuna daima  bağlı  kalmış  ve  misyoner  ailesinin  dünya  görüşünün  laik  bir  versiyonunu  yaratmıştır. 

Olive  Emilie  Albertina  Schreiner  1855-1920  yılları arasında  yaşadı.  Güney  Afrika'da  misyoner  bir  çift  olan 


babası  Gottlob  Schreiner  ile  annesi  Rebecca  Lyndall'ın  on iki  çocuğundan  dokuzuncusuydu.  Çocukluğu  sert  koşullarda  geçti;  babası  sevecen  ve  yumuşak  olsa  da  annesi kendi  yetişme  tarzına  damgasını  vuran  kısıtlamaları  ve özdisiplini  çocuklarına  da  öğretmeye  kararlıydı.  Olive  ilk eğitimini  yetenekli  ve  eğitimli  olan  annesinden  aldı. 

Olive  altı  yaşındayken  babası  Eastern  Cape'deki Healdtovvn'a  VVesleyan  eğitim  enstitüsünü  yönetmek üzere  gönderildi.  Ancak  Gottlob  misyonerlik  kurallarına aykırı  olarak  ticaretle  de  uğraştığı  için  utanç  içinde görevden  atıldı.  Hayatında  ilk  kez  kendi  yaşamını  düzenlemekle  karşı  karşıya  kaldı  ve  bir  iş  girişiminde  bulundu. 
Ne  var  ki,  başarısızlığa  uğrayarak  bir  yıl  içinde  iflas  etti. 
Aile  sefalet  içinde  bir  yaşama  sürüklendi. 

Ağabeyi  Theophilus  ve  erkek  kardeşi  elmas  arayıcılığı için  Batı  Griqualand'a  gidince  Olive  de  yaşamını  kazanmak  için  mürebbiye  olarak  çalışmaya  başladı,  ilk  çalışma alanına  giderken  tanıştığı  VVİllie  Bertram  onunla  din konusunda  aynı  görüşleri  paylaşıyordu  ve  ona  Herbert Spencer'ın  “İlk  İlkeler”  isimli  kitabını  verdi.  Bu  kitap Olive'in  üzerinde  derin  etki  bıraktı.  Herbert  Spencer  dini doktrini  ve  inancı  reddettiği  gibi,  insan  bilgi  ve  anlayışı kapsamı  dışında  kalan,  doğa  ve  teleolojik  evrenin  birliğinden  doğan  mutlak  bir  inancı  savunuyordu.  Bu  düşünce  Olive'in  kendisi  için  örgütlü  din  dışında  özgür  bir  ahlak yaratma  çabası  ile  de  örtüşüyordu. 

Olive  bundan  sonra  da  uzun  yıllar  değişik  yerlerde değişik  ailelerin  çocukları  için  mürebbiyelik  yaptı.  Birçok kez  erkek  işverenlerinin  cinsel  tacizleri  nedeniyle  işini bırakıp  başka  bir  aile  aramak  zorunda  kaldı.  Bu  süreçte Julius  Gau  isimli  biriyle  kısa  süren  bir  nişanlılık  yaşadı. 
Ayrıldıktan  sonra  ailesinin  yanına  döndü,  ardından  erkek kardeşleriyle  birlikte  yaşamaya  başladı.  Ne  var  ki,  elmas bulma  güçlüğü  nedeniyle  kardeşlerinin  ekonomik  durumu  iyi  değildi.  Olive  tekrar  mürebbiye  olarak  evden  eve, kentten  kente  dolaşmak  zorundaydı.  1874  yılında  kesin olarak  ailesinin  yanına  döndüğü  zaman  ilk  kez  geçirdiği astım  krizi  sonraki  yaşamında  da  yakasını  hiç  bırakmadı. 
Ailesinin  kötü  ekonomik  durumundan  dolayı,  onları  desteklemek  için  sağlığının  kötü  olmasına  rağmen  eski  işine dönmek  zorunda  kaldı.  Bu  kez  çiftliklerde  mürebbiyelik yapıyordu.  Daha  sonra  “Ralph  İran"  takma  adıyla  yayınlanan  “Bir  Afrikalı  Çiftliği  Hikayesi”  adlı  romanına  bu  çiftlik  yaşamı  esin  kaynağı  oldu.  Aynı  dönemin  bir  diğer ürünü  de  “Rüya  Yaşam  ve  Gerçek  Yaşam”  isimli,  hikayeler  ve  alegorilerin  (hiciv)  oluşturduğu  kitaptı. 

1871-1880  arası  dönemde  mürebbiye  olarak  çalışırken  Charles  Darvvin,  Herbert  Spencer,  John  Stuart  Mili  ve Ralph  VValdo  Emerson'ın  kitaplarını  okudu.  Daha  sonra yazdığı  birçok  kitabın  taslakları  yaşamının  bu  döneminde 


ortaya  çıktı.  Bunlar  arasında  daha  ergenlik  çağında  yazmaya  başladığı  “Bir  Afrikalı  Çiftliği  Hikayesi”  ile  “Erkekten Erkeğe”  ve  “Undine”  de  vardı.  Romanlarının  temel  konuları  çocukluk  deneyimleri,  ruhsal  arayışlar  ve  bireysel  haklar  ile  sosyal  kurallar  arasındaki  çelişkilerdi.  Yazılarında naturel,  sembolist,  politik  ve  felsefik  tarzları  harmanlardı. 

Toplumun  hastalıklarını  tedavi  etmek  konusunda  bir tutkuya  sahip  olan  Olive,  ilaçlarla  yapamadığını  kalemiyle  yapmaya  girişti.  “Bir  Afrikalı  Çiftliği  Hikayesi”  kitabı, bilinemezcilikten  kadınların  sorunlarının  tedavisine kadar  o  günün  toplumunun  çeşitli  konularını  ele  alış  tarzıyla  alkışlandı.  Ünlü  seksolog  Havelock  Elis'in  kitabı  ile ilgili  ona  yazdığı  mektup  ikisi  arasında  ömürboyu  sürecek  bir  dostluğun  başlangıcı  oldu.  Elis,  onunla  entellektüel  tartışmalar  yürütmenin  yanısıra  bir  güç  kaynağıydı da.  İkisi  1884'de  katıldıkları,  bir  grup  özgür  düşünürün 


politik  ve  felsefik  tartışmalar  yürüttükleri  “İlerici  Örgüt-İenme”nin  bir  toplantısında  ilk  kez  yüzyüze  geldiler.  Bu grup,  Olive'in  üyesi  olduğu  ve  o  dönemin  birçok  önemli sosyalisti  ile  tanışmasına  olanak  sağlayan  radikal  tartışma  gruplarından  biriydi.  Tanıştığı  sosyalistlerden  biri  de Kari  Marx'ın  kızı  Eleanor  Mara'tı.  Olive  bu  tartışma  gruplarından  “Yeni  Düzenin  Dostluğu”  ile  Kari  Pearson'ın “Erkek  ve  Kadınlar  Klübü’yle de  ilişkideydi.  Bu  İkincisinin toplantılarında  kadın  eşitliğinin  önemi  ve  cinsiyet  ilişkilerini  ele  alışta  kadın  kadar  erkeğin  de  değerlendirilmesi gereği  üzerinde  duruyordu.  Olive  Schreiner  1886'da İsviçre,  Fransa  ve  İtalya'ya  bir  gezi  düzenledi.  Bu  dönemde  üretken  bir  yazma  sürecindeydi.  “Erkekten  Erkeğe” kitabı  üzerinde  çalıştı;  birçok  alegori  (hiciv)  yayınladı. 
Aynı  zamanda  Mary  Wollstonecraft'ın  “Kadın  Hakları'nın Bir  Savunusu”  kitabı  üzerine  bir  çalışma  kaleme  aldı. 

1889  yılında  İngiltere'den  ayrılarak  Güney  Afrika'nın 
CapeTovvn  şehrine  döndü.  Ülke  ve  çevresindeki  insanlarla  ilgili  makaleler  yazdı.  Bunlar  daha  sonra  “Güney  Afrika Üzerine  Düşünceler”  adıyla  yayınlandı.  Tanınmış  kadın aktivistlerle  arkadaş  oldu.  Yerel  siyasetle  ilişkisi  sonucu, Güney  Afrika'daki  ırkçı-sömürgeci  sistemin  öncülerinden olan  Cecil  John  Rhodes  ile  tanıştı  ancak  onun  siyahların kamçılanmasına  izin  veren  bir  yasayı  desteklemesi  üzerine  ilişkisini  keserek  hakkında  “Mashonaland'ın  Trooper Peter  Halkef’i  isimli  bir  hiciv  kitabı  yazdı.  Bu  yasaya muhalefet  sürecinde,  politikada  aktif  bir  çiftçi  olan Samuel  Cronvvright  ile  tanıştı.  Evliliğin  kısıtlayıcı  olduğuna  inanan  Olive  buna  rağmen  1894'de  Cronvvright  ile evlenerek  onun  çiftliğine  yerleşti.  Tek  çocukları  olan  kızları  doğduktan  sonra  ancak  bir  gün  yaşadı.  Sağlık  sorunları ağırlaşan  Olive  kendini  yazmaya  verdi. 

1898'de  çift  Johannesburg'a  gitti.  Boeder  ile ingilizler  arasındaki  savaşta  Cumhuriyetçileri  ve  barışı savundular,  ingilizlerin  gözünü  gerçeklere  açmak  amacıyla  Olive,  “Bir  İngiliz  Güney  Afrikalının  Gözüyle  Güney Afrika  Sorununu  yazdı,  ancak  çabaları  etkili  olamadı.  Bu süreçte  cins  eşitliği  ve  sosyalizm  üzerine  düşüncelerini içeren  “Kadın  ve  İşgücü”  kitabını  yazdı. 

Son  yılları  sağlık  sorunları  içinde  geçti.  Yine  de  siyahların  ve  kadınların  hakları  için  mücadelesini  sürdürdü. 
1907'de  “Kadınlara  Oy  Hakkı  Ligi”  Cape  Kolu'nun  başkan  yardımcısı  oldu.  Ancak  diğer  kollar  siyah  kadınları  oy hakkı  dışında  tutmaya  kalkınca  desteğini  geri  çekti. 
Tedavi  için  tek  başına  İngiltere'ye  gidişinden  kısa  bir  süre sonra  1.  Dünya  Savaşı  başladı.  Bu  dönemde  pasifizmi savunarak  Gandi  ve  diğer  bazı  aktivistlerle  ilişkiye  geçti. 
Aynı  dönemde  savaş  üzerine  “Uygarlığın  Şafağı”  adıyla son  kitabını  yazdı.  Savaştan  sonra  geri  döndüğü  Cape'de 1920'de  yaşamını  yitirdi. 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 

XIII.  bölüm 


Ben  ne  yapabilirim  ki?  Doktor  olan  sizsiniz?  Zin de  bakışlarını  ona  çevirerek;  Bir  insan  iyileşmek  istiyorsa  iyileşir.  Kendine  moral  vermesi, yaşamı  sevmesi  gerekiyor.  Size  tavsiyem,  bundan sonra  içinizdeki  kaygıları  bir  yana  bırakmanız  ve  bize güvenmeniz.  Göreceksiniz  daha  çabuk  iyileşeceksiniz. 
Sahi,  siz  üniversitede  hangi  bölümü  okudunuz? 

-Şimdi  neden  böyle  bir  soru  sordunuz?  diye  yarı öfkeli  sordu.  Zin  de  rahat  bir  şekilde; 

-Okul  okuduğunuz  için  bizi,  söylediklerimizi  daha iyi  anlayabilirsiniz,  insanlardaki  manevi  güç,  zorluklar karşısında  direnme  iradesi  kazandırır.  Bu  nedenle  sordum.  Biryandan  yarayı  kapatan  Zin'in  düşüncelarini  de rahat  ifade  etmesine  hayran  kaldı.  Ona  karşı  haksızlık yapmak  istemiyordu  ama  onun  gücü  karşısında  yenilmek  de  istemiyordu.  Zin'in  kalktığını  görünce; 

-Mimarlıkta  okudum  doktor,  dediğinde  Zin  başıyla teşekkür  etti. 

Bu  sırada  Aslan  hazırlıkların  tamalandığını  ve  yola çıkılacağını  haber  verdiğinde  Bahadır'ı  da  iyice  giydirdikten  sonra  ayağa  kaldırıp  yavaşça  yürüttüler.  Dikkatlice  katıra  bindirdiler.  Bu  kez  Cenk  onunla  yolculuk  yapa¬ 


caktı.  Her  ikisi  de  bundan  memnun  oldu.  Cenk Bahadır'ı  belinden  kavradığı  gibi  sohbete  başladı.  Zin kafasını  anlamlı  sallayarak,  sigaranın  yasak  olduğunu işaretle  anlattı.  Askerin  canı  sıkıldı  bu  duruma.  Kaçamak  yapma  imkanları  yoktu,  çünkü  doktor  çok  ciddi bir  şekilde  önlerinden  yürüyordu. 

Yamaçlardaki  kar,  öğle  güneşinin  etkisiyle  eriyordu. 
Belli  olan  patika,  çamurdu  ve  yürüyüşlerini  zorlaştırıyordu.  Düz  yolda  iyi  yürüyorlardı  ama  rampalar  zorluyordu. 
Katırların  ayakları  kayıyor  yaralılar  zorla  zaptedilebiyorlardı.  Ahmet'in  yardımına  giden  VVelat,  katırın  başını  çekmesine  rağmen  katır  yürümüyordu.  Olduğu  yerde  de  duramıyordu  çünkü  kaygan  zemin  onu  hep  geriye  çekiyordu.  Arkadaşlarını  sırtlayacakları  yere  ulaşmadan  yaşanacak  böyle  bir  şeye  hazır  değillerdi  henüz,  iki  saat  öteye kadar  gitmeleri  gerekiyordu.  Oradaki  şkefte  ulaşmaları ve  orada  bir  gece  kaldıktan  sonra  yola  çıkmaları  gerekiyordu.  Mahir,  Ahmet'in  çok  zorlandığını  anladığında; 

-Eşyaların  yüklü  olduğu  katırın  yükünü  indirin. 
Ahmet’i  ona  bindireceğiz  diyerek  eşyaların  yüklü  olduğu  katırın  durdurulması  talimatını  verdi.  Cenk  de  bindikleri  katırın  dizginini  çekerek  güçlükle  durdurdu. 


Askere; 

-  inat  tutmuş  bir  katırı  ikna  etmek  kadar  zor  bir  şey yoktur  heval.  Onların  dilini  bilmek  bir  sanattır  bizde. 

-Siz  de  ikna  etmezsiniz  olur  biter.  Kendinizi  neden  o kadar  yoruyorsunuz  ki? 

-Yaşamımızı  hangi  koşullarda  yürüttüğümüzü  bilsey- din,  katırların  bize  ne  kadar  fayda  getirdiğini  daha  iyi kavrardın.  Denetimi  altında  bir  katırın  uçurumda  uçması  sonucu  bir  arkadaş  özeleştiri  raporu  yazdı.  O  kadar masraf  yapılıyor.  Bir  katır  senin  en  iyi  yardımcındır. 

"Tanrım  ne  günlere  kaldık"  diye  içinden  geçiren Bahadır, diğer  yandan  da  etrafındaki  koşturmanın  ne kadar  içten  olduğuna  şaştı.  Bu  insanlara  haksızlık yapmaması  gerekiyordu.  Her  yaptıkları  bir  anlam taşıyordu.  Kendisinin  en  basite  aldığı  bir  şey  onlarda çok  önemli  olabiliyordu.  Yaşam  bunları  eğitmişti. 
Konuşmaları,  yaklaşımları,  acıları  ve  sevinçleri  ona çok  yabancı  geliyordu. 

Takrar  yola  koyulduklarında  ikindi  vakti  olmuştu. 
Yükseklerden  esen  fırtına  kar  tozlarını  onlara  kadar ulaştırıyordu.  Arazi  de  gittikçe  sertleşiyordu.  Aşağılardaki  çamurlu  arazi  burada  donmuş,  kaygan  bir  hale  gel¬ 


mişti.  Katırlar  adım  atamaz  hale  gelmişti.  Yorgunluğa yenilmemeleri  gerekiyordu.  Çok  az  yolları  kalmıştı  ve yaralıları  sırtlayabilirlerdi  ama  katırları  öyle  bırakamazlardı.  Mahir  Zin'i  yanına  çağırarak  sıkıntı  dolu  bir  halde; 

-Ne  yapalım,  yaptığımız  darbestlere  koyup  çıkaralım  mı  yaralıları?  Zin  de  etrafına  bakınarak  en  mantıklı seçimi  yapmanın  sorumluluğuyla; 

-Akşama  az  bir  zaman  kaldı.  Arkadaşları  taşısak bile  katırları  bu  orta  yerde  bırakamayız  ya  da  geri  de gönderemeyiz.  Bu  nedenle  daha  da  yorulup,  kalan  yolu tamamlayalım  diyorum.  Konuşurken  arada  bir  dönüp Bahadır'a  bakıyordu.  Yüzünde  yenilmiş  insanların  ifadesi  vardı.  Hareketsizlikten  dolayı  üşüdüğü  belliydi. 
Arkasında  oturan  VVelat  onunla  konuşuyordu  ama  belli ki  asker  onu  dinleyemiyordu. 

Mahir  Zin'e  hak  vermişti.  Tüm  arkadaşlarının  duyabileceği  bir  tonda  konuşarak,  yoluna  devam  etti.  Bir süre  sonra  tekrar  geri  dönerek; 

-Heval  VVelat  senin  yerine  heval  Zin  geçsin,  sen  de arkadaşlara  yardımcı  ol.  Mübarek  katırı  beş  arkadaş zorla  yürütüyor.  Bu  talimatı  hemen  yerine  getiren  VVelat, Zin'e  binmesi  için  yardım  etmek  isterken  askerin  yüzündeki  tedirgin  ifade  dikkatini  çekti.  Zin  de  tedirgindi  ama bu  tedirginlikler  aynı  değildi.  Geride  kalan  ve  yürümemekte  ısrar  eden  katırın  üzerinden  iki  battaniye  getirilmesini  isterken  VVelat,  Zin'i  anlayabilmişti.  VVelat  olduğu  yerde  kalarak  uzaktan  görünen  arkadaşını  bekleme¬ ye  başladı.  Aldığı  battaniyelerle  koşarak  tırmanmaya başladı  yolu.  Arkadaşlarına  yetiştiğinde  ter  içinde  kalmıştı.  Askerin  yarı  uykulu  olduğunu  gördü.  Zin  sıkı  kavramazsa  düşebilirdi.  Fakat  o  yönlü  kaygısı  yoktu,  çünkü Zin'in  en  az  kendisi  kadar  güçlü  olduğunu  biliyordu. 
Ama  askerin  bir  bayan  arkadaşıyla  o  kadar  yakın  olması  gururna  dokunmuştu.  Taburda  tanıdığı  en  eski  arkadaşıydı.  Altı  yıl  öncesine  dayanan  arkadaşlıklarında  iyi tanımıştı  onu.  Kendisinden  yedi  yaş  büyük  olduğundan, 

Zin'e  derin  bir  saygı  da  besliyordu. 

*** 
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Kötü  haberleri es  geçmeyin 

İnsanların  iyi  haberleri  seçip,  kötü  haberleri  görmezden  gelme  eğiliminin,  beynin  bir  bölgesinin  filtreleme  mekanizması  olarak  çalışmasından  kaynaklı  olduğu  keşfedildi.  İnsanların  yüzde  80  ila  yüzde 90’ı,  kendileri  hakkında  işittikleri  övgüler  sayesinde  öz  güven  kazanırken,  söylenen  kötü  sözler  nedeniyle  nadiren  imajını  gözden  geçiriyor. 

Sinir  bilim  uzmanları  tarafından  ‘iyi  haber-kötü  haber  etkisi’  olarak adlandılan  bu  etkinin  artıları  ve  eksileri  olabileceği  düşünülüyor.  İyimser bir  bakış  açısıyla,  düşüncelerini  daha  çok  iyi  haberler  üzerine  kurma  eğilimine  sahip  olan  insanlar,  kanser,  hırsızlık,  internet  dolandırıcılığı, boşanma  ya  da  uçağını  kaçırma  gibi  durumların  başlarına  gelme  ihtima¬ li  hakkında  çok  daha  az  endişeleniyor. 

Depresyon  tanısı  konmuş  kişilerde  daha  seyrek  rastlanan  etkinin  tehlikeli  sonuçlar  doğurabileceği,  kötü  haberleri  görmezden  gelmenin  insanları  kendinden  fazla  emin  ve  umursamaz  yapabileceği  iddia  ediliyor. 

•  Haber  Merkezi 


Kadının  ruh  sağlığı  için üst  kurul  şart 


Türkiye  Psikiyatri  Derneği,  tecavüze  uğrayan  kadının  gebeliği  sürdürme  kararını  kendisinin  almasına  izin  verilmesi  ve  ilerlemiş gebeliklerdeki  vakalar  için  üst  kurul  oluşturulmasını  talep  etti. 
Türkiye  Psikiyatri  Derneği  adına  Doç.  Dr.  Ayşe  Devrim  Başterzi  ve Prof.  Dr.  Şahika  Yüksel,  tecavüz  sonrası  gebelik  meydana  gelen  N.Y.  ve Z.K.  üzerinden  yaptığı  açıklamada,  Türkiye'de  ilerlemiş  gebeliklerdeki vakalar  için  bağımsız  tıp  ve  hukuk  profesyonellerinin  yer  alacağı  bir  üst kurul  oluşturulması  için  yasal  düzenleme  talep  etti. 

Bianet’te  yer  alan  haberde,  tecavüze  uğrayan  kadının  gebeliği  sürdürme  kararını  kendisinin  almasına  izin  verilmesi,  kadınların  travmanın etkilerine  yönelik  destekleyici  tedaviler  alması  talep  edildi. 

Hem  kadına  hem  çocuğa  zarar 

Tecavüzle  meydana  gelen  gebelik  sonrasında  doğuma  zorlanan kadınların  ciddi  psikolojik  sorunlar  yaşadığı  belirtilen  açıklamada  şöyle denildi:  "40  hafta  boyunca  travmatik  olayı  sürekli  hatırlatacak  bir  bedensel  değişimle  yaşamaya  zorlanmak,  tecavüz  sonrası  ortaya  çıkan bebeğe  'annelik'  yapmasını  beklemek  kadınların  ruh  sağlığını  giderek bozuyor.  Kadının  kendisine  ve  bebeğine  zarar  verme  olasılığını  arttırıyor." 

Türkiye'de  tecavüz  sonrasında  gebeliğin  sonlandırılacağı  yasal  sınır  20 
hafta.  Açıklamada,  bu  nedenle  tecavüz  olaylarında  sağlık  ve  hukuk  kurumlarında  bürokrasinin  yavaş  seyrine  yer  olmadığı  vurgulandı.  Dünyadaki  birçok  gelişmiş  ülkede  gebeliğin  sonlandırılması  için  kabul  edilen  yasal  sınır dolduktan  sonra  üç  durumda,  psikiyatristler,  hukukçular,  adli  tıp  uzmanları  ve  kadın  doğum  uzmanlarından  oluşacak  bağımsız  bilimsel  ve  etik  kurullar  gebeliğin  sonlandırılıp  sonlandırılmayacağına  dair  kararlar  alıyor. 

Üç  durum  şöyle:  Gebeliğin  annenin  bedensel  sağlığını  ciddi  şekilde tehdit  etmesi,  fetüste  yaşamla  uyuşmayacak  ya  da  normal  bir  yaşamla bağdaşmayacak  ileri  anomalilerin  olması  ve  gebeliğin  ilerlemesinin annenin  ruh  sağlığı  üzerine  yıkıcı  hatta  ölümcül  etkilerinin  olması. 
Açıklamada,  Türkiye'de  de  bağımsız  tıp  ve  hukuk  profesyonellerinin  yer alacağı  bir  üst  kurul  oluşturularak,  ilerlemiş  gebeliklerdeki  her  bir  vakayı hızla  ve  tek  tek  ele  alarak  karar  vermelerini  sağlayacak  yasal  düzenlemelerin  acilen  yapılması  talep  edildi.  •  Haber  Merkezi 


Duyuru 

Değerli  okuyucular:  Yeni  bir  yıla  hazırlanırken  siz  okuyucularımızın  gazetemize  ilişkin  görüş  ve  önerilerinizi  bekliyoruz.  Ocak 
2013  yılı  itibarıyla  gazetemiz  yeni  yayın  dönemine  giriş  yapacaktır. 
Okuyucularımızın  gazetemizin  her  sayfasına  ilişki  görüşlerine  büyük  bir anlam  biçiyoruz.  Özellikle  kadın  okuyucularımızın  hem  kullanılan  dil hem  de  konulara  ilişkin  görüşlerini  bekliyoruz.  Gazetemizin  zenginliği, okuyucuların  ihtiyacına  vereciği  cevapla  mümkün  olabilir.  Dolayısıyla yeni  bir  yıla  okuyucularımızın  önerileriyle  girmeyi  önemsiyoruz. 
Görüşlerinizi  email  ve  mektuplarla  bize  iletebilirsiniz. 

•  Haber  Merkezi 


Tek  amacım  özgür  yaşamaktı’ 

‘Peşgermelik  bir  kadın  için  zordu;  açlık,  sussuzluk  vardı.  Mağaralarda  kalıyorduk.  Bazen  günlerce  aç  kalıyorduk.  Köylere  gidemiyorduk  ya  dağlarda  ya  da  başkalarının  evlerinde  kalıyorduk.’ 


•  Gulan  BOTAN 


Güney  Kürdistan’ın  Kandil  mıntıkasın¬ da  bulunan  Kuriska  köyü,  eski  bir kadın  peşmergeye  ev  sahipliği  yapmaktadır;  Kursan  Mehmet  Xeyri.  0;  54  yıllık yaşamına  baskı,  işkence,  sürgün  ve  savaşı  sığdırmış;  enfala,  Halepçe  katliamına  tanıklık etmiş;  Güney  Kürdistan’ın  statü  kazanmasıyla peşmergeliği  bırakmış  bir  kadın.  Onaltı  yaşında  başladığı  peşmergeliği  1993’te  bıraktıktan sonra  evlenerek  Kandilin  Kuriska  köyüne  yerleşmiş.  Kursan  Mehmet  Xeyri  peşmergelik  yıllarını  gazetemize  anlattı. 

Onaltı  yaşında  peşmergeliğe başlayan  bir  kadın 

Molla  Mustafa  Barzani  öncülüğünde  ki  KDP ve  Irak  rejimi  arasında  1943  yılında  başlayan savaş  değişik  evrelerle  sürüyordu.  Bu  dönemlerden  biri  de  1974  baharıydı.  1970’de  KDP  ve Baas  rejimi  arasında  imzalanan  özerklik  anlaşması  hayata  geçmediği  gibi,  Irak  hükümeti  Kürtleri  dağlık  bölgelerde  yaşamaya  mahkum  etmiş, kalan  bölgeleri  ise  Araplaştırmaya  çalışmaktaydı.  Bu  gidişat  1974  baharında  başlayan  savaşa kadar  sürdü.  Başlayan  bu  savaş,  binlerce  peşmergenin,  bir  çok  ailenin  İran’a  göç  etmesine sebep  olmuştu.  6  Mart  1975’de  İran  ile  Irak arasında  yapılan  ‘Cezayir’  anlaşması  İran’ın Kürtlere  verdiği  desteği  çekmesini  içeriyordu. 
Kursan  Mehmet  Xeyri’nin  peşmergelik  yapmasına  sebep  olan  bu  yılları  kendisi  şöyle  anlatmaktadır:  “Yaşanan  çatışmalardan  dolayı  74  yılında İran’a  gittim.  Oradan  Mahabbat’a  götürdüler. 
Sonra  af  çıktı  Ciroft’a  götürdüler.  Kardeşlerim oradan  kaçtı,  kuzeye  geldi.  Kuzeyde  peşmerge oldular.  Sonra  Baas  hükümeti  hepimizi  yakaladı.  Ama  elinden  kaçmayı  başardım.  Tekrar İran’a  Şex  Refiq’in  yanına  gittim.  Peşmergeliğe orada  başladım,  daha  16  yaşındaydım.” 

‘Sen  kadınsın  peşmergelik  yapamazsın’ 

Peşmergeliğin  bir  kadın  için  zor  olduğunu söyleyen  Kursan  Mehmet,  zorluğun  sadece  fiziki  olmadığını,  esasta  toplumsal  baskının  daha zor  olduğunun  altını  çizdi.  Mehmet  Xeyri;  “Benim  dışımda  kadın  peşmerge  yoktu.  Ben  yanlızdım.  Ben  Şex  Refiq  yanında  kaldım,  sorumlumuz  oydu.  16  yaşında  peşmergeliğe  başlamış 


oldum.  10  yaşındayken  kardeşimle  beraber örgütleme  yapıyordum.  Çok  zorluk  yaşadık. 
Kaç  kez  hükümetin  baskısını  gördüm.  Bütün büyük  savaşlarda  vardım.  Kaç  kez  yaralandım. 
Bir  kez  hava  saldırısında  yaralandım,  bir  kez uçurumdan  düştüm.  Çatışmalarda  yaralandım, vücudumda  çok  yara  izi  var.  Tek  amacım  yaşamımızı  özgürleştirmek,  kendimizi  özgürleştirmekti.  Özgür  yaşamaktı.  Peşgermelik  bir  kadın için  zordu;  açlık,  susuzluk  vardı.  Mağaralarda kalıyorduk.  Bazen  günlerce  aç  kalıyorduk.  Köylere  gidemiyorduk,  dağlarda  ve  başkalarının evlerinde  kalıyorduk.  Bir  çok  kişi  ‘sen  kadınsın peşmergelik  yapamazsın’  diyordu.  Ama  kardeşlerim  peşmergeydi,  ben  de  peşmergeliği  bırakmadım.  Ayrıca  hükümet  bizi  yakalayınca  öldürüyordu.  İnfaz  ediyordu.  Bir  taraftan  da  mecburdum  devam  etmeye”  diye  ifade  etti.  Peşmerge olmasından  dolayı  yaşadığı  baskılara  aldırmayan  Kursan  Mehmet,  “Peşmergelerin  kadınları vardı  karargahlarda  kalıyordu.  Ama  ben  bir  peşmergeydim  ve  daha  çok  askeri  işlerle  uğraşıyordum.  Birçok  kişi  ‘ne  işin  var  diyordu’.  Yine  de vazgeçmedim.  Mayıs  savaşında  büyük  eylemlerimiz  oldu.  Ben  de  katıldım"  dedi.  Kursan  Mehmet,  yedi  ay  yaşadığı  esaret  döneminde  çok 
işkence  gördüğünü  de  sözlerine  ekledi.  1992 
Körfez  savaşına  kadar  peşmergelik  yaptıktan sonra  kendi  deyimiyle”  Kürdistan  özgür  olunca geldim.  Hevvler  savaşında  peşmerliğim  devam ediyordu.  Sonra  yaşlandığımı  düşündüğüm  için ayrıldım  ve  evlendim”  diye  belirtti. 

‘Kürtler  her  yerde  Kürt’ 


Yaşadığı  onca  savaşın,  sürgünün,  katliamın yarattığı  izlerden  ve  Kürt  halkının  özgüryaşaması için  yürüttüğü  mücadele  amacından  olsa  gerek, Türk  ordusunun  Kandile  yönelik  saldırılarından rahatsızlığını  da  dile  getirdi.  Kursan  Mehmet  Türk ordusunun  Kandile  yaptığı  hava  saldırılarına karşı  tepkisini  şöyle  dile  getirdi:  “Çok  şey  gördüm;  enfali,  Halepçe  katliamını  yaşadım.  Ama Kürtler  halen  bazı  yerlerde  hakları  için  mücadele ediyor.  Mesela  Türk  ordusu  köylerimizi  bombalıyor.  Bölge  Hükümeti’nin  elinden  bir  şey  gelmiyor. 
Biz  Kürt  değilmiyiz.  Hükümetin  tepki  göstermesi gerekiyor.  Halkın  hava  saldırıları  karşısında savunması  yok.  Ancak  kaçabiliyoruz,  bir  yerlere saklanıyoruz.  Çok  rahatsızım.  Kürtlerin  isteğini yerine  getirsinler.  Türkiye’deki  Kürtler  de  haklarını  istiyor.  Türkiye,  Kürtlere  zulüm  ediyor.  Kürtlerin  haklarının  verilmesini  istiyorum.  Bölge  Hükümeti’nin  arkadaşları  koruması  gerekiyor.  Hem Kandil  köylerini  koruması,  hem  de  Hevalleri  koruması  gerekiyor.  Kürtler  her  yerde  Kürttür.  Nerede olursa  olsun  haklarını  istemeleri  önemlidir.” 

Kursan  Mehmet  Xeyri’nin  yaşamı  zorluklarla  dolu.  Evdeki  tüm  sorumluluğun  yanı  sıra dışardaki  işleri  de  yapıyor.  Sitemini  ise  egemen  sisteme  ve  onun  şahsında  eşine  yapıyor. 
“Ben  her  işi  yapabiliyorum.  Kimseye  ihtiyacım  yok.  Erkek  işlerini  de  yapıyorum.  Eşim  hiç yardım  etmiyor.  O  dışarı  işleriyle  uğraşıyor. 
Burada  erkekler  dışarı  işleriyle  uğraşıyor. 
Kadın  işlerini  yapmayı  ayıp  görüyorlar.  Böyle öğrenmişler,  böyle  görmüşler.  Bazı  aileler  var, erkekler  eşlerine  yardım  ediyor.  Ama  bazı yerlerde  erkekler  yardım  etmiyor”  dedi. 


ÜYELİK  FORMU 


AYLIK* 

12  AYLIK* 

□  2  EURO 

□  20  EURO 

İsim:  .. 
Adres: 


NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE 
S’GRAVENHAGE 
Nederland 


.  Tel:  0031  707071035 

Tel  no:  .  Fax:  0031  703881500 

Banka  adı:  .  Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 

Hesap  No: .  Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 

Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 
Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING 
Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 
Hollanda  Dışı  Konto  No: 


IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


